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LÁ THƯ LINH HƯỚNG  
GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỐNG VÀ THỰC HÀNH  

LINH ĐẠO LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT  
TRONG THÁNG CÁC LINH HỒN 

Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Tùng 
Anh Chị Em trong Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót rất thân 

mến! 
Chúng ta đang bước vào tháng mười một, tháng mà Hội Thánh 

Công Giáo dành riêng để cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh hồn 
trong Luyện tội. Đối với Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, đây 
không chỉ là một bổn phận truyền thống, mà còn là đỉnh cao của sứ 
mệnh và linh đạo mà chúng ta đang sống với những giá trị và ý 
nghĩa thật lớn lao. 

1. Lòng thương xót thắng vượt mọi đau khổ 
Kính thưa Anh Chị em! Chúng ta thường nghĩ đến Luyện tội như 

một nơi trừng phạt, nhưng qua ánh sáng của mạc khải và mầu 
nhiệm Lòng Chúa Thương Xót, chúng ta cần phải hiểu rằng: Luyện 
tội là “nơi”, là “hành vi” cuối cùng và vĩ đại nhất của Lòng Chúa 
Thương Xót. 

Các linh hồn trong Luyện tội là những người đã chết trong ơn 
nghĩa Chúa, nhưng vẫn còn mang những tì vết, những khiếm 
khuyết chưa được thanh tẩy cách hoàn hảo. Họ khao khát Thiên 
Chúa, nhưng chưa thể hiệp thông trọn vẹn và tinh tuyền vào vinh 
quang thuần khiết, thánh thiện tuyệt đối của Ngài. Chính vì lòng 
thương xót vô biên, Thiên Chúa đã cho họ trải qua giai đoạn tinh 
luyện cuối cùng để họ trở nên xứng đáng hiệp thông vào sự thánh 
thiện của “Đấng Ngàn Trùng Chí Thánh” (Is 6, 3), vào “vương quốc 
thánh thiện, tràn đầy ân sủng, bình an và tình yêu” của Ngài (Kinh 
Tiền tụng lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ). 

Thánh Nữ Faustina đã từng nói: “Mặc dù các linh hồn này yêu 
mến Thiên Chúa vô cùng, họ vẫn phải chịu hình phạt đích đáng cho 
tội lỗi của họ” (Nhật ký 20). Họ hoàn toàn phó thác vào Lòng Chúa 
Thương Xót, nhưng họ không còn khả năng tự làm nên công 
nghiệp cho chính mình. Vì thế, Các linh hồn ấy rất cần đến sự trợ 
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giúp của chúng ta là thành phần Hội Thánh đang lữ hành, cách đặc 
biệt, với những thành viên của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót. 

2. Những chiếc cầu nối nhịp 
Thật vậy, tháng các linh hồn thời cơ thuận tiện để Cộng đoàn 

Lòng Chúa Thương Xót chúng ta sống và thực thi sứ mạng cao cả: 
Trở nên “chiếc cầu nối nhịp” của lòng thương xót. 

Qua lời kinh: “Thương người có 14 mối: thương linh hồn bảy mối-
thương xác bảy mối”, Hội Thánh muốn chúng ta hành động như 
cánh tay nối dài của Lòng Chúa Thương Xót. Những việc hy sinh, 
bác ái, cầu nguyện cho người đã qua đời là một trong bảy mối phúc 
thực hành về phần hồn, và đối với cộng đoàn chúng ta, điều đó 
được thể hiện rõ nét qua Chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót. 

Thánh Faustina đã được Chúa Giêsu dạy rằng: “Khi họ đọc chuỗi 
kinh này trước người hấp hối, Ta sẽ đứng là trung gian giữa Chúa 
Cha và linh hồn hấp hối, không phải với tư cách Thẩm Phán công 
minh, mà với tư cách Đấng Cứu Độ đầy thương xót”. Nếu Chuỗi 
Kinh lòng thương xót được thánh Fautina truyền bá có sức mạnh 
lớn lao như vậy đối với người hấp hối, thì những lời kinh này càng 
có ý nghĩa và giá trị biết bao đối với Các linh hồn đang chờ đợi sự 
thanh tẩy cuối cùng! 

Mỗi hành động bác ái, mỗi lời kinh, mỗi tràng hạt chúng ta thực 
hành trong tháng 11 này, có thể nói như “là những giọt máu và 
nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu” để thanh tẩy và giải thoát các 
linh hồn khỏi xiềng xích của tội lỗi. Chúng ta đang dùng chính Máu 
Châu Báu của Chúa Giêsu Kitô để chuộc lại và đưa Các linh hồn vào 
sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, Đấng tốt lành, thánh thiện, 
nhân hậu, từ bi, rất mực khoan nhâu và giàu lòng thương xót. 

3. Hãy hành động với lòng thương xót 
Anh Chị Em rất thân mến! Hãy tận dựng thời cơ thuận tiện của 

tháng mà Hội Thánh Công giáo dành đặc biệt để tưởng nhớ và cầu 
nguyện cho Các linh hồn này, để chúng ta thực thi một hành động 
bác ái thiêng liêng, hữu hiệu và cụ thể nhất. Tôi tha thiết mời gọi 
Anh Chị Em hãy biến “thời gian ân sủng” này trở thành “Tháng 
Thương Xót Đặc Biệt” đối với Các linh hồn đã qua đời bằng những 
hành động cụ thể như: 
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3.1. Trước hết, trong tháng 11 này, xin Anh Chị Em hãy nỗ lực 
đọc Chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót mỗi ngày, không chỉ cho 
nhu cầu bản thân, mà đặc biệt để cầu nguyện cho các linh hồn, 
“nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn” (Lời 
nguyện trong kinh Mân Côi). 

3.2. Đồng thời, xin Anh Chị Em hãy ra sức thực thi các việc lành, 
phúc đức, hãy kết hợp các việc bác ái, thể hiện tình yêu thương, 
việc sám hối mọi tội lỗi, ăn chay, hãm mình, đền tội cùng với các 
việc hy sinh hằng ngày của Anh Chị Em, để dâng lên Thiên Chúa, 
xin Ngài đón nhận và áp dụng những công nghiệp đó cho các linh 
hồn. 

3.3. Một trong những truyền thống tốt đẹp của đức tin và của 
đạo hiếu được Hội Thánh khuyến khích, mời gọi chúng ta là việc 
thăm viếng Nghĩa trang – Nhà chờ phục sinh với lời cầu nguyện. Xin 
Anh Chị Em hãy dành thời gian để thực thi và tiếp nối truyền thống 
tốt đẹp này, cũng chính những nơi này, chúng ta cảm nhận rõ nét 
hơn sự hữu hạn của kiếp người và nhu cầu cấp thiết của các linh 
hồn. Hãy nhớ lời Chúa hứa với Thánh nữ Fautina qua Nhật ký của 
thánh nhân: “Linh hồn nào tôn vinh Lòng Thương Xót Ta, Ta sẽ 
đưa linh hồn đó lên Thiên Đàng”. 

Nguyện xin Đức Maria Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, Mẹ của 
Lòng Thương Xót, Thánh Faustina và Thánh giáo hoàng Gioan-
Phaolô II hướng dẫn Anh Chị Em thực thi cách tích cực sứ mệnh 
bác ái này, để một ngày kia, chúng ta cũng được các linh hồn chào 
đón vào vinh quang vĩnh cửu trong nước hằng sống, thánh thiện 
thiện của Thiên Chúa. 
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BBT tổng hợp 

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN, NĂM C 
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 

 
Hôm nay chúng ta tụ tập trong 

nhà thờ này để cử hành lễ các 
Linh Hồn, 
để tưởng 
nhớ đến 
những 
người đã 
khuất nhất 
là những 
người đã có 
một mối 
liên hệ 
thương yêu và ơn nghĩa đối với 
chúng ta như ông bà cha mẹ. 
Chính vì thế mà tôi muốn chia sẻ 
một vài ý nghĩa về sự chết. Vậy 
cái chết là gì và nó đem lại cho 
chúng ta những bài học nào? 

Cái chết là một sự dứt bỏ có 
tính cách cưỡng bức, nó chia lìa 
hai người bạn thân thiết nhất đó 
là linh hồn và thể xác. Cái chết 
là một cuộc hành trình, một 
chuyến đi cô đơn nhất vì người 
ra đi sẽ phải để lại sau lưng tất 
cả những gì mình quyến luyến 
nhất, từ những người thân yêu 
đến tiền bạc và địa vị được gầy 

dựng do mồ hôi nước mắt. Nó 
sẽ chấm dứt tất cả những gì 

chúng ta đã 
đầu tư 
trong cuộc 
đời. Chính 
vì thế nó 
thường làm 
cho chúng 
ta bàng 
hoàng và 
sợ hãi. 

Thế nhưng, là người Kitô hữu 
chúng ta phải nhìn cái chết dưới 
ánh sáng đức tin. Thực vậy dưới 
ánh sáng đức tin thì cái chết 
không phải là một chấm dứt mà 
là một khởi đầu, không phải là 
một ra đi mà là một trở về nhà 
Cha, không phải là một chia lìa 
nhưng là một kết hợp mật thiết 
với Thiên Chúa. Từ đó chúng ta 
rút ra được những bài học quý 
giá. 

Bài học thứ nhất đó là ý 
nghĩa đích thực của cuộc 
sống.  
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Ý nghĩa đó được tóm gọn 
trong câu giáo lý: Hỏi người ta 
sống ở đời để làm gì? Thưa, ta 
sống ở đời để nhận biết, thờ 
phượng, kính mến Đức Chúa 
Trời và thương yêu mọi người 
như anh em. Hầu ngày sau được 
mưu hạnh phúc đời đời. Câu trả 
lời này thật ngắn gọn và rõ rệt, 
giúp chúng ta giải quyết những 
vấn đề đã từng làm cho chúng 
ta băn khoăn và thắc mắc. 
Không hiểu được chân lý này, 
hay cố tình quên lãng chân lý 
này, chúng ta sẽ trở nên những 
kẻ lầm đường lạc lối, không còn 
thấy được phương hướng cho 
cuộc sống, liều mình mất đi cả 
chì lẫn chài, cả đời này lẫn đời 
sau. Murillo, một hoạ sĩ Tây Ban 
Nha, đã khắc trên tường phòng 
mình hàng chữ như sau: Hãy 
sống như là sẽ phải chết. Hãy 
tập làm quen với cái chết bằng 
tinh thần từ bỏ liên tục. 

Bài học thứ hai là bài học 
khôn ngoan.  

Trong mọi hoàn cảnh, hãy 
chuẩn bị sẵn sàng để ra trước 
mặt Chúa mà tính sổ cuộc đời. 
Đừng bao giờ quên rằng, chúng 
ta được xét xử dựa trên tình 
yêu: tình yêu đối với Thiên Chúa 
và đối với anh em, chứ không 
phải là được xét xử theo dáng 

bộ bề ngoài và những việc đạo 
đức nặng phần trình diễn. Bởi 
vậy trong nhịp sống thường 
ngày, chúng ta có lo thực thi bác 
ái hay không, có biết thực tâm 
tha thứ cho kẻ lỗi phạm đến 
chúng ta hay không? Có biết nở 
nụ cười hoà giải đối với những 
kẻ đã gây nên xích mích, có biết 
đem lại niềm vui và hạnh phúc 
cho những kẻ xung quanh? Có 
biết làm chứng nhân cho Chúa 
bằng đời sống yêu thương hay 
không? 

Nếu trong cuộc sống trần 
gian, chúng ta đã thực sự yêu 
thương anh em thì chúng ta mới 
có thể tiến lại gần cùng Thiên 
Chúa, Đấng có một trái tim cảm 
thông với đau khổ sẵn sàng để 
tha thứ và ân thưởng những 
người thiện chí. Khi tâm hồn 
chúng ta đã giao hoà cùng Thiên 
Chúa, thì bấy giờ cái chết không 
còn nhuốm vẻ tang tóc bi ai 
nữa. Chúng ta không còn nói 
như Laffirgue: Điều đau buồn 
nhất trong cuộc sống là cái chết. 
Trái lại chúng ta sẽ bảo: Đối với 
người tín hữu thì điều an ủi và 
khích lệ nhất trong cuộc sống là 
cái chết, bởi vì cái chết sẽ chấm 
dứt những đau khổ phần xác, để 
rồi dẫn đưa chúng ta vào niềm 
hạnh phúc vĩnh cửu. 

Nguồn: giaophanvinhlong.net 
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CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN, NĂM C 
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ 

 
Trong những thế kỷ đầu, Hội 

thánh luôn bị bách hại nên 
không xây dựng được ngôi 
Thánh đường nào. Các cuộc lễ 
và cầu nguyện đều tổ chức 
trong các nhà tư hoặc trong các 
hang toại đạo, trên mộ các 
thánh tử đạo. 

Mãi đến năm 324, Đức Giáo 
Hoàng Synvếttrô mới cung hiến 
cung điện Latêranô làm Đại 
Thánh Đường dâng kính Chúa 
Cứu Thế. Cung điện này do 
hoàng đế Côngtăntin nhường 
cho ngài làm nơi cư ngụ. Và ngài 
đã trú ngụ tại đây cho đến thế 
kỷ 14 mới dời về Vaticăn. Đây là 
ngôi Thánh Đường cổ kính nhất, 
được gọi là “Mẹ và Đầu của tất 
cả mọi Thánh đường trên thế 
giới”. 

Thánh Đường Latêranô được 
gọi là mẹ tất cả các Thánh 
Đường vì là Thánh Đường đầu 
tiên được chính quyền công 
nhận trong đế quốc Lamã, và 
cũng vì đây là Vương Cung 
Thánh Đường của giáo phận 
Rôma, có ngai tòa của Đức Giáo 
Hoàng. 

Thánh đường dài 130m, có 5 
gian. Gian chính dài 87m, rộng 
16m, có tượng 12 Thánh Tông 

Đồ bằng đá cẩm thạch trắng. 
Bước vào đền thờ, bên phải có 
đàn phong cầm vĩ đại với hai 
ngàn ống. Sau tòa giám quản có 
Giếng Rửa Tội (theo truyền 
thuyết, chính Hoàng Đế 
Côngtăntin được Đức Giáo 
Hoàng Synvếttrô rửa tội nơi 
đây). Ngoài nhà thờ, bên hông 
trái, có tháp bút cao nhất (47m) 
và cổ kính nhất ở Rôma bằng đá 
hoa cương đỏ của Ai Cập có từ 
thế kỷ 14 trước Chúa Kitô. 

Để kỷ niệm ngày cung hiến 
Đại Thánh Đường này, Hội 
thánh tổ chức mừng lễ hôm nay. 
Ngày lễ này đáng chúng ta 
mừng kính, vì nó nhắc mọi 
người nhớ thánh đường là nhà 
cầu nguyện, là nhà của Thiên 
Chúa, là nơi Thánh và đáng kính 
sợ, là hình ảnh Giêrusalem trên 
trời và là cửa Thiên đàng. Tất cả 
các đồ dùng nơi đây đều được 
thánh hiến: giếng rửa tội là nơi 
chúng ta được tái sinh làm con 
Chúa, tòa cáo giải là nơi chúng 
ta được lãnh nhận ơn tha thứ 
của Chúa, tòa giảng giúp chúng 
ta nghe Lời Chúa, bàn thờ nơi 
dâng hiến Chiên Thiên Chúa là 
Đấng xóa bỏ tội lỗi thế gian, nhà 
tạm là nơi Vua muôn vua ẩn 
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mình… Kể cả những viên gạch 
xây dựng đền thờ cũng nhắc 
chúng ta nhớ tâm hồn mỗi người 
là những viên đá sống động của 
ngôi thánh đường thiêng liêng, 
như lời thánh Xêdariô nói: “Anh 
em rất thân mến, hôm nay nhờ 
ơn Chúa, chúng ta hân hoan cử 
hành ngày giáp năm của đền 
thờ này. Nhưng chính chúng ta 
phải là đền thờ đích thực và 
sống động của Thiên Chúa. Dĩ 
nhiên Kitô hữu có lý để lấy lòng 
tin mà tôn kính ngày trọng đại 
của Mẹ Hội thánh, vì họ biết nhờ 
Mẹ Hội thánh họ đã được tái 
sinh một cách thiêng liêng. Bởi 
vì khi sinh ra lần thứ nhất, 
chúng ta đã là đối tượng cho 
cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, 
còn nhờ cuộc tái sinh, chúng ta 
đã được trở nên đối tượng của 
lòng Người thương xót. Quả thế, 
lần sinh ra thứ nhất đưa tới sự 
chết, còn cuộc tái sinh gọi ta về 
sự sống thật…” 

“Vì vậy anh em rất thân mến, 
nếu chúng ta muốn hân hoan cử 
hành ngày kỷ niệm cung hiến 
Đền thờ, chúng ta không được 
dùng những việc xấu xa phá đổ 
đền thờ sống động của Thiên 
Chúa nơi chúng ta. Nói thế là để 
mọi người hiểu rằng: Mỗi khi 
đến nhà thờ, chúng ta muốn 
thấy nhà thờ đó thế nào, thì ta 

cũng phải sửa soạn tâm hồn ta 
như thế”. 

“Bạn muốn thấy Thánh đường 
sạch sẽ ư? Đừng làm linh hồn 
bạn nhơ nhớp vì dơ bẩn tội lỗi. 
Bạn muốn thấy Thánh đường 
trong sáng ư? Thì Thiên Chúa 
cũng muốn bạn đừng để tâm 
hồn tối tăm, nhưng hãy làm như 
lời Chúa nói, để ánh sáng việc 
lành chiếu sáng trong tâm hồn 
chúng ta, và Đấng ngự trên trời 
sẽ được hiển vinh. Bạn muốn 
vào nhà thờ thế nào, thì Thiên 
Chúa cũng muốn vào linh hồn 
bạn như thế, đúng như lời Người 
đã hứa: và Ta sẽ ở với chúng và 
đi lại với chúng” 

+ Ghi nhớ: Hằng ngày tôi lo 
gìn giữ linh hồn sạch tội, trong 
sáng, để xứng đáng nên đền thờ 
Chúa ngự. 

+ Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa 
đã chọn chúng con như những 
viên đá sống động để xây nên 
một ngôi đền thánh, nơi Chúa 
ngự muôn đời. 

Xin cho Hội thánh là dân Chúa 
ngày càng thêm đông và dồi dào 
ân sủng, để trở nên thành thánh 
Giêrusalem trên trời. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức 
Kitô Chúa chúng con. Amen. 

Nguồn:tonggiaophanhanoi.org 
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CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM C 
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

 
Không có gì là vĩnh cửu dưới 

bầu trời này. Nhiều người Do 
thái nhìn ngắm và khen ngợi 
đền thờ Giêrusalem nguy nga 
tráng lệ. Chính vẻ huy 
hoàng lộng lẫy của đền 
thờ mà người ta tưởng 
nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. 
Chúa Giêsu đã đánh đổ 
quan niệm sai lầm đó. 
Người loan báo đền thờ 
sẽ bị tàn phá một cách 
thảm hại, không còn 
hòn đá nào chồng trên 
hòn đá nào. Quả thật, 
tiên báo này đã hoàn 
toàn ứng nghiệm năm 
70 sau Công nguyên, khi vua 
Titô đem quân bao vây, tàn sát 
dân chúng, bắt những tù binh, 
và thiêu huỷ đền thờ thành ra 
hoang vu tiêu điều. 

Mọi người kinh hoàng sợ hãi 
khi nghe Chúa Giêsu loan báo 
việc đền thờ bị phá huỷ. Họ xin 
Người cho biết thời gian và điềm 
báo trước. Nhưng Người không 
cho biết gì thêm lại còn dựa vào 
lời tiên báo trên để nói về ngày 
tận thế. Trước ngày đó, sẽ có 
những thử thách đức tin. 

Có thể có những ngôn sứ giả 
hiệu, mạo danh Chúa để mê 

hoặc tín hữu, hay loan báo thời 
gian đã đến gần để làm mất 
niềm hy vọng nơi những kẻ tin. 
Có thể có những cuộc bách hại 

các tín hữu, thậm chí cả 
sự chia rẽ trong các gia 
đình. Nhưng Người 
khuyên họ: "Đừng 
sợ". Hãy tin tưởng trong 
phó thác và bền đỗ 
trong đức tin, vì Thiên 
Chúa luôn quan phòng 
chở che cho những ai 
cậy trông nơi Người. 

Đối với Chúa Giêsu, 
bách hại và thử thách 
không phải là điều đáng 

sợ mà là một cơ may, để người 
tin hữu có dịp "làm chứng": để 
cho kẻ bách hại hiểu biết đức tin 
của người tín hữu, và để người 
tín hữu chứng tỏ lòng tin vào 
Thiên Chúa trong cơn thử thách. 

Quả thật, Thiên Chúa muốn 
niềm tin phải là một hành động 
tín nhiệm sâu xa nơi Người, một 
biểu lộ tín thác tuyệt đối vào 
Người, cho dù có phải chịu thử 
thách đớn đau nhất, kể cả sự 
chết. Đức Tổng Giám Mục Fulton 
Sheen có viết: "Để trắc nghiệm 
đức tin của ta, cần phải xem 
phản ứng lúc đau khổ và thử 
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thách, chứ không phải lúc thuận 
buồm xuôi gió". 

Sau khi nói đến những gian 
truân thử thách, Chúa Giêsu 
khuyên chúng ta hãy kiên trì: 
"Có kiên trì, anh em mới giữ 
được mạng sống mình". 

Kiên trì là gì? Thưa là dù gặp 
phải gian truân thử thách, ta 
không lùi bước, không nản lòng, 
không bỏ cuộc nhưng vẫn luôn 
giữ vững niềm tin và lý tưởng 
sống của mình. 

Anne Frank là một cô bé Do 
Thái, bị bọn Đức quốc xã bắt 
giam trong trại tập trung. Nơi 
đó, cô bé đã chứng kiến biết bao 
cảnh khổ, cô đã thấy rất nhiều 
người vì quá khổ mà trở thành 
mất nhân phẩm, mất lý tưởng, 
mất đức tin. Chính cô cũng khổ 
và nhiều lần hoang mang tự hỏi: 
có công lý thật không, có Thiên 
Chúa không? Nhưng sau những 
lúc dao động ấy, cô cương quyết 
giữ vững niềm tin của mình: cô 
tin rằng dù biểu hiện bên ngoài 
của con người có gian ác thế 
nào đi nữa thì trong thâm tâm 
con người vẫn tốt; dù hiện tại có 
xấu xa đến đâu đi nữa nhưng 
cuối cùng sự thiện sẽ chiến 
thắng sự ác; dù hiện nay, xem 
ra Thiên Chúa vắng mặt, nhưng 
chính Thiên Chúa là người có 
tiếng nói cuối cùng. Những suy 
nghĩ ấy được cô ghi lại trong 

một quyển nhật ký. Sau chiến 
tranh thế giới thứ 2, quyển 
"Nhật ký Anne Frank" đã được 
xuất bản, được dịch ra rất nhiều 
thứ tiếng, và nổi tiếng khắp thế 
giới. 

Điều gì giúp người ta kiên trì? 
Trước hết đó là xác tín về lẽ phải 
của mình; thứ hai là gương can 
đảm chịu đựng của những người 
khác; và thứ ba, nhưng quan 
trọng nhất, là đức tin tôn giáo. 
Gandhi nói: "Người nào tin vào 
Thiên Chúa thì không bao giờ 
thất vọng, bởi vì người đó biết 
rằng cuối cùng thì sự thật sẽ 
chiến thắng". 

Chúa Giêsu bảo các môn đệ 
"Anh em đừng sợ". "Đừng sợ", 
không có nghĩa là không có cảm 
giác sợ, mà là không để cho cảm 
giác ấy đè bẹp mình, nhưng 
mình phải làm chủ cảm giác ấy 
và chiến thắng nó. "Anh hùng 
không phải là người không biết 
sợ mà là người chiến thắng nỗi 
sợ" (Solzhenitsyn). 
   Lạy Chúa, đức tin không giữ 
cho chúng con khỏi chết, cũng 
không cứu chúng con thoát đau 
khổ, nhưng đức tin chính là hiến 
dâng mạng sống. Xin ban thêm 
đức tin cho chúng con, để trong 
bất cứ hoàn cảnh nào, chúng 
con vẫn luôn kiên trì giữ vững 
niềm tin vào Chúa. Amen. 
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CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM C  
LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ 

 
Đoạn Tin Mừng mô tả cảnh 

Chúa Giêsu trên thập giá: 
- Phía dưới thập giá, dân 

chúng "đứng nhìn" cách bàng 
quan như không liên can gì đến 
mình, các thủ lãnh Do Thái thì 
chế nhạo "Hắn đã cứu người 
khác thì hãy cứu lấy mình đi nếu 
thật hắn là Đấng Kitô", lính 
tráng cũng chế diễu "Nếu ông là 
vua dân Do Thái thì hãy cứu lấy 
mình đi". 

- Trên đầu Ngài có bảng viết 
"Đây là vua người Do Thái" 

- Bên cạnh Ngài có hai tên 
gian phi: một tên hùa theo đám 
người phía dưới để 
chế diễu Ngài; tên kia 
công nhận Ngài là 
vua nên nói với Ngài 
"Khi ngài vào Nước 
của Ngài thì xin nhớ 
đến tôi". 

Nghĩa là: thánh 
Luca đã cố ý trình 
bày Chúa Giêsu trên 
thập giá như một vị 
vua đang ngự trên 
ngai của mình. 
Nhưng đa số những 
người ở dưới và bên 
cạnh, vì đã quá quen 
với hình ảnh một ông 
vua trần gian nên chẳng những 

không nhận ra Ngài mà còn chế 
nhạo Ngài. 

Một triết gia đã đưa ra một 
nhận định rất bi quan: "Homo 
homini lupus": con người là lang 
sói của con người. Lang sói là 
một loài thú dữ, bản tính thích 
tấn công, cắn xé và giết chóc. 
Thế mà loài người lại giống với 
loài thú dữ đó, luôn luôn tấn 
công, cấu xé và giết chóc nhau. 

Bởi vậy một sử gia đã đưa ra 
một kết luận tương tự với nhận 
định bi quan của triết gia trên: 
lịch sử loài người là một chuỗi 
những cuộc chiến tranh liên tiếp 

nhau. Từ khi có loài 
người trên mặt đất 
này cho đến nay, có 
mấy khi mà loài người 
được hưởng thái 
bình? Hầu hết thời 
gian lịch sử của loài 
người đều là chiến 
tranh.  

Tại sao loài người 
chúng ta, một loài 
người có trí khôn, biết 
suy nghĩ, một loài cao 
hơn tất cả mọi loài 
vật khác mà lại cư xử 
với nhau một cách 

ngu xuẩn như vậy? Thưa vì 
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trong con người chúng ta vừa có 
tính thú vừa có tính người: tính 
thú thì giống như loài lang sói 
hung dữ cấu xé lẫn nhau, còn 
tính người là có trí khôn biết suy 
nghĩ biết tính toán. Khi buông 
trôi theo tính thú thì loài người 
chiến tranh với nhau; và nếu con 
người lại dùng cái trí khôn 
ngoan của tính người để phục 
vụ cho cái tính thú kia thì con 
người lại càng dã man hung dữ 
làm hại nhau còn hơn loài lang 
sói đích thực nữa. Điều đáng 
tiếc là trong hầu hết lịch sử quá 
khứ, con người đã buông theo 
cái tính thú đó. Vì thế mà lịch sử 
loài người đã là lịch sử của một 
chuỗi những cuộc chiến tranh 
liên tiếp nhau. 

Cho nên trong bối cảnh giữa 2 
cuộc chiến tranh thế giới làm 
chết hàng mấy chục triệu sinh 
mạng con người như thế, ngày 
11.12.1925, Đức Giáo Hoàng Piô 
XI đã thiết lập Lễ Chúa Kitô Vua, 
mục đích là để cầu nguyện cho 
loài người thôi đừng buông theo 
tính thú mà cấu xé lẫn nhau, các 
nước đừng nuôi mộng bá chủ 
hoàn cầu mà chinh chiến với 
nhau; nhưng mọi người hãy suy 
phục vương quyền Chúa Kitô và 
xây dựng vương quốc của Ngài, 
Đức Giáo Hoàng coi đó là chấm 
dứt chiến tranh. 

Sở dĩ loài người cứ luôn làm 
hại làm khổ lẫn nhau là vì loài 
người còn sống theo cái tính thú 
trong mình. Vậy nếu muốn cho 
loài người hoà thuận với nhau 
để cùng nhau chung hưởng thái 
bình thì loài người phải sống 
theo cái tính người, gồm có 
những đức tính mà Chúa đã dạy 
chúng ta. Con người sống đúng 
là con người. Chúa Giêsu gọi đó 
là Sự Thật; còn ngôn ngữ phụng 
vụ hôm nay thì gọi đó là vương 
quyền, vương quốc của Chúa 
Kitô, Nước Chúa. Ai sống theo 
những giá trị Tin Mừng thì người 
đó thuộc về Nước Chúa; ai giúp 
cho người khác sống theo những 
giá trị Tin Mừng ấy thì người đó 
đang mở mang Nước Chúa; và 
khi mọi người, dù có đạo hay 
không có đạo, đều sống theo 
những giá trị Tin Mừng ấy, thì 
đó là thời Nước Chúa đã trị đến. 

Hôm nay là Chúa nhật cuối 
cùng của năm phụng vụ. Giáo 
hội đặt lễ Chúa Kitô Vua vào 
Chúa Nhật cuối cùng này, cũng 
có ý nghĩa: đó là ước nguyện 
sao cho cuối cùng tất cả mọi 
người đều ở trong Nước Chúa, 
một nước chỉ có hoà thuận yêu 
thương, một nước thái bình 
hạnh phúc. 

Phần mỗi người chúng ta, hãy 
cố gắng xứng đáng là một công 
dân Nước Chúa. 
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CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG, NĂM A  
 

Đức Giêsu cho biết ngày Con 
Người quang lâm sắp đến. 
Nhưng Ngài đặc biệt lưu ý ba 
điều: 

a/ Ngày ấy sẽ đến một cách 
không ai ngờ cũng như chuyện 
Hồng thuỷ thời Nôe: 
thiên hạ cứ mải mê 
với những chuyện thế 
tục "Người ta ăn 
uống, dựng vợ gả 
chồng, mãi đến chính 
ngày ông Nôe vào tàu 
mà người ta cũng 
không ngờ". 

b/ Trong Ngày ấy, 
số phận loài người sẽ 
phân thành hai hạng 
khác nhau: có người 
sẽ "được đem đi" 
(được tiếp nhận), 
nghĩa là được nhận vào hưởng 
tương lai hạnh phúc với Chúa, 
nhưng có người sẽ "bị bỏ lại", 
nghĩa là không được hưởng 
hạnh phúc ấy (chú ý: một số 
bản Việt ngữ đã dịch ngược 
nghĩa là "bị đem đi" và "được để 
lại"). 

c/ Được tiếp nhận hay bị bỏ 
rơi là do người ta có chuẩn bị 
sẵn sàng hay không. Vì thế Đức 
Giêsu kết luận: "Vậy các con 
phải sẵn sàng". 

PHẢI BIẾT NUÔI HY VỌNG 
Ngôn sứ Isaia có một giấc mơ 

rất táo bạo: Ông mơ tới ngày 
các nước sẽ không còn tuốt 
gươm chém giết lẫn nhau nữa, 
người ta sẽ lấy gươm rèn thành 

lưỡi cày, lấy giáo rèn 
nên lưỡi liềm, và mọi 
người sẽ bước đi 
trong ánh sáng của 
Chúa. Thật là một giấc 
mơ tuyệt vời! Có 
người cho rằng giấc 
mơ ấy sẽ đến khi 
Đấng Messia đến. 
Người khác cho rằng 
nó chỉ sẽ đến khi 
Đấng Messia lại đến 
lần thứ hai. Có kẻ nói 
nó sẽ chẳng bao giờ 
đến, đó chỉ là nằm mơ 
giữa ban ngày. Nhưng 

vẫn có người tin rằng thế nào nó 
cũng đến nên miệt mài theo 
đuổi như Alan Platon trong 
chuyện trên. 

Một chuyện khác: Một người 
thợ săn nghe nói tới một con 
chim đặc biệt có đôi cánh rộng 
màu trắng rực rỡ. Đó là con 
chim đẹp nhất trong các loài 
chim trên mặt đất. Vì thế người 
thợ săn không quản ngại đường 
xa, trèo đồi vượt suối đi tìm nó 
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hết ngày này sang ngày khác, 
tháng này đến tháng nọ, năm 
này đến năm kia. Một lần anh đã 
may mắn thấy được bóng dáng 
nó ở một khoảng cách rất xa. 
Nhưng chỉ thoáng thấy là nó bay 
đi mất. Anh vẫn kiên trì đi tìm. 
Một ngày kia anh nhặt được một 
cọng lông trắng của nó. Rồi anh 
chết đi mà không bao giờ bắt 
được con chim mơ ước của 
mình. 

Cuộc săn tìm của người thợ 
săn là hình ảnh của loài người 
tìm kiếm hòa bình. Giấc mơ toàn 
thế giới vui hưởng thái bình của 
Isaia có thể không thực hiện 
được nhưng nó không chỉ đơn 
thuần là nằm mơ giữa ban ngày, 
mà giống như một ngọn núi mà 
ta mơ có ngày sẽ đứng trên đó. 
Dĩ nhiên muốn thế thì ta không 
thể cứ ngồi một chỗ mà mơ, 
hoặc ước chi nó từ trên trời hạ 
thấp xuống tận chân ta. Ta phải 
leo, phải có chương trình và kiên 
trì làm theo chương trình ấy, cho 
dù có chậm chạp và lâu dài. 

Ngay cả khi giấc mơ thái bình 
ấy sẽ không bao giờ được thực 
hiện trọn vẹn trên toàn thế giới 
đi nữa, thì việc theo đuổi giấc 
mơ ấy cũng có ảnh hưởng tốt 
trên đời ta. Điều quan trọng 

không phải là đạt được mục đích 
mà là sống có mục đích. Nhiều 
khi, có một mục đích tốt cho đời 
mình thì kể như đủ, miễn là 
không bao giờ ta bỏ mục đích 
ấy. 

Thế giới ngày nay nhờ khoa 
học kỹ thuật tiến bộ có thể làm 
được hầu như mọi điều, nhưng 
lại bất lực không tạo ra hòa bình 
được: bất hòa khắp nơi, trên 
bình diện lớn như nước này với 
nước nọ, dân này với dân nọ; 
hoặc trên bình diện nhỏ như 
nhóm này với nhóm kia, người 
này với người khác. Mỗi kitô hữu 
có thể góp phần mình vào việc 
thực hiện giấc mơ thái bình của 
Isaia, bằng những cố gắng xoá 
bỏ óc kỳ thị, sự đố kỵ, ích kỷ, 
chia rẽ nhau…; bằng cách gieo 
rắc hòa thuận, cảm thông, hợp 
tác… 
   Chúng ta cũng nên biết rằng 
chúng ta không cô đơn trong 
những cố gắng ấy, mà có Chúa 
giúp ta: Thiên Chúa đã yêu 
thương chúng ta đến nỗi sai Con 
Một của Ngài đến ở với loài 
người chúng ta, thiết lập Nước 
Thiên Chúa ở trần gian này, và 
cùng đồng hành với chúng ta 
trong nỗ lực leo lên đỉnh núi thái 
bình. 
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HỌC HỎI LINH ĐẠO
Bài 118

 
(Tiếp theo) 

Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng 

Dẫn vào 
Tại giáo xứ Vinh-sơn Phao-lô, giáo hạt Phú Thọ, TGP. Sài Gòn-

TP. HCM, trong tầm nhìn mục vụ 2024-2027 của hệ chương trình 
“Tiếng Đức Tin” (VOF), các đề tài trong hệ VOF này đã lần lượt ra 
mắt theo kỳ hạn, góp phần cụ thể hóa định hướng loan báo Tin 
Mừng suốt hơn một năm qua. Đó là những ca khúc mục vụ đa dạng 
được sáng tác, biên soạn, trình bày, ca hát (với cử điệu)… đồng 
thời những câu chuyện đời thường, và những hình ảnh đáng nhớ 
cũng đã được ghi lại. Tất cả được chia sẻ rất chân thành, sinh 
động… với những tấm gương sáng về sống đạo tử tế. Đó chính là 
những đề tài quen thuộc trong các chương trình (theo định kỳ của 
VOF): (1) “Hội thảo mục vụ nhỏ” (Small Pastoral Seminars, SPS); 
và (2) “Gặp gỡ mục vụ nhỏ” (Mini pastoral shows, MPS).1  

 
Sắp tới đây, sáng ngày 24-10-2025, với đề tài SPS: “Sỏi đá ‘mãi’ 

cần có nhau...”, một số nhà chuyên môn, với các thao thức và hoạt 
động truyền giáo tích cực sẽ ngồi lại cùng nhau để chia sẻ với các 

 
1 X. Các tập tin “đính kèm”. 
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thành viên VOF trong cuộc hội thảo nhỏ (ít người).2 Đặt mình trong 
bối cảnh thời đại của lòng Chúa xót thương,3 của những nỗ lực 
muốn trở thành những sứ giả thuyết phục của lòng thương xót,4 
các nhà chuyên môn biết rằng nghĩa vụ chính yếu là giới thiệu với 
mọi người mầu nhiệm cao cả của lòng Chúa thương xót bằng cách 
chiêm ngưỡng dung mạo Đức Ki-tô.5 Vâng, truyền giáo ngày nay, 
loan báo Tin Mừng hôm nay... hướng đến cánh chung “Sỏi đá cũng 
/ vẫn / mãi cần có nhau...” trong thời đại của lòng Chúa xót thương 
là thế. Nghe thật gần gũi mà cũng thật bao la! Là thực tiễn, chắc 
chắn và cũng sâu sắc vô cùng!  

Misericordiae vultus 25,4-6 
Giáo hội cảm thấy nhu cầu cấp thiết để công bố lòng thương xót 
của Thiên Chúa. (APV 25,4) Cuộc sống của Giáo hội là chân thật và 
đáng tin cậy chỉ khi Giáo hội trở thành một sứ giả thuyết phục của 
lòng thương xót. (APV 25,5) Giáo hội biết rằng nghĩa vụ chính yếu 
của mình, đặc biệt là tại một thời điểm đầy những kỳ vọng lớn lao 
xen lẫn với những dấu chỉ mâu thuẫn, là giới thiệu với mọi người 
mầu nhiệm cao cả của lòng Chúa thương xót bằng cách chiêm 
ngưỡng dung mạo Đức Ki-tô. (APV 25,6)  

Chút suy tư 
Trên triền một ngọn núi nhỏ, có một số viên sỏi bé nằm sát bên 

vài tảng đá lớn. Bên nhau, nhưng sỏi thường than thở: “Anh đá to 
lớn quá, vững chãi thế kia, còn chúng tôi thì nhỏ bé... chẳng đáng 
kể gì. Người ta cứ bước qua chúng tôi mà không buồn ngoảnh lại 
xem hay để ý điều gì”. Đá tảng mỉm cười hiền hậu: “Các em nhỏ bé 
thật, nhưng chính nhờ những viên sỏi như các em mà con đường đi 
lên núi được đầy đặn, đẹp đẽ. Nếu chỉ có chúng tôi mà thôi, con 
đường sẽ gồ ghề, ai mà đi nổi...”. 

 
2 Địa điểm: Sân chư dân Areopagus (Vinh-sơn Phao-lô, 249-251 Ba Tháng Hai, Vườn Lài, TP. 
HCM) 
3 X. APV 25,4. 
4 X. APV 25,5. 
5 X. APV 25,6. 
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Thế rồi, một ngày kia, có cơn mưa lớn đổ xuống. Đường núi 
trơn trượt, nước chảy thành dòng... cuốn mạnh. Các tảng đá can 
đảm chặn lại dòng lũ, còn các viên sỏi thì bám chặt vào kẽ đất, giữ 
cho những hạt cát quanh mình khỏi trôi đi. Sau trận mưa, người ta 
sửa lại con đường, và thấy cả sỏi lẫn đá đều vẫn còn đó, vì bạn nào 
cũng có vai trò quan trọng, cùng nhau góp phần giữ đường (cho 
người người đi qua). Các tảng đá nói: “Các em thấy chưa, công 
cuộc truyền giáo thì cũng vậy. Không ai là vô dụng trong chương 
trình của Thiên Chúa. Người to, người nhỏ, người làm việc này kẻ 
làm việc kia, người nói nhiều, nói ít, có người chỉ biết im lặng cầu 
nguyện. Nhưng tất cả đều cần đến nhau để có thể loan báo Tin 
Mừng tình yêu xót thương cách hữu hiệu. Các viên sỏi mỉm cười. 
Ánh nắng sau mưa chiếu lên khiến chúng lấp lánh như pha lê: 
“Vâng, các anh nói đúng. Sỏi đá cũng cần có nhau… vẫn cần… và 
mãi cần có nhau, nhất là trong thời đại lòng Chúa xót thương, khi 
mọi người được mời gọi trở nên chứng nhân hiệp nhất và yêu 
thương, để hướng về cánh chung bình an mà Thiên Chúa đã hứa. 

Suy tư xa hơn một chút, với tính nhân sinh triết lý, cụm từ “Sỏi 
đá cũng cần có nhau…” đặc biệt gợi nhớ đến các ca khúc: “Diễm 
xưa”, “Một cõi đi về” của một “nhạc sĩ - triết gia” danh tiếng; thật 
vậy, trong thế giới này, mọi sự vật dù nhỏ bé, khô rắn, tưởng 
chừng vô tri vô giác cũng mang một ý nghĩa tương quan: “Hạt bụi 
nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…” thật chan 
chứa tình người và đẫy lòng cảm thông, gần gũi với chất “Tạ ơn 
đời, Tạ ơn Người”. Thế còn, “Sỏi đá vẫn cần có nhau…” xem ra 
muốn nhấn mạnh đến tính kiên định, bền bỉ: dù thời gian ra sao, 
hoàn cảnh thế nào, tổn thương nhiều hay ít, tình nghĩa ấy vẫn tồn 
tại, vẫn gợi lên những cảm xúc giống như “Tình ca”, hay “Cát 
bụi”... nơi con người và vạn vật vẫn nương tựa nhau. Thế sự đó 
cũng có thể khiến người nghe nghĩ đến bài hát “Để gió cuốn đi”... 
vì lẽ: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”. 

Tuy nhiên, “Sỏi đá mãi cần có nhau…” thì khác, nếu không 
muốn nói là khác hẳn. Từ “mãi” khiến vấn đề chạm đến cái vĩnh 
cửu, mang vào chiều kích tình yêu bất diệt, là một đức tin sâu xa. 
Có thể là “Mãi mãi bên nhau” chẳng hạn. Nhưng nếu xét theo chiều 
hướng “triết thần” thì... đó lại phải là “Tình yêu vô biên, vô hạn, vô 
cùng... tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa Nhân Từ”. Đó là mối dây 
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gắn kết vượt thời gian, không thể tách rời. Tóm lại, “Sỏi đá cũng 
cần có nhau…” thì... đó hoàn toàn có thể là sự đồng cảm, nhân 
sinh, hiện sinh của: Một cõi đi về, Cát bụi, Diễm xưa.... Còn “Sỏi đá 
vẫn cần có nhau…” thì đó lại là sự kiên định, thủy chung, nhân hậu 
kiểu: Tình ca, Để gió cuốn đi. Nhưng “Sỏi đá mãi cần có nhau…” thì 
đó hãy là sự thiêng liêng, phải là tuyệt đối, chính là tình yêu bất 
diệt, đời sống vĩnh cửu, hạnh phúc vĩnh hằng. 

 
Câu hỏi gợi ý 
1. Theo bạn, nếu sỏi và đá tượng trưng cho vị trí các thành phần 

trong Hội Thánh (dù lớn hay nhỏ, giáo sĩ hay tu sĩ, hay giáo 
dân), thì phải chăng con đường theo Thầy Giê-su chính là hành 
trình loan báo Tin Mừng giữa thế giới hôm nay: “cơn mưa với 
dòng lũ” là những thử thách thời đại (khủng hoảng đức tin, chia 
rẽ, vô cảm...); ánh nắng sau mưa là hình ảnh của lòng Chúa 
xót thương, làm cho tất cả được sáng lên trong hiệp nhất...? 
Hãy cụ thể bằng việc kể ra những cảm nghiệm sống động nhé. 

2. Đề tài “Sỏi đá cũng cần có nhau...” nhắc bạn đến tác phẩm âm 
nhạc nào? Thế còn “Sỏi đá ‘vẫn’ cần có nhau...”, “Sỏi đá ‘mãi’ 
cần có nhau...” thì sao? 

3. Bạn biết gì về Recapitulatio (x. Ep 1,7–10) (tất cả được quy tụ, 
đổi mới và hoàn tất trong Đức Ki-tô Giê-su, Đầu của toàn thể 
tạo thành, là trục trung tâm của vũ trụ và lịch sử, nơi mọi sự 
được tái lập trong tình yêu Thiên Chúa)? 

11-10-2025, GTHH 
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TIN TỨC – SINH HOẠT 
TIN HỘI NGHỊ LCTX LIÊN GIÁO PHẬN 2025 

 
CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT  
                 LIÊN GIÁO PHẬN 

 
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỘNG ĐOÀN LCTX LIÊN GIÁO PHẬN 
LẦN THỨ VIII  20 - 22/10/2025 (xem hình trang bìa 2 và 3) 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
Hội Nghị Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) Liên Giáo phận (LGP) 

lần thứ VIII, Tổ chức tại Trung tâm mục vụ GP Thái Bình, từ ngày 
20 - 22/10/ 2025. 

II. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI NGHỊ 
- Học hỏi Thư Mục Vụ của HĐGMVN năm 2025/ Thư Mục Vụ của 
UBGD. 
- Huấn luyện cho BĐH về tinh thần sống LCTX theo Tin Mừng và 
Giáo huấn của Gíao hội. 
- Chia sẻ của quý cha LH và BĐH LCTX về kinh nghiệm sống, sinh 
hoạt, loan báo LCTX nơi các Giáo phận. 
- Quý cha LH bàn về những vần đề cần thiết, định hướng cho LCTX 
LGP trong thời gian tới. 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ  
Hội nghị LCTX LGP lần thứ VIII có 15 Giáo phận tham dự, 33 

Linh mục và 267 BĐH.  
- Giáo tỉnh Sài Gòn: Sài Gòn, Xuân Lộc, Bà Rịa, Phan Thiết, 

Vĩnh Long, Phú Cường. 
- Giáo tỉnh Huế: Huế, Nha Trang, Ban Mê Thuột, KonTum. 
- Giáo tỉnh Hà Nội: Thái Bình, Bùi Chu, Bắc Ninh, Hải Phòng, 

Thanh Hóa. 
IV. NỘI DUNG HỘI NGHỊ 
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1- 15g30 chiều thứ hai ngày 20/10/2025 quý cha LH và BĐH 
tập trung trước sân Toà giám mục chào cha Tổng đại diện thay mặt 
cho Đức cha Đaminh chủ chăn đáng kính GP Thái Bình. Cha Giuse 
Trần Phú Sơn thay mặt Hội nghị dâng lời chào mừng và cảm tạ Đức 
Cha cùng Gia đình LCTX GP TB mở lòng đón tiếp Hội nghị. Thánh lễ 
khai mạc long trọng (Giáo tỉnh Sài gòn phụ trách). 20g30 quý cha 
LH và trưởng BĐH cấp GP họp sơ bộ thống nhất chương trình Hội 
nghị 

Trong cuộc họp khai mạc Hội nghị lúc 9g00 ngày 21/10/2025, 
cha Thư ký giới thiệu tổng quan thành phần tham dự, sơ lược lại 
nội dung chính của 7 Hội nghị trước đây từ năm 2012 - 2024. Cha 
Giuse Sơn thay mặt cho ban đại diện bắt đầu từ câu chủ đạo đăng 
trên bảng bano chào đón Hội nghị “HIỆP HÀNH TRONG HY VỌNG”, 
Ngài động viên và mời gọi nghị viên đón nhận, hiệp nhất, sẻ chia 
kinh nghiệm sống LCTX để cùng bước theo con đường Hiệp hành 
lòng vui tràn niềm hy vọng.    
 2- Ơn ích thiêng liêng của Hội nghị 
- Hội nghị quý cha LH đồng hành cùng nghị viên trong hai thánh lễ 
kính Chúa Ba Ngôi và Thánh Tâm Chúa Giêsu; Các giờ kinh phụng 
vụ Sáng - Trưa - Chiều, quý Cha giúp các nghị viên sống tâm tình 
LCTX trong khung trời nhỏ bé tràn đầy ân phúc thiêng liêng. Đỉnh 
cao 9g00 ngày 22/10, Hội nghị hiệp dâng thánh lễ đại trào mừng 
kính thánh Giáo Hòang Gioan Phaolô II, bổn mạng Gia đình LCTX 
GP Thái Bình. 

3- Quý cha LH nỗ lực cùng nhau trong 2 cuộc họp riêng thống 
nhất một số vấn đề: 

- Quý cha LH đề cử lại Ban Đại diện LH LCTX LGP:  
1. Cha Fx Nguyễn Văn Việt, LH LCTX GP Vĩnh Long làm trưởng 

Ban điều hành  
2. Cha Giuse Trần Phú Sơn LH Hiệp hội LCTX GP Xuân Lộc, 

Phó thường trực   
3- Cha Pet Nguyễn Thanh Tùng TLH LCTX GP Sài Gòn, Phó 1  
4. Cha Giuse Dương Hữu Tình LH LCTX GP Hải Phòng, phó 2  
5. Cha Giuse Phạm Định Luận LH LCTX GP Huế, phó 3  
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6. Cha Giuse Vũ Minh Đạo, LH LCTX GP Bà Rịa, đặc trách 
ngoại vụ  

7. Cha Giuse Bạch Kim Tri LH LCTX GP Phan Thiết, thư ký   
a- Quý cha quan tâm bàn đến mảng truyền thông của Liên GP 

và của các GP, mong muốn thành lập Ban truyền thông LGP. Để 
liên đới sẻ chia thông tin sinh hoạt, mỗi GP lập ban truyền thông 
của GP (1-3 người). Mời gọi quý cha Linh hướng viết bài gởi về Tập 
San CĐ LCTX Liên Giáo Phận, Tập san đã hoạt động rất hữu ích cho 
Cộng đoàn LCTX hơn 10 năm qua. 

b- Việc thực hành LTX cần triển khai một cách tốt hơn, hành 
động cụ thể, để được nhìn nhận vai trò của LCTX GP hữu ích và 
thánh thiện. Giáo lý về Lòng Thương Xót triển khai dựa vào các 
tông huấn của Giáo hội, định hướng cho việc thực hành LTX có ý 
nghĩa sâu hơn, không thu hẹp trong việc đọc kinh, hay đến với LTX 
để xin ơn chữa lành. 

c- Đặc biệt quý cha LH đồng thuận LCTX LGP cần có một bản 
nội qui hay qui chế chung cho Liên GP. Vì quý Đức Cha và quý cha 
nơi các GP cần biết việc sùng kính LCTX có tầm mức lan rộng này 
qua nội qui, hướng đi được ghi nhận. Bước đầu quý cha LH thống 
nhất thực hiện 2 bước: thứ nhất Ban đại diện nhờ quý Cha giáo 
soạn thảo khung nội qui cho LCTX LGP; thứ hai Ban Đại diện sẽ gặp 
và xin ý kiến của Ủy ban Giáo dân, trực thuộc HĐGM VN, mong việc 
sùng kính LCTX dần thành tổ chức Công giáo tiến hành như các hội 
đoàn khác trong UBGD. 

4- Báo cáo sinh hoạt LCTX các Giáo phận. HN ghi nhận: 
- Tổng kết LCTX LGP có tăng trưởng về số thành viên trong năm 
2025: Năm 2024 LCTX LGP có 122.509 thành viên (tv); năm 2025 
có 134.084 tv tăng 11.575 tv; 3 Giáo tỉnh 1264 Gx có LCTX.  
- Tổng quan sinh hoạt: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót tại các 
giáo phận duy trì sinh hoạt ổn định, hiệp nhất và ngày càng phát 
triển vững mạnh. Các hoạt động được triển khai phong phú và 
đồng bộ, tập trung vào ba chiều kích chính: Cầu nguyện – Hiệp 
thông – Phục vụ. Trong năm 2025, các cộng đoàn LCTX tại 15 giáo 
phận đã nhiệt thành triển khai các hoạt động truyền giáo, hành 
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hương và bác ái, góp phần lan tỏa Lòng Chúa Thương Xót, củng cố 
đức tin và xây dựng tinh thần hiệp thông trong toàn cộng đoàn. 
- Ghi nhận các điểm thuận lợi và khó khăn.  
+ Thuận lợi: Hai GP Xuân Lộc và Thái Bình có bước thăng tiến đặc 
biệt, được Đức Cha GP và Quý Cha đặc trách quan tâm trực tiếp, 
đồng hành sâu sát, có Trung tâm LCTX thuận lợi cho mọi SH. Một 
số GP Có Trung tâm mục vụ, và trung tâm Hành hương, hỗ trợ 
nhiều cho hoạt động của LCTX GP. Trong từng GP quý Cha LH Có 
kế hoạch huấn luyện nhân sự, tổ chức tập huấn và tạo điều kiện 
cho cộng đoàn học hỏi giáo lý về LTX.  
 Phần lớn các GP có quý Cha đặc trách hướng dẫn, tình trạng 
LCTX bị lạm dụng không xảy ra. Nhờ tư liệu kinh nguyện chính thức 
và những buổi họp mặt huấn giáo, LTX các giáo xứ đã biết bản 
chất, tôn chỉ của việc sùng kính LCTX. Cộng đoàn thường báo cho 
quý Cha LH về các điểm khác lạ xuất hiện, nhờ đó quý cha LH quan 
tâm chỉnh đốn kịp thời. 
+ Khó khăn: Tỷ lệ nhiều thành viên cao tuổi, đau yếu, khó tham dự 
giờ kinh, Thánh Lễ. Một số cộng đoàn chưa chính thức thành lập, 
chưa được quan tâm, Ban Điều Hành một số giáo phận mới kiện 
toàn, còn non trẻ khó cho việc SH, các hoạt động đều nhờ vào Cha 
LH. 
- Kiến nghị và đề xuất: Xin quý Đức Cha và quý Cha giúp cho cộng 
đoàn LCTX LGP Có Nội qui hay Qui chế được UBGD-HĐGMVN chuẩn 
nhận nhằm thống nhất tổ chức sinh hoạt phù hợp Giáo huấn của 
Giáo hội. Các buổi họp trong HN xin quý Cha và đại diện giáo dân 
cùng tham dự, để chia sẻ trực tiếp thiết thực những thuận lợi – khó 
khăn để tìm hướng đi chung. 
 5- Huấn luyện và hoa trái 
Hội nghị có hai buổi huấn luyện cho tất cả tham dự viên 

a- Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng trình bày chủ đề: Ân Xá 
trong Năm Thánh – Dấu chỉ của LCTX. Cha trình bày nguồn gốc ân 
xá; ơn toàn xá (tha hoàn toàn hình phạt) ơn tiểu xá (tha một 
phần). Việc lãnh nhận ân xá không chỉ giúp thanh luyện linh hồn 
người tín hữu, mà còn là một dấu chỉ cụ thể của Lòng Chúa 
Thương Xót, thể hiện sự kiên nhẫn, bao dung và tình yêu của 
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Thiên Chúa dành cho con người tội lỗi. Qua ân xá, Giáo Hội mời gọi 
con cái mình:- Sám hối thật lòng- Xưng tội và rước lễ sốt sắng- Cầu 
nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng- Quyết tâm dứt bỏ mọi tội lỗi, kể cả 
tội nhẹ. Ân xá không phải là “sự miễn trừ dễ dãi”, mà là lời mời gọi 
cộng tác với ân sủng để hoán cải và sống thánh thiện, trong niềm 
tín thác vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. 30 phút cuối, tham 
dự viện đặt vấn nạn và được cha thuyết trình giải thích uyên thông 
thỏa ý.  
b- Cha FX Nguyễn Văn Việt trình bày về linh đạo LCTX. Các khái 
niệm chính yếu như Linh đạo là gì? Mục đích hướng đến đức ái trọn 
hảo; Trọng tâm, cốt lõi của Kinh Thánh là lòng thương xót, tiêu 
chuẩn ngày phán xét là lòng thương xót; Linh đạo LCTX chính là 
LTX Chúa đã mặc khải cho thánh Faustina; Hai bí tích chủ yếu: 
Thánh Thể và Giải tội; Sống theo Linh Đạo LCTX, một tiến trình 3 
bước: Cảm nghiệm chiều sâu linh đạo LCTX; - Đón nhận LTX; - Rao 
truyền làm chứng LCTX; Chứng nhân của LCTX thực hành 3 cấp độ: 
cầu nguyện, lời nói TX và việc làm TX; LCTX là nguồn hy vọng độc 
nhất cho nhân loại. 

V. KẾT THÚC HỘI NGHỊ 
- Quý cha LH Và BĐH trong buổi họp đúc kết 8g00 sáng 
22/10/2025, Ban thư ký trình bày 2 biên bản cho Hội nghị: 1 ghi 
nhận của quý cha LH; 2 ghi nhận của BĐH LCTX các Giáo phận. 
- LCTX LGP dự kiến tổ chức Hội nghị LCTX LGP lần thứ 9 năm 2026 
tại Gx Suối Cát Trung tâm LCTX GP Xuân Lộc. 
 - Cha Fx đại diện cho hội nghị bày tò niềm tri ân đặc biệt đến Đức 
Cha Đaminh, Ngài rất ưu ái đến sinh hoạt của LCTX LGP. Cảm ơn 
cha Giuse Bùi Văn Phương, quản lý GP và là LH LCTX GP Thái Bình, 
đã nồng nhiệt dấn thân làm nên kỳ Hội nghị thật tốt đẹp. Tri ân 
Quý Cha quý Thầy, chủng sinh và ban đời sống 3 ngày phục vụ tận 
tâm, dấu ấn cho các tham dự viên.  
- Hội nghị kết thúc với Thánh lễ Đại trào, do Đức Cha Phêrô 
Nguyễn Văn Đệ, nguyên Giám mục GP Thái Bình chủ sự. Thánh lễ 
rất đông ACE LCTX trong và ngoài GP tham dự, đồng sẻ chia miềm 
vui trong ngày mừng kính LCTX, mừng kính Thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phaolo II quan thầy Gia đình LCTX GP Thái Bình. Sau bữa 
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cơm huynh đệ, Hội nghị chia tay trong niềm vui thân mật, lưu ấn về 
GP Thái Bình trào tràn sức sống LCTX.     
    Làm tại Tòa Giám mục Gp Thái Bình ngày 22 tháng 10 năm 2025 
                                                              Ký tên  
         Cha Trưởng Ban Đại Diện                                        Lm Thư ký 
 
 
    Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Việt                                 Giuse Bạch Kim Tri 
                   (đã ký)                                                             (Đã ký) 
 

TIN CỘNG ĐOÀN LCTX TGP SÀIGÒN 

THÁNH LỄ KÍNH LCTX TRONG THÁNG 11/2025 CỦA TGP SÀI 
GÒN VÀ CÁC GIÁO HẠT 

Kính mời Quý Ông-Bà-Anh-Chị-Em tham dự Thánh Lễ Kính LCTX 
tại các địa điểm sau: 

TỔNG GIÁO PHẬN: 

NHÀ THỜ HUYỆN SỸ Số 1, Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, 
TP.HCM; Lúc 15h Thứ sáu hằng tuần (Chương trình: 14h00: Tôn 
Sùng Trái Tim Đức Mẹ, 14g30: Sùng kính  Lòng Chúa Thương Xót, 
15h00: Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót). 

- Ngày 07/11/2025; Chủ Tế: LM Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, 
Chánh xứ Chợ Đũi, Tổng Linh hướng CĐ LCTX Tgp Sàigòn. 

- Ngày 14/11/2025; Chủ Tế: LM Giuse Đỗ Thiện Toàn, Giáo xứ 
Chợ Đũi, Hạt SG - CQ. 

- Ngày 21/11/2025; Chủ tế: LM Antôn Nguyễn Ngọc Sơn. 

- Ngày 28/11/2025; Chủ Tế: LM Michael Nguyễn Tiến Bình, 
Giáo xứ Phú Hạnh, Hạt Phú Nhuận. 

CÁC GIÁO HẠT: 

- HẠT CHÍ HÒA: Nhà thờ Khiết Tâm (28, Long Hưng, Phường 
Tân Sơn Nhất) lúc 17g00, ngày 04/11/2025 (thứ ba ĐT). Chủ 
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tế: LM Phêrô Nguyễn Văn Giáo, Chánh xứ Gx. Khiết Tâm, 
Linh hướng CĐ LCTX hạt Chí Hòa. 

- HẠT XÓM MỚI: Nhà thờ Thạch Đà (384, Phạm Văn Chiêu, 
Phường Thông Tây Hội), lúc 15g00, ngày 04/11/2025 (thứ ba 
ĐT). Chủ Tế: LM Giuse Trần Thanh Công, Chánh xứ Gx. 
Thạch Đà. 

- HẠT TÂN SƠN NHÌ: Nhà thờ Tân Hương (162, Tân Hương, 
Phường Phú Thạnh) lúc 15g00, ngày 04/11/2025 (thứ Ba ĐT), 
Chủ Tế: LM Đaminh Vũ Ngọc Thủ, Linh hướng CĐ LCTX hạt 
Tân Sơn Nhì. 

- HẠT TÂN ĐỊNH: Nhà thờ Thánh Phaolô 3 (262/14, Lê Văn 
Sỹ, Phường Nhiêu Lộc) lúc 17g30, ngày 06/11/2025 (thứ năm 
ĐT). Chủ Tế: LM Michael Phạm Trường Trinh, Chánh xứ Gx. 
Phaolô 3, Linh hướng CĐ LCTX hạt Tân Định. 

- HẠT HÓC MÔN: Nhà thờ Trung Mỹ Tây (40/4, Phường Trung 
Mỹ Tây) lúc 15g00, ngày 01/11/2025 (thứ bảy ĐT). Chủ Tế: LM 
Đaminh Nguyễn Trung Kiên, Chánh xứ Gx. Trung Mỹ Tây, 
Linh hướng CĐ LCTX hạt Hóc Môn. 

- HẠT GIA ĐỊNH: Nhà thờ Chính lộ (45/4N, Điện Biên Phủ, 
Phường Gia Định) lúc 17g30, ngày 03/11/2025. Chủ tế: LM 
Giuse Đinh Quang Lâm, Chánh xứ Gx. Chính Lộ. 

- HẠT THỦ ĐỨC: Nhà thờ Thánh Nguyễn Duy Khang (32, 
Đường số 25, Phường Hiệp Bình) lúc 16g30, ngày 13/11/2025. 
Chủ Tế: LM Gioan.B Bùi Bá Tam Quan, Linh hướng CĐ LCTX 
Hạt Thủ Đức. 

- HẠT SÀIGÒN – CHỢ QUÁN: Nhà thờ Chợ Quán (120. Trần 
Bình Trọng, Phường Chợ Quán), lúc 15g00, ngày 26/11/2025. 
Chủ Tế: LM Gabriel Trịnh Công Chánh, Chánh xứ Gx. Chợ 
Quán, Linh hướng CĐ LCTX hạt Sàigòn – Chợ Quán. 

   Trước Thánh Lễ, có giờ Tôn Kính Lòng Chúa Thương Xót và cầu 
nguyện theo các ý người xin. 
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DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 09/2025 

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ LCTX TGP SÀIGÒN: 

   HẠT HÓC MÔN: 

1.  Maria Vũ Thị Ánh Tốt, Giáo xứ Bùi Môn. 

   HẠT XÓM MỚI: 

1. Maria Cao Tăng Xuân Nguyên, Giáo xứ Bắc Dũng. 

2. Đaminh Nguyễn Quốc Định, Giáo xứ Bắc Dũng. 
Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành Cộng Đoàn Lòng Chúa 

Thương Xót Tgp Sàigòn chân thành cám ơn Quý Ân nhân. Nguyện 
xin Thiên Chúa, Đấng Từ Bi – Thương Xót bù đắp xứng đáng cho 
lòng quảng đại của Quý Ân nhân. 

 
TIN HIỆP HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT GIÁO PHẬN 

XUÂN LỘC: SINH HOẠT ĐỊNH KỲ - THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG (03/10/2025) (Xin xem hình nơi trang bìa)        

I- SINH HOẠT ĐỊNH KỲ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG, 
NGÀY 03/10/2025 

Giáo hạt Tân Mai hành hương Năm Thánh trong Hy vọng 
nhờ Lời Chúa và Thánh Thể. 

Chiều thứ Sáu ngày 03/10/2025, Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót 
(LCTX) Giáo hạt Tân Mai hành hương đến Trung tâm LCTX Giáo 
phận Xuân Lộc tại Giáo xứ Suối Cát để hành hương trong Năm 
Thánh Hy vọng và tham dự giờ kinh, đặc biệt là Thánh lễ Kính Lòng 
Chúa Thương Xót. 

Có rất đông hội viên của Hiệp Hội LCTX thuộc các giáo xứ trong 
Giáo hạt Tân Mai đã cùng hiện diện trong ngày được vinh dự theo 
phiên phụ trách hành hương Kính Lòng Chúa Thương Xót. Ngoài ra, 
các Giáo xứ khác trong Giáo phận và ngoài Giáo phận đến tham dự 
rất đông, nên trong nhà thờ, ngoài nhà thờ đầy chật, khiến bầu khí 
càng thêm sốt mến, như ngọn lửa lan tỏa hun đốt lòng tín thác vào 
Lòng Thương Xót của Chúa.  
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Sau giờ kinh, đoàn hành hương được cha Giuse Lê Văn Lập, giáo 
xứ Đại Chủng Viện Xuân Lộc chia sẻ về Lòng Thương Xót của Chúa, 
như những hạt muối nêm thêm, giúp niềm tin cậy của các tín hữu 
dâng tràn trong con tim, chim đắm trong nhiệm mầu của đời sống 
Kitô hữu noi gương Mẹ Maria. 

Sau giờ chia sẻ, tất cả mọi hội viên giải lao để chuẩn bị đoàn rước 
kiệu và chào đón Đức Cha cố Giuse Đinh Đức Đạo - nguyên Giám 
mục Giáo phận Xuân Lộc, đến dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho 
những ai đang cần đến Lòng Chúa Thương Xót, nhất là những 
người đau khổ trong 2 cơn bão số 9 và số 10 đã làm cho miền 
Trung thiệt hại rất nặng nề. 

Ngoài trời nắng nhẹ, làm cho tất cả mọi người cảm thấy tâm hồn 
an vui vì được Lòng Chúa Thương Xót che chở. Trong khi đoàn 
rước của Hiệp Hội LCTX Giáo hạt Tân Mai trang nghiêm tiến bước 
vào nhà thờ, thì có nhiều người ùn đến xin phúc lành của Đức Cha 
cố Giuse, như có ý muốn gửi gắm lời cầu xin đến Lòng Chúa 
thương xót.. 

Trong bài giảng, Đức Cha cố Giuse cam đoan rằng, những ai tín 
thác vào Chúa, cầu nguyện với Đức Mẹ bằng việc lần hạt Mân Côi 
trong tháng 10, tháng Mân Côi sẽ được Chúa lắng nghe và nhậm 
lời, vì Lời Chúa đã phán: Ai xin thì sẽ ban cho. Khai triển bài Tin 
Mừng trong Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, Đức Cha nhấn mạnh 
đến ý nghĩa Thiên Chúa tình yêu đã trao cho nhân loại, một người 
Con xuống thế làm người bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, 
với sự cộng tác của Đức Trinh Nữ Maria qua lời Xin Vâng, để cứu 
chuộc nhân loại mang đầy tội lỗi. Vì thế, ngài mời gọi mọi người 
hãy tin vào Thiên Chúa, hãy xác tín rằng chỉ có tình yêu Thiên Chúa 
mới là quan trọng, còn mọi sự sẽ trở về phù vân. Đó cũng là sống 
niềm hy vọng của Năm Thánh 2025. 

Thánh lễ hành hương của Hiệp Hội LCTX Giáo hạt Tân Mai đến 
Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc – Giáo xứ 
Suối Cát đã diễn ra trong bầu khí linh thiêng, sốt mến của tất cả 
mọi thành viên. Trong ân thánh của Thiên Chúa, Đấng giầu lòng 
thương xót, hy vọng rằng những hội viên của Hiệp Hội LCTX cũng 
như mọi người khi trở về nhà, cố gắng thực thi những lời nhắn gửi 
của Đức Cha cố Giuse, trở nên những sứ giả của LTX nơi gia đình, 
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nơi cộng đoàn, góp phần xây dựng Hội thánh Chúa: “Xin anh chị 
em hãy cố gắng làm nhiều điều tốt lành hơn nữa đối với tha nhân, 
đặc biệt, với bệnh nhân, người già, người đau khổ, người di dân”. 

Bài viết: Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Tân Mai 
Hình ảnh: Ban Truyền Thông Gx Suối Cát  

 
II- CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG KÍNH LCTX THÁNG 

11/2025 
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 

Thứ Sáu, ngày 07/11/2025 tại Gx Suối Cát 
 

Mừng Bổn Mạng Thánh Faustina và kỷ niệm 10 năm khởi 
sự hình thành HHLCTX Giáo Phận Xuân Lộc (2015 – 2025) 
 Chủ đề:  

- Ngày truyền thống cầu nguyện cho các hội viên và ân 
nhân còn sống hay đã qua đời  

- Trở nên sứ giả Lòng Thương Xót 

Chương trình tổng quát (chiều): 

14g00’ - 14g30’: Đón tiếp, tập họp. 

14g30’ - 15g00’: Lần chuỗi LCTX 

15g00’ - 15g20’: Tôn vinh LCTX 

15g20’ - 15g40’: Chia sẻ chủ đề  

15g40’ - 16g00’: Giải lao, chuẩn bị đoàn rước 

16g00’ - 17g30’: Thánh lễ (ĐC chủ sự) 

- Kết thúc. 
Lm Giuse Trần Phú Sơn 
Đặc trách HHLCTX-Gp. XL 
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CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN DÀNH CHO GIÁO DÂN 
THÁNG 10/ 2025  

 
BÀI I 

LOAN BÁO TIN MỪNG TRONG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ  
MỘT VÀI LƯU Ý 

Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng 
Ngày nay các tiến bộ công nghệ đã đem lại những kiểu tương tác 

mới của con người. Thật vậy, vấn đề không còn là có nên tham gia 
vào thế giới kỹ thuật số hay không, mà là tham gia như thế nào. 
Cách riêng, mạng xã hội là một môi trường trong đó người ta tương 
tác, chia sẻ kinh nghiệm và vun đắp các mối quan hệ chưa từng có 
trước đây. Tuy nhiên, trong khi truyền thông ngày càng bị ảnh 
hưởng bởi trí tuệ nhân tạo, thì chính ở đó nảy sinh nhu cầu khám 
phá lại sự gặp gỡ giữa người với người tại cốt lõi của nó. Hiện tại xã 
hội và cả Giáo Hội cũng thừa nhận rằng thế giới kỹ thuật số “không 
thể tách khỏi lĩnh vực đời sống thường ngày”, và nó đang thay đổi 
cách mà con người thu thập kiến thức, phổ biến thông tin và phát 
triển các mối quan hệ với nhau. Ngày nay trên các nền tảng mạng 
xã hội kỹ thuật số xuất hiện rất nhiều những trang web, Fanpage… 
mang tính tôn giáo nói chung hay mang tính công giáo nói riêng rất 
nhiều. Tuy nhiên, phần đông thiếu tính chính thống, mang tính tự 
phát, cá nhân do đó hiệu quả cho việc sống và loan báo Tin Mừng 
không cao.  

Giáo hội hoàn vũ cũng đã đề cập đến thực tại kỹ thuật số từ lâu. 
Ví dụ, kể từ năm 1967, các Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông 
hằng năm đã đưa ra suy tư liên tục về chủ đề này. Bắt đầu từ 
những năm 1990, các sứ điệp này đề cập đến việc sử dụng máy 
tính; và kể từ đầu những năm 2000, các sứ điệp đã nhất quán suy 
tư về các khía cạnh của văn hóa kỹ thuật số và mạng xã hội. Khơi 
lên những câu hỏi nền tảng cho văn hóa kỹ thuật số, Đức Giáo 
hoàng Bênêđictô XVI, vào năm 2009, đã đề cập đến những chuyển 
đổi trong các mô hình truyền thông, ngài nói rằng các phương tiện 
truyền thông không chỉ cần thúc đẩy sự kết nối người ta với nhau 
mà còn phải khuyến khích họ dấn thân vào các mối quan hệ cổ võ 
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“một nền văn hóa tôn trọng, đối thoại, và hữu nghị”. Tiếp đó, Giáo 
hội củng cố hình ảnh của mạng xã hội như là những “không gian”, 
chứ không chỉ là “công cụ”, và kêu gọi việc loan báo Tin Mừng cả 
trong môi trường kỹ thuật số. (Sứ điệp của Đức Thánh Cha 
Bênêđictô XVI cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47, 
“Mạng xã hội: cửa vào sự thật và đức Tin; những không gian mới 
cho việc loan báo Tin Mừng” (24 tháng Một, 2013) 

Ngày nay việc xem lễ online, nghe giảng, đọc suy niệm, phổ biến 
Lời Chúa … là điều dễ dàng tìm thấy trên mạng xã hội. Tuy nhiên, 
khi tìm hiểu, tìm kiếm hay khi phổ biến cần phải biết phân định giá 
trị chân thực của nội dung thông tin khi tiếp cận.  

1. Giảng hay suy niệm? 
Với lệnh truyền “hãy đi giảng dạy muôn dân” thì mọi Kitô Hữu 

đều có bổn phận rao giảng Tin Mừng, đặc biệt các tín hữu có vai 
trò “Thầy Giảng” hay Mục Tử, là những người chọn và được chọn 
để chỉ lo chăm sóc và rao giảng Tin Mừng được giao phó cho họ. 

Giả như có robot hình người được trang bị hệ thống AI/ML – 
thông minh nhân tạo với khả năng học có thể giảng đạo thì chuyện 
gì sẽ xảy ra? Thực ra, chẳng phải giả sử, mà đã là thực. Hiện tại, 
máy tính với OpenAI/ChatGPT có thể viết cả một luận án tiến sĩ, 
hay đơn giản, có thể trả lời mọi câu hỏi liên quan đến tôn giáo. Thế 
thì sao không “nghe” robot giảng đạo? Máy tính có thể soạn bài. Nó 
soạn bài không chỉ đúng mà còn hay nữa. Soạn bài từ khối dữ liệu 
khổng lồ. Không chỉ dừng ở nội dung, máy tính còn có thể “học” 
được phong cách của những tác giả kiệt xuất. Và rồi gì nữa? Nếu 
vậy, thì cần gì đi nghe giảng nữa??? Linh mục cần gì soạn giảng, 
viết suy niệm nữa? Dần dà người ta không cần Lời Chúa nữa. Nguy 
hiểm đấy.  

Vậy dù thế nào đi nữa vẫn phải cầm Kinh thánh trên tay mở ra 
suy niệm, cầu nguyện, vẫn phải dự lễ siêng năng, sốt sắng rước lễ. 

2- Sống đạo hay theo đạo? 
Câu trả lời căn bản nằm ở chỗ: đạo không phải là mớ kiến thức, 

mặc dù kiến thức là cần cho đạo giáo, nhưng đạo là lẽ sống, là 
“con đường” tìm đến cội nguồn linh thiêng. Riêng với người Kitô 
Hữu, cùng đích chính là kết hợp với Thiên Chúa, qua Đức Giêsu-
Kitô. Đời sống thiêng liêng của người Kitô Hữu là tham gia đời sống 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/-su-diep-cua-duc-thanh-cha-benedicto-xvi-nhan-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-lan-thu-47-17831
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/-su-diep-cua-duc-thanh-cha-benedicto-xvi-nhan-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-lan-thu-47-17831
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Giáo Hội qua Phụng Vụ, nhất là Thánh Lễ. Đi Lễ không phải chỉ để 
nghe giảng, mà để dự Bàn Tiệc Lời Chúa và Bàn Tiệc Thánh Thể. 
Rất khó có thể sống Thánh Thể mà không được Lời Chúa dưỡng 
nuôi.  

Bài Giảng, là để Giáo Hội hướng dẫn cho tín hữu hiểu đúng và tự 
khám phá ra điều gì Thiên Chúa muốn dạy mỗi người Tín Hữu. Kinh 
Thánh là sách về Chân Lý, không phải sách dạy Khoa Học. Kiến 
thức có thể hấp dẫn và làm người nghe thán phục. Giảng hay có 
thể lôi cuốn người nghe tham gia. Nhưng những gì đọng lại sau bài 
giảng để sống với Thánh Ý Chúa trong Lời Chúa mới là cốt lõi của 
Bàn Tiệc Lời Chúa. 

Không phải bài giảng, mà đời sống của Mục Tử tận tụy vì đàn 
chiên, mang lấy mùi chiên, chết cho chiên, mới là “lời giảng” đúng 
đắn và thuyết phục nhất. Một Gioan Vianey, được biết là ông cha 
nhà quê, nhưng lại cải hóa được bao nhiêu tín hữu từ tòa giải tội. 
Maximiano Kolbe, với cái chết nhận thay cho một tù nhân trong tại 
tập trung phát xít, là lời chứng mạnh mẽ hơn cả mọi bài giảng. Và 
Chúa Giêsu đã “lạy Cha, xin Cha tha cho chúng” trước giờ lâm tử để 
lời nói và việc làm là nhất quán trong yêu thương – hãy yêu kẻ thù, 
hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình… (Lc 6, 27-28). Đấy, Chúa 
Giêsu, dạy Yêu bằng cả lời giảng, cuộc sống, và cả cái chết.  

3. Chia rẽ hay hiệp nhất? 
Trong thời đại mà chúng ta ngày càng bị chia rẽ, khi mỗi người 

thu mình vào chiếc bong bóng được lọc của riêng mình, thì mạng 
xã hội đang trở thành nẻo đường dẫn nhiều người đến sự thờ ơ, 
phân cực và cực đoan. Khi các cá nhân không đối xử với nhau như 
những con người mà như những biểu hiện đơn thuần của một quan 
điểm nào đó mà mình không chia sẻ, chúng ta chứng kiến một biểu 
hiện khác của  “nền văn hóa vứt bỏ” làm gia tăng việc “toàn cầu 
hóa” và bình thường hóa sự “thờ ơ”. Rút lui vào sự cô lập với 
những mối quan tâm riêng của mình, đó không thể là cách để khôi 
phục niềm hy vọng. Đúng hơn, con đường tiến về phía trước phải là 
vun trồng một  “nền văn hóa gặp gỡ”, một nền văn hóa thúc đẩy 
tình thân hữu và hòa bình giữa những con người khác biệt nhau. 
Do đó, có một nhu cầu ngày càng khẩn thiết phải tham gia vào các 
nền tảng mạng xã hội theo cách vượt ra khỏi ốc đảo của mình, 
thoát khỏi nhóm “tương đồng” của mình để gặp gỡ những người 
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khác. Dùng mạng để nối kết yêu thương, lên mạng để rao truyền 
chân lý và vào mạng để dấn thân phục vụ.  

Từ nhãn quan đức tin, việc truyền đạt cái gì và truyền đạt như 
thế nào không chỉ là một vấn đề thực tiễn mà còn là một vấn đề 
thiêng liêng. Việc có mặt trên các nền tảng mạng xã hội yêu cầu sự 
phân định. Trong những bối cảnh này, việc truyền đạt tốt đòi có sự 
thận trọng, và cần phải cầu nguyện để cân nhắc cách tương tác với 
người khác. Việc tiếp cận vấn đề này sẽ yêu cầu việc phân định sự 
hiện diện của Thiên Chúa trong và qua cách chúng ta liên hệ với 
nhau trên các nền tảng truyền thông xã hội. 

Hồi Tâm  
1. Tôi có cuốn sách kinh thánh để đọc và suy niệm mỗi ngày 

không hay tôi chỉ đọc trên mạng? 
2. Khi tham gia mạng xã hội tôi có thể hiện căn tính công giáo 

của mình không? 
3. Mạng xã hội hiện nay có nhiều công dụng hữu ích cho cuộc 

sống và nhiều tác động tích cực cũng như tiêu cực đến đời sống 
con người, Giáo Hội và xã hội. Tôi có bị ảnh hưởng gì không?  

BÀI II 
MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ KỸ THUẬT SỐ 

Lm Anton Hà Văn Minh 
Truyền thông có ảnh hưởng rất lớn đến mọi vấn đề của xã hội. 

Truyền thông tác động đến nhận thức của công chúng, từ nhận 
thức sẽ tác động đến hành động và ứng xử của công chúng. Khi 
mà một ứng xử của công chúng được lặp đi lặp lại sẽ thành nề nếp, 
tập quán cuối cùng trở thành những chuẩn mực của xã hội. Nhờ 
đến truyền thông mà những vấn đề này được xã hội chấp nhận và 
lan truyền nhanh trong công chúng. Ý thức được tầm quan trọng 
của truyền thông và thời đại kỹ thuật số hôm nay, Giáo Hội đã 
không ngừng kêu gọi con cái của mình phải cố gằng sử dụng 
phương thế truyền thông và kỹ thuật số như là cách thể để loan 
báo Tin mừng, các mục tử đã được nhắc nhở: Người linh mục với 
nhiệm vụ ‘coi sóc các linh hồn’ có thể và phải biết rằng khoa học, 
nghệ thuật và kỹ thuật có ảnh hưởng mạnh như thế nào khi chúng 
tác động đến mục đích của con người và đời sống luân lý cũng như 
tôn giáo của họ. Linh mục hãy học sử dụng các phương tiện này 
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một cách đúng đắn sao có thể theo bản chất của sứ vụ được uỷ 
thác cho họ và nhu cầu giúp đỡ đông đảo các linh hồn đòi hỏi. Sau 
cùng, nếu các nghệ thuật này được linh mục sử dụng một cách hữu 
ích, thì sự khôn ngoan, tự chủ và tinh thần trách nhiệm của họ sẽ 
chiếu sáng như một mẫu gương cho mọi Kitô hữu6. Với sự ảnh 
hưởng lớn lao của truyền thông và kỹ thuật số trong đời sống của 
Giáo hội, các mục tử của Giáo hội đã khuyến nghị phải nghiên cứu 
đường lối mục vụ thích hợp, huấn thị Mục vụ Communio et 
Progressio (1971) đã nhấn mạnh: “Vai trò của các công cụ truyền 
thông xã hội trong vận mệnh loài người, các cơ hội và các vấn đề 
chúng đặt ra trước lương tâm Kitô hữu, tất cả đều cho thấy một 
nhu cầu bức thiết là phải tìm ra một đường lối mục vụ cho lĩnh vực 
này. Phải tìm kiếm những người có đào tạo chuyên môn và kinh 
nghiệm cho công việc này. Cũng phải thiết lập các cơ cấu mục vụ 
thích hợp, với ngân sách, thẩm quyền và nguồn lực cần thiết”7  

1- Mục vụ truyền thông  
Mục vụ truyền thông là một phần quan trọng trong sứ mạng loan 

báo Tin Mừng của Giáo hội. Truyền thông không chỉ là phương tiện, 
mà còn là môi trường giúp Giáo hội gặp gỡ, đối thoại, và chia sẻ 
Tin Mừng cho con người thời đại. Đức Thánh Cha Phaolô VI trong 
Tông huấn Evangelii Nuntiandi (1975) đã khẳng định: “Giáo hội sẽ 
tự trách mình nếu không sử dụng các phương tiện truyền thông 
hiện đại để loan báo Tin Mừng”. Vì vậy những người làm truyền 
thông cần được đào tạo và huấn luyện  

Truyền thông Kitô giáo và đặc biệt Truyền thông Mục vụ phải 
đóng vai trò dẫn đường và xuất phát từ việc truyền thông của Đức 
Giêsu Kitô, ‘người truyền thông hoàn hảo’8, Huấn thị Communio et 
Progressio đã khẳng định: “Việc giáo dục và đào tạo về truyền 
thông phải là một phần cốt yếu của việc đào tạo các người hoạt 
động mục vụ và các linh mục. Việc đào tạo và giáo dục này đòi hỏi 
một số yếu tố và khía cạnh khác nhau. Ví dụ, trong thế giới ngày 
nay chịu ảnh hưởng mạnh bởi các phương tiện truyền thông, 

 
6 Đức Thánh cha Pio XII, Thông điệp Miranda Prorsus (1957),số 152-154) 
7 Hội đồng Toà Thánh về Truyền Thông Xã Hội , huấn thi Communio et Progressio (Hiệp thông và Tiến bộ  Công bố 
ngày 23/5/197, số 162 
8 Nt số 11. 
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những người hoạt động cho Hội Thánh cần phải có một sự hiểu biết 
ít là thực tiễn về tác động của các công nghệ thông tin và các 
phương tiện truyền thông mới đối với các cá nhân và xã hội. Cũng 
vậy, họ phải được chuẩn bị để phục vụ cả những người ‘giàu thông 
tin’ lẫn những người ‘nghèo thông tin’. Họ cần biết cách mời gọi 
người khác đối thoại, tránh kiểu truyền thông mang tính chất thống 
trị, bóc lột hay trục lợi...”.9 Vì thế cần phải có chương trình đào tạo 
và huấn luyện, để giúp tín hữu, đặc biệt là giới trẻ, có khả năng sử 
dụng truyền thông cách khôn ngoan và có tinh thần Kitô giáo. 
Chương trình đào tạo gồm có: 

- Nhận thức thần học – mục vụ: Hiểu rõ truyền thông không 
chỉ là công cụ, mà là ơn gọi và sứ mạng phục vụ hiệp thông và loan 
báo Tin Mừng. Đào tạo thần học – mục vụ truyền thông để người 
thực hiện công việc truyền thông không chỉ là thông tin, nhưng như 
Đức Phanxicô minh định: “Các Kitô hữu chủ yếu không phải là 
những người “nói về” Thiên Chúa, mà là những người phản chiếu 
vẻ đẹp tình yêu của Ngài và trải nghiệm mọi sự theo cách thức mới. 
Tình yêu sống động của họ khơi lên những câu hỏi và mong được 
trả lời: Tại sao bạn sống như thế? Tại sao bạn lại như thế?... 
Truyền thông Kitô giáo – và tôi muốn nói, cả truyền thông nói 
chung – cần phải thấm đẫm nét hiền hòa và gần gũi, như một cuộc 
trò chuyện giữa những người bạn đồng hành trên đường đi. Đây 
chính là cách mà nhà truyền thông vĩ đại nhất của mọi thời, Chúa 
Giêsu thành Nadarét, khi đi cùng hai môn đệ thành Emmaus, đã trò 
chuyện với họ, làm cho lòng họ bừng cháy khi Ngài giải thích các sự 
kiện dưới ánh sáng của Thánh Kinh”10. 

Do đó, người Ki-tô hữu khi hoạt động truyền thông phải am hiểu 
về thần học mục vụ truyền thông được đặt trên nền tảng Lời và 
Mạc khải của Thiên Chúa, Công Đồng Vaticano II, qua Hiến chế 
Mạc Khải Dei Verbum đã khẳng định: “Những gì Thiên Chúa đã mặc 
khải để cứu rỗi muôn dân, Ngài đã ân cần sắp đặt để luôn luôn 
được bảo toàn và lưu truyền nguyên vẹn cho mọi thế hệ. Bởi thế 
Chúa Kitô, nơi Người Thiên Chúa tối cao hoàn tất trọn vẹn nguồn 

 
9 Nt số 18. 
10 Đức Phanxicô,Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 59 – Năm 2025, 
nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-lan-thu-59-nam-2025---hay-chia-
se-niem-hy-vong-trong-tam-hon-anh-chi-em-cach-hien-hoa-x-1-pr-315-16 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-nhan-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-50817
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mặc khải, đã truyền dạy các Tông đồ rao giảng cho mọi người Phúc 
Âm được hứa trước qua miệng các Tiên Tri cùng được chính Người 
thực hiện và công bố; các ngài rao giảng Phúc Âm như nguồn mọi 
chân lý cứu độ và lề luật luân lý, đồng thời thông ban cho họ các 
ân huệ của Thiên Chúa. Việc này đã được thực hiện cách trung 
thành, một phần do các Tông đồ: hoặc qua lời giảng dạy, gương 
lành và các thể chế các ngài đã truyền lại những gì đã nhận lãnh từ 
miệng Chúa Kitô khi chung sống với Người và thấy Người hành 
động, hoặc đã học biết nhờ Chúa Thánh Thần gợi ý; một phần do 
chính các ngài và những người phụ tá các ngài đã viết lại Tin Mừng 
cứu rỗi dưới sự linh hứng của cùng một Chúa Thánh Thần” (số 7). 

• Đạo đức và tinh thần K itô giáo trong truyền thông: 
Huấn luyện người làm truyền thông biết đặt sự thật – công lý – tình 
yêu lên trên lợi nhuận, thị hiếu hay cảm xúc. “Mọi thừa tác vụ của 
Hội Thánh về cơ bản cũng là các thừa tác vụ truyền thông và có 
chiều kích truyền thông mục vụ. Các thừa tác vụ của Hội Thánh 
nhắm đến con người, đặc biệt các tín hữu, để nuôi dưỡng và nâng 
đỡ họ trong đức tin và đời sống thiêng liêng của họ. Ở đây, quan 
tâm về truyền thông mục vụ là chia sẻ đức tin trên các bình diện 
khác nhau của con người. Đó là hình thành và dạy dỗ, kinh nghiệm 
và cử hành Lời Chúa như là lời sống động và ban sự sống”11. Đức 
Phanxico đã chỉ ra những đức tính mà người làm truyền thông phải 
có: 

- Lòng đạo đức trong truyền thông 
Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 57 năm 

2023, Đức Phanxicô nói rằng truyền thông phải phục vụ sự hiệp 
thông, chứ không phải chia rẽ. Người làm truyền thông trước hết 
phải có đời sống nội tâm trong sáng, hướng đến Thiên Chúa. Ngài 
cảnh báo rằng truyền thông không được trở thành công cụ để “bêu 
xấu, vu khống, gieo rắc hận thù”, nhưng phải được soi sáng bởi 
tình yêu và lòng nhân ái. “Tôi mơ ước Hội Thánh có một nền 
truyền thông biết để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, một nền 
truyền thông dịu dàng và đồng thời mang tính ngôn sứ, biết tìm ra 
những cách thức và phương tiện mới cho sứ mạng loan báo tuyệt 

 
11 Lm. Franz-Josef Eilers, SVD Truyền Thông Trong Mục Vụ Và Truyền Giáo, Chuyển ngữ: Ủy ban Truyền thông Xã 
hội / HĐGMVN, nguồn:https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/truyen-thong-muc-vu-46115?utm_source=chatgpt.com 
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vời mà Hội Thánh được mời gọi thi hành trong thiên niên kỷ thứ ba. 
Một nền truyền thông đặt trọng tâm vào mối tương quan với Thiên 
Chúa và tha nhân, đặc biệt là với những người túng thiếu nhất, và 
biết cách thắp lên ngọn lửa đức tin hơn là cứ giữ lấy đống tro tàn 
của một căn tính tự quy chiếu. Một hình thức giao tiếp dựa trên 
thái độ khiêm tốn lắng nghe và thẳng thắn trong lời nói, vốn không 
bao giờ tách rời sự thật khỏi lòng bác ái”12. 

- Yêu mến sự thật 
Đức Phanxicô nhiều lần nhấn mạnh: “Không ai có thể truyền 

thông nếu không trung thành với sự thật”. Người làm báo chí, 
truyền thông Công giáo phải có “lòng yêu sự thật”, nghĩa là tìm 
kiếm, tường thuật và trình bày sự thật với sự chính xác, không bóp 
méo, không theo lợi ích phe nhóm. Ngài gọi đây là một “ơn gọi 
phục vụ”, bởi sự thật có khả năng giải thoát và xây dựng hiệp 
thông, người nói: “tôi muốn nói đến một nền báo chí trung thực 
chống lại những giả dối, những thứ khẩu hiệu khoa trương, và các 
tiêu đề giật gân. Một nền báo chí do con người tạo ra và vì con 
người; một nền báo chí phục vụ tất cả mọi người, đặc biệt là những 
người không có tiếng nói- và họ là đa số trong thế giới của chúng 
ta. Một nền báo chí bớt tập trung vào các tin tức giật gân và tập 
chú nhiều hơn vào việc tìm ra các nguyên nhân ẩn sau những xung 
đột, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn và góp phần giải 
quyết bằng cách thiết lập các quy trình đạo đức. Một nền báo chí 
dấn thân vào việc chỉ ra những lựa chọn khác hơn là sự leo thang 
các trận chiến la hét và bạo lực bằng lời nói.”13 

- Một con tim đầy lòng thương xót 
Trong sứ điệp năm 2016, Đức Thánh Cha nói: cuộc gặp gỡ giữa 

truyền thông và lòng thương xót sẽ mang lại hoa trái vì nó tạo nên 
được sự gần gũi để chăm sóc, an ủi, chữa lành, đồng hành 
và chung vui với nhau. “Trong một thế giới vụn vỡ, phân mảnh và 
phân cực, truyền thông với lòng thương xót nghĩa là giúp kiến tạo 
sự gần gũi lành mạnh, tự do và huynh đệ giữa các con cái Thiên 

 
12 Đức Phanxico, Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 57, Năm 
2023, nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cua-duc-giao-hoang-phanxico-nhan-ngay-the-gioi-truyen-
thong-xa-hoi-lan-thu-57-50274 
13 Đức Phanxico, Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 52, Năm 
2018, nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-thu-52-2018 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-nhan-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-50817
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-nhan-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-50817


 Lòng Chúa Thương Xót - 11/2025 

37                                                 

Chúa và mọi người anh chị em của chúng ta trong một gia đình 
nhân loại duy nhất”. Và Đức thánh cha bày tỏ tâm tình: “Tôi mong 
muốn biết bao rằng cung cách truyền thông của chúng ta, cũng 
như công việc phục vụ của các mục tử trong Giáo hội, không bao 
giờ tỏ ra tự cao tự đại, đắc thắng trước đối phương, hoặc khinh rẻ 
những người bị thế giới coi như vất đi và dễ dàng bị loại bỏ! Lòng 
thương xót có thể giúp giảm bớt đi những nghịch cảnh của cuộc 
sống và đem lại ấm áp cho những ai chỉ còn biết sự lạnh lùng của 
bản án”14 

2- Mục vụ trong lãnh vực kỹ thuật số 
Mục vụ dành cho kỹ thuật số (Digital Pastoral Ministry) là một 

hướng mục vụ mới mẻ và cấp thiết trong thời đại ngày nay, khi đời 
sống con người gắn chặt với thế giới kỹ thuật số, truyền thông và 
mạng xã hội. Giáo hội nhìn nhận rằng đây vừa là một “không gian 
sứ vụ” vừa là “cơ hội loan báo Tin Mừng”. Đức Phanxico đã nói: các 
xa lộ kỹ thuật số – hay đơn giản chỉ “nối mạng”– là không đủ: các 
kết nối còn cần phải đi vào gặp gỡ đích thực. “Thế giới kỹ thuật số 
có thể là nơi đầy tình người, không phải là một mạng lưới giây nhợ, 
nhưng là một mạng lưới những con người. Tính trung lập của các 
phương tiện truyền thông chỉ là vẻ bề ngoài; chỉ những ai truyền 
thông với tất cả con người của mình thì mới có thể trở nên một 
điểm tham chiếu thực sự cho người khác. Nền tảng cho tính đáng 
tin của một người truyền thông là sự dấn thân cá nhân của người 
ấy. Vì thế, nhờ internet chứng tá Kitô giáo có thể đến với các vùng 
ngoại vi của cuộc sống”15.  

Có thể nói sự phát triển không gian kỹ thuật số đã tạo ra một 
“không gian truyền giáo mới”: Thế giới kỹ thuật số là nơi con người 
trao đổi, tìm kiếm ý nghĩa, đặc biệt là giới trẻ, qua phuong tiện kỹ 
thuật số “chúng ta cảm thấy gần gũi nhau hơn, tạo nên cảm thức 
về một gia đình nhân loại hiệp nhất, thúc đẩy tình liên đới và 
nghiêm túc dấn thân xây dựng một cuộc sống xứng đáng hơn cho 

 
14 Đức Phanxico, Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 50, Năm 
2016,nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-phanxico-cho-ngay-the-gioi-truyen-thong-
xa-hoi-lan-thu-50-17903 
15 Đức Phanxico, Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 48, Năm 
2014, nguồn: https://tgpsaigon.net/bai-viet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-phanxico-nhan-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-
hoi-lan-thu-48-2014-32345 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-nhan-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-50817
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-nhan-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-50817
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mọi người”16. Kỹ thuật số cũng mang lại sự thuận lợi trong việc 
chuyển tải đức tin. Qua Kỹ thuật số người tín hữu có thể được nâng 
đỡ đức tin từ các bài giảng trực tuyến, linh thao online, thánh lễ 
trực tiếp, cầu nguyện chung qua các ứng dụng. Tuy nhiên, không 
gian kỹ thuật số cũng mang lại bao nhiêu là hệ lụy tiêu cực, chẳng 
hạn nó làm cho căng thẳng và lo âu vì tin giả, và áp lực so sánh 
trên mạng xã hội, tạo ra cơn nghiện kỹ thuật số làm nên một hàng 
rào ngăn cách trong mối giao tiếp với cộng đồng xã hội, nhất là với 
các thành viên trong gia đình, đưa con người vào một thế giới ảo, 
xa rời với thực tế, …. Vì thế, hơn bao giờ hết, một nền mục vụ 
trong lãnh vực kỹ thuật số cần phải được quan tâm, đào luyện  

• Nền tảng thần học và mục vụ 
Việc đào luyện trước tiên cần đặt nền tảng thần học, sắc lệnh về 

Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội (Inter Mirifica) của Công 
đồng Vat. II đã nhấn mạnh: “Trước hết phải huấn luyện giáo dân 
vững chắc về giáo thuyết và phong hóa… thấm nhuần tinh thần 
Kitô giáo, nhất là các học thuyết xã hội của Giáo Hội” (số 15). Công 
đồng nhấn mạnh: “Ðể sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền 
thông xã hội này, những người sử dụng thuộc tuổi tác và văn hóa 
khác nhau cần phải được huấn luyện về lý thuyết và phần thực 
hành một cách thích hợp và riêng biệt. Vì thế, trong các trường 
công giáo thuộc mọi cấp, trong các Chủng Viện và trong cả những 
nhóm tông đồ giáo dân, phải cổ võ, gia tăng và theo nguyên tắc 
luân lý Kitô giáo hướng dẫn các tổ chức có khả năng theo đuổi mục 
đích này, nhất là những tổ chức dành riêng cho giới trẻ. Ðể mau 
đạt tới kết quả, lớp giáo lý cũng phải có phần trình bày và giải thích 
giáo thuyết và quy luật công giáo về vấn đề này” (số 16). Thật vậy, 
“Truyền thông là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa dành 
cho chúng ta và là phương thức chủ yếu cho ta trải nghiệm được 
tình bằng hữu. Được tạo ra giống hình ảnh Đấng Tạo Hóa, chúng 
ta có thể bày tỏ và chia sẻ tất cả những gì là chân, thiện, mỹ. 
Chúng ta có thể mô tả kinh nghiệm của chính mình và thế giới 

 
16 Nt. 
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chung quanh, và như thế, ta tạo ra ký ức lịch sử và sự hiểu biết về 
các sự kiện”17 

Căn tính đích thật của người Ki-tô hữu là dự phần vào sứ vụ loan 
báo Tin Mừng mà Chúa Ki-tô đã ủy thác qua bí tích Rửa tội, nên 
Người Kitô hữu được mời gọi sống và làm chứng cho Tin Mừng 
trong “thế giới kỹ thuật số”, với thái độ tôn trọng, đối thoại và yêu 
thương. Người ki-tô hữu, Mạng xã hội phải trở thành “không gian 
loan báo Tin Mừng”, chứ không chỉ là nơi trao đổi thông tin. Đức 
Giáo Hoàng Bênêđictô XVI: Khẳng định rằng Internet mở ra những 
cơ hội mới để loan báo Tin Mừng, nhưng cũng đặt ra thách đố về 
sự chân thật, trách nhiệm và sự hiện diện của người Kitô hữu như 
“người mục tử trong không gian kỹ thuật số”, ngài nói thêm: “Tôi 
muốn mời gọi các kitô hữu hãy tự tin cùng với tinh thần sáng tạo có 
ý thức và trách nhiệm tham gia vào mạng lưới các tương quan mà 
thời đại kỹ thuật số đã đem lại. Không phải đơn giản để thỏa mãn 
ao ước được hiện diện, nhưng vì mạng lưới này là một phần của 
cuộc sống con người. Mạng lưới internet đang đóng góp vào sự 
phát triển những lãnh vực tâm linh và trí thức mới mẻ và phức tạp 
hơn, và những hình thức mới của việc chia sẻ xác tín.18 Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng Internet và mạng xã hội là một 
môi trường sống (environment) chứ không chỉ là một công cụ. Kitô 
hữu cần hiện diện ở đó với thái độ tôn trọng, xây dựng sự đối 
thoại, và làm chứng cho lòng thương xót, Đức thánh cha nói: “vì 
được loan báo trong không gian ảo của mạng lưới internet, Tin 
Mừng cũng đòi hỏi nhập thể vào thế giới thực và nối kết với những 
khuôn mặt thực của anh chị em chúng ta – những người mà chúng 
ta chia sẻ cuộc sống hằng ngày. Những tương quan nhân bản trực 
tiếp vẫn luôn là nền tảng cho việc thông truyền đức tin!19 

 
 

17 Đức Phanxico, Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 52, năm 
2018. Nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-thu-52-2018--32294 
18 Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 45 (2011), 
nguồn:https://tgpsaigon.net/bai-viet/su-diep-cua-duc-giao-hoang-benedicto-xvinhan-ngay-the-gioi-truyen-thong-
xa-hoi-lan-thu-452011-53922 

 
19 Đức Phanxico, Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 45, Năm 
2011, nguồn: https://www.tgpsaigon.net/bai-viet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-nhan-ngay-truyen-thong-xa-hoi-lan-thu-45-
39703 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-nhan-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-50817
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-nhan-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-50817
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• Mục vụ hiệp hành 
Tinh thần hiệp hành trong kỹ thuật số có nghĩa là mọi tín hữu – 

linh mục, tu sĩ, giáo dân – đều có thể tham gia, chia sẻ, lắng nghe 
và cùng xây dựng cộng đoàn đức tin qua không gian mạng. Có thể 
nói không gian kỹ thuật số là nơi chốn để mọi thành phần dân Chúa 
cùng tham gia để tỏ bày chân lý đức tin. Thật vậy, không gian kỹ 
thuật số không chỉ là “phương tiện”, mà là “nơi chốn” con người 
đang sống, gặp gỡ, và trao đổi hằng ngày. Chính nơi đây, trong 
không gian kỹ thuật nầy, mọi người tham gia sẽ cùng lằng nghe 
nhau, cùng chia sẻ với nhau niềm vui và nỗi lo âu của con người 
thời đại, cùng nhau phân định để khám phá đâu là chân lý đâu là 
sự dối trá, và cùng nhau làm chứng cho Chúa Ki-tô qua những sẻ 
chia đầy tình yêu thương, lòng trắc ẩn và tình liên đới đối với người 
khác, đặc biệt là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội hoặc đang 
gặp khó khăn. Làm chứng cho đức tin của mình bằng hành động có 
nghĩa là thể hiện các giá trị của Tin Mừng, chẳng hạn như lòng 
thương xót, công lý và sự tha thứ, theo những cách hữu hình để 
truyền cảm hứng và biến đổi xã hội. 

Đức Phanxico đã nhấn mạnh: “Khả năng hiểu nhau và truyền 
thông giữa con người như vậy dựa trên mối hiệp thông yêu thương 
giữa các Ngôi vị Thiên Chúa. Thiên Chúa không Đơn độc, nhưng 
Thiên Chúa là Hiệp thông; Người là Tình yêu, vì thế nên có sự 
truyền thông, bởi vì tình yêu luôn truyền thông; thật vậy, tình yêu 
truyền thông chính mình để gặp người khác. Để truyền thông với 
chúng ta và để thông truyền chính Người cho chúng ta, Thiên Chúa 
đã thích ứng với ngôn ngữ của chúng ta, bằng cách thiết lập một 
cuộc đối thoại thực sự với nhân loại trong suốt lịch sử”20 

Mục vụ hiệp hành trong lãnh vực kỹ thuật số phải nỗ lực xây 
dựng một tinh thần thăng tiến sự thật và tình liên đới qua việc: (a) 
Đấu tranh chống tin giả, bạo lực mạng, nội dung độc hại bằng việc 
cung cấp nguồn tin chính thống và đáng tin cậy; (b) Khuyến khích 
văn hoá đối thoại, tôn trọng sự thật và nhân phẩm nơi cộng đồng 
mạng; (c) Thúc đẩy tinh thần liên đới kỹ thuật số: dùng công nghệ 

 
20 Đức Phanxico, Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 53, năm 
2019, nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-phanxico-cho-ngay-the-gioi-truyen-thong-
xa-hoi-lan-thu-53-nam-2019--34731 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-nhan-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-50817
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để kết nối, nâng đỡ người yếu thế, huy động nguồn lực bác ái; (d) 
Thực hành văn hóa gặp gỡ: Internet trở thành cầu nối xây dựng 
tình huynh đệ phổ quát; (e) Luôn quy chiếu về mục tiêu loan báo 
Tin Mừng: Kỹ thuật số chỉ là phương tiện, Chúa Kitô mới là nội 
dung trung tâm. 

Kết: Ngày nay, môi trường truyền thông mang tính áp đảo đến 
mức khó mà tách biệt khỏi lĩnh vực cuộc sống hằng ngày. Mạng là 
một nguồn tài nguyên của thời đại chúng ta. Đó là một nguồn tri 
thức và các mối tương quan mà chúng ta chưa từng hình dung ra21, 
vì thế thật khẩn thiết phải hình thành một hướng mục vụ truyền 
thông và kỹ thuật số để phục vụ cho một thế giới đang số hóa toàn 
diện: học hành, làm việc, giải trí, giao tiếp. Nếu Giáo Hội không có 
định hướng rõ ràng, dễ bị tụt lại phía sau. Vì thế, truyền thông và 
kỹ thuật số cần được hướng dẫn để trở thành không gian gặp gỡ và 
xây dựng hiệp thông. Hơn bao giờ hết, đường lối mục vụ truyền 
thông và kỹ thuật số phải hướng tới chiều kích hiệp thông này, như 
Thượng Hội đồng Giám mục đã minh định: “Là thọ tạo có bản chất 
tinh thần, con người hiện thực chính bản thân mình qua những 
tương quan liên nhân vị. Con người càng sống những tương quan 
này cách đích thực, càng làm cho căn tính nhân vị của mình trưởng 
thành. Con người xác lập phẩm giá của mình không phải trong sự 
cô lập nhưng bằng cách đặt mình trong mối tương quan với tha 
nhân và với Thiên Chúa”22. Trong một thế giới đang bùng nổ về 
truyền thông và kỹ thuật số, Giáo Hội sẽ không thể đứng ngoài 
dòng chảy xã hội này. Giáo Hội phải thể hiện đúng bản chất của 
mình, bản chất người môn đê, vì thế Giáo Hội phải hiện diện như 
muối, men và ánh sáng giữa thế giới truyền thông và thế giới số. 
Với đường hướng này, việc huấn luyện mục vụ phải nỗ lực xây 
dựng tinh thần hiệp hành, biết làm việc chung, lắng nghe và phục 
vụ cộng đoàn thay vì tìm sự nổi bật cá nhân; và nhấn mạnh đến 
việc đào tạo đạo đức truyền thông, làm cho tính trung thực, sự tôn 
trọng, tình bác ái, bảo vệ sự thật và phẩm giá con người được thể 
hiện đúng mực trong việc truyền thông và nhất là trên các trang 
mạng xã hội. 

 
21 Nt. 
22 Thượng Hội Đông Gaism mục thế giới lần thứ XVI, Văn kiện chung kết 26-10-2024, số 34. 
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BÀI III 

CANH TÂN ĐỜI SỐNG NỘI TÂM: Ý THỨC VỀ SỨ MẠNG 
Px. Nguyễn Thái 

"Ta còn phải đem Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác 
nữa, chính vì thế mà ta đã được sai đến" (Lc 4, 43). 

Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay, khi con người ngày càng 
bị cuốn theo lối sống hưởng thụ, đầy biến động và thử thách, thì 
việc canh tân đời sống nội tâm và đồng thời ý thức sâu sắc về sứ 
mạng tông đồ của người giáo dân, nhất là giới trẻ, trở thành một 
nhu cầu cấp bách và một khát vọng khẩn thiết. Đời sống Kitô hữu 
không thể vững bền nếu thiếu đời sống nội tâm trưởng thành - đó 
chính là nguồn mạch dẫn dắt chúng ta đến với lý tưởng sống thánh 
thiện, để sống làm chứng cho Tin Mừng trong mọi môi trường. 

Chính vì thế, nếu đời sống nội tâm không được đổi mới và làm 
mới từng ngày, làm sao chúng ta có thể đón nhận trọn vẹn đặc 
sủng của Chúa Thánh Thần? Làm sao chúng ta có thể ý thức sâu 
sắc về sứ mạng mà Thiên Chúa trao ban cho từng người, để không 
ngừng làm sáng danh Ngài qua cuộc sống và chứng tá của mình? 
Đây là thách đố rất lớn, đồng thời là lời mời gọi thiết yếu đối với 
mọi tín hữu.  

Mỗi bước canh tân đời sống nội tâm không thể tách rời sự sống 
mật thiết với Thiên Chúa, được nuôi dưỡng qua đời sống cầu 
nguyện chân thành, việc tham dự các Bí Tích - cách riêng là Thánh 
Thể - nguồn sống thần linh của chúng ta. Việc chu toàn Lời Chúa 
trong đời sống, tuân giữ giáo huấn của Hội Thánh chính là những 
nhịp cầu kết nối chúng ta với sự đổi mới sâu sắc bên trong tâm 
hồn. Thực vậy, không có sự hoán cải nội tâm chân thật nếu ta 
không nuôi lớn đức tin, đức cậy và lòng mến, đồng thời tìm được 
bình an thẳm sâu nơi Thiên Chúa. Ngược lại, tâm hồn dễ bị khô 
cằn, héo úa giữa những bận rộn và cám dỗ của đời sống thế gian - 
khi con người bị cuốn hút bởi những thú vui phù phiếm, thoáng 
qua, hay những hoạt động chỉ nhằm mục đích lợi ích vật chất. 

Hồi tưởng lại thời thanh niên, tôi chăm chỉ tham dự Thánh Lễ 
ngày Chúa Nhật, còn siêng năng đọc kinh sáng tối, tích cực tham 
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gia các công việc từ thiện và hoạt động của Giáo hội. Khi đó, tôi 
tưởng rằng mình đang sống đức tin trưởng thành, yêu mến Chúa 
nhiều rồi. Thế nhưng, nhìn lại, tôi nhận ra mình mới chỉ chú trọng 
đến những biểu hiện bên ngoài, nhiều lúc hành động hướng về bản 
thân hoặc danh tiếng cá nhân hơn là xuất phát từ lòng yêu mến 
Chúa và phục vụ tha nhân chân thật. Đời sống nội tâm - cội nguồn 
sức sống đức tin - dường như vẫn chưa được vun trồng và phát 
triển sâu sắc nơi tâm hồn tôi. 

Rồi Chúa đã động chạm đến đời tôi qua sự gặp gỡ sống động với 
Ngài trong đức tin, qua tình yêu thương dành cho Thiên Chúa và 
tha nhân được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Niềm khao khát 
truyền giảng Tin Mừng trong môi trường sống hàng ngày trở thành 
động lực thúc bách trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của 
tôi. Đó là dấu chứng rõ ràng của sự hiện diện và hoạt động sống 
động của Chúa Thánh Thần - Đấng đến như ngọn lửa tình yêu, 
thắp sáng và thúc đẩy tâm hồn ta dấn thân trong sứ mạng Thiên 
Chúa trao phó. Từ đó, tôi ý thức sâu sắc hơn trong việc cầu nguyện 
cho gia đình, họ hàng, bạn bè, anh chị em trong Giới Doanh nhân 
Công Giáo, phong trào Cursillo, giáo xứ và các hội đoàn, xin cho 
mỗi người biết lắng nghe tiếng Chúa, say mê Thánh Thể và quảng 
đại loan báo Tin Mừng trong môi trường sống của mình, cùng đồng 
hành với Giáo hội trong sứ mạng truyền giáo chung. 

Trong tôi có dịp quy tụ và kết nối anh chị em trong giáo xứ, 
những người cùng chung lý tưởng truyền giáo. Chúng tôi nhận thấy 
một chân lý căn bản: sự khởi đầu cho mọi công việc truyền giáo là 
phải canh tân đời sống nội tâm. Bởi vì canh tân nội tâm phát sinh 
từ niềm hy vọng và tin tưởng vào Nước Trời mà Thiên Chúa dành 
cho những ai yêu mến Ngài. Những người như thế sẽ không bao 
giờ thất vọng, vì “mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng” 
(Rm 10, 11). Niềm hy vọng tuyệt vời này thúc đẩy ta quảng đại 
trao ban, dấn thân phục vụ tha nhân. Như thánh Phaolô đã nhắc 
nhở, “Lòng tin và lòng mến ấy phát xuất từ niềm trông cậy dành 
cho anh em trên trời, niềm trông cậy anh em đã được nghe loan 
báo khi lời chân lý là Tin Mừng” (Cl 1, 5). 

Sự tin tưởng vào Chúa Giêsu Phục Sinh trao ban sự sống mới và 
ơn cứu độ làm biến đổi sâu thẳm tâm hồn mỗi người, biến ta thành 
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khí cụ bình an của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, ta trở thành tác 
nhân loan báo Tin Mừng chân thật, giúp những ai còn chưa biết 
Chúa được đón nhận ơn cứu độ. 

Canh tân đời sống nội tâm gắn liền với ý thức sứ mạng loan báo 
Tin Mừng chính là lời mời gọi thiết tha đối với từng người trong 
Giáo hội, mời gọi chúng ta sống hoán cải, nên thánh từng ngày 
trong đời sống đạo. Dưới ánh sáng của linh đạo hiệp hành, ta học 
biết sự khiêm nhường và nhẫn nại, biết tha thứ và sống đời khổ 
hạnh, kiên trì bên cạnh tha nhân trong sứ mệnh phục vụ. Với đa 
dạng món quà ơn gọi và ơn thánh của Chúa Thánh Thần ban cho, 
mỗi người nhận lãnh một sứ mạng riêng biệt, nhưng đều hướng về 
cùng một đích chung: đem ánh sáng Tin Mừng lan tỏa khắp mọi 
nơi. Bằng ánh sáng phân định của ơn thánh, ta vững lòng tín thác 
vào Đức Kitô Phục Sinh, để truyền lan hy vọng và kiện toàn lòng 
mến qua sứ mạng loan truyền tình yêu thương của Thiên Chúa cho 
nhân loại. (Xem Văn kiện Chung kết Đại hội Thường lệ lần thứ XVI 
của Hội Đồng Giám Mục, chương Linh đạo Hiệp hành, số 43). 

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, giữa dòng đời hiện đại tràn ngập cám 
dỗ hưởng thụ, xin cho chúng con biết nhận diện và vượt thắng 
những ước muốn phù phiếm, đừng để những thú vui thể xác khiến 
con người quên mất Tình Yêu hiến tế và ơn gọi làm con Chúa. Xin 
ban cho chúng con biết sắp xếp thời gian trân quý để mỗi ngày 
được tĩnh lặng cầu nguyện bên Chúa, được sống hiệp hành với Hội 
Thánh trong lời mời gọi hoán cải sâu xa. Xin chúc phúc cho đời 
sống nội tâm chúng con luôn phong phú bởi ơn Chúa Thánh Thần, 
để từ đó, chúng con được nung đúc trong tình yêu quảng đại hy 
sinh, rồi hăng say dấn thân trong sứ mạng bác ái và loan báo Tin 
Mừng trên mọi nẻo đường đời, xây dựng Vương quốc Chúa ngay 
trong gia đình, cộng đoàn giáo xứ và xã hội. Amen. 

Hồi Tâm: Canh tân đời sống nội tâm và ý thức sâu sắc về sứ 
mạng tông đồ sẽ giúp tôi bước vào một đời sống đức tin trưởng 
thành, kiên vững và liên tục hiệp hành với cộng đoàn cũng như hòa 
nhập thực sự vào đời sống xã hội. Vậy, tôi cần làm gì để tâm hồn 
tôi được biến đổi mỗi ngày, để tôi luôn trung thành và hăng say thi 
hành sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa trao phó? 
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BÀI IV 
PHÁT TRIỂN Ý THỨC PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG:  

YÊU MẾN CỘNG ĐOÀN VÀ DẤN THÂN  
TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG 

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn 
Hội Thánh là Nhiệm thể của Chúa Kitô, trong Nhiệm thể đó, “sự 

sống Chúa Kitô tràn lan trên các tín hữu. Nhờ các bí tích, các tín 
hữu được kết hợp thực sự và cách mầu nhiệm với Chúa Kitô đau 
khổ và vinh hiển. Quả thực, nhờ phép thánh tẩy chúng được nên 
giống Chúa Kitô: "Vì tất cả chúng ta được tẩy rửa trong một Chúa 
Thánh Thần để nên một thân thể" (1Cr 12, 13) … Khi bẻ bánh tạ 
ơn, chúng ta thực sự thông dự vào Thân Thể của Chúa nên chúng 
ta được nâng lên để hiệp thông với Người và với nhau. "Chúng ta 
tuy nhiều, nhưng là một tấm bánh, một thân thể, vì hết thảy chúng 
ta đồng thông hưởng cũng một tấm bánh" (1Cr 10, 17). Thế nên 
tất cả chúng ta trở thành chi thể của Thân Thể ấy (x. 1Cr 12, 27), 
"vì mỗi người là chi thể của nhau" (Rm 12, 5); (LG số 7). Như vậy, 
khi loan báo Tin Mừng của Chúa là chúng ta cùng nhau thực hiện 
Sứ mạng Chúa đã trao ban. Không ai là một hòn đảo, sống và hành 
động với tính cách cá nhân, nhưng là luôn ý thức, hiệp thông và 
tham gia vào Sứ mạng của Hội Thánh. Trong Sứ mạng loan báo Tin 
Mừng, Cộng đoàn không chỉ là nơi sinh hoạt chung nhưng còn là 
môi trường để nuôi dưỡng nhân cách, phát triển tình yêu thương và 
trách nhiệm của mỗi người. Việc phát triển ý thức phục vụ Cộng 
đoàn là một biểu hiện rõ nét của lòng yêu mến và sự dấn thân vì lợi 
ích chung. 

Yêu mến Cộng đoàn là nền tảng của sự dấn thân. Tình yêu 
thương là sợi dây nối kết các thành viên với nhau. Tình yêu thương 
là động lực cốt lõi, thôi thúc mỗi thành viên hành động vì lợi ích 
chung của Cộng đoàn. Thiếu tình yêu thương, sự dấn thân chỉ còn 
là những hành động bon chen hời hợt, mang tính hình thức kiêu 
ngạo hay chỉ là vị kỷ nhằm đem lại lợi lộc cá nhân. 

Việc yêu mến Cộng đoàn không chỉ là những lời nói ngoài môi 
miệng, nhưng là được thể hiện bằng những hành động cụ thể. 
Chúng ta cần phải có sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với những 
khó khăn của tha nhân cũng như của Cộng đoàn, tôn trọng sự khác 
biệt, biết lắng nghe và chấp nhận những sai sót của nhau, luôn ý 
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thức và hiệp hành với Sứ mạng của Cộng đoàn nói riêng và của Hội 
Thánh nói chung. 

Yêu mến Cộng đoàn còn là nền tảng của sự phục vụ. Không đơn 
thuần chỉ là những cảm xúc mà là một sự gắn bó thủy chung, là sự 
trân trọng và góp sức để xây dựng một Cộng đoàn ngày càng tốt 
đẹp hơn. Khi biết yêu mến Cộng đoàn, ta sẽ biết quan tâm đến 
từng thành viên trong Cộng đoàn, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và 
đồng hành, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm vì nhau và cho nhau. 
Tình yêu thương là động lực thúc đẩy ta hành động, không vì lợi 
ích bản thân nhưng là vì sự phát triển của Cộng đoàn, cho Sứ mạng 
của Hội Thánh và do vâng theo Thánh ý của Thiên Chúa. 

Dấn thân trong các hoạt động chung là minh chứng cho tình yêu 
mến Cộng đoàn của ta. Như “Thiên Chúa đã Yêu thế gian, đến nỗi 
đã ban Con Một…” (Ga 3, 16). Chúa Kitô đã dấn thân vào trần gian 
này, với Tình yêu thương để Cứu chuộc nhân loại. Việc dấn thân 
của ta không chỉ là sự tham gia về mặt thể chất, nhưng còn là sự 
đóng góp về trí tuệ, tinh thần, thời giờ, không gian và cả con người 
của ta. Đó là sự chủ động, nhiệt huyết và đầy trách nhiệm. Có rất 
nhiều cách thế để ta dấn thân trong các hoạt động chung của Cộng 
đoàn: Ta ý thức và tham gia vào các hoạt động của Cộng đoàn, 
nhiệt tâm đóng góp ý kiến xây dựng Cộng đoàn, hướng dẫn chia sẻ 
giúp đỡ các thành viên trong Cộng đoàn với những gì ta có, chăm 
sóc động viên với những ai đang gặp khó khăn về vật chất cũng 
như tinh thần… Khi ta có ý thức yêu thương phục vụ, ta sẽ có 
những hành động cụ thể để dấn thân trong các hoạt động của 
Cộng đoàn. Việc dấn thân của ta dù là những hành động nhỏ cũng 
sẽ mang lại những giá trị to lớn, góp phần xây dựng nên một Cộng 
đoàn hiệp nhất yêu thương và phát triển bền vững. 

Khi yêu mến Cộng đoàn và dấn thân trong các hoạt động chung, 
mỗi thành viên cũng sẽ học hỏi được nhiều kỹ năng kinh nghiệm 
sống nơi trần thế và phát triển đời sống thiêng liêng. Ta sẽ nâng 
cao được ý thức trách nhiệm trong Cộng đoàn, nhận thức rõ hơn về 
vai trò và giá trị bản thân trong Cộng đoàn, tìm thấy được niềm vui 
và ý nghĩa sống, cảm được hạnh phúc khi biết cho đi, hạnh phúc 
khi được đóng góp cống hiến cho lợi ích chung của Cộng đoàn. Khi 
yêu mến Cộng đoàn và dấn thân trong các hoạt động chung, mỗi 
thành viên sẽ làm cho Cộng đoàn trở nên vững mạnh, đoàn kết, 
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gắn bó và yêu thương nhau hơn. Những khó khăn thách thức trong 
Cộng đoàn sẽ được giải quyết dễ dàng hơn khi các thành viên có sự 
chung sức đồng lòng, biết yêu mến và dấn thân cho Cộng đoàn. 
Cộng đoàn sẽ xây dựng được một môi trường sống tích cực, lan tỏa 
được tình yêu mến và giá trị Tin Mừng cho tha nhân. 

Trong đời sống Cộng đoàn, luôn có những khó khăn và thử thách 
cũng như những thuận tiện và niềm vui, có những thách đố cho 
Cộng đoàn và những lợi ích do Cộng đoàn đem lại. Đó là hai khía 
cạnh của cùng một thực tại, không tiêu trừ nhau nhưng bổ túc cho 
nhau để cho đời sống Cộng đoàn được thanh luyện và ngày thêm 
phong phú tiến triển trong Thánh ý của Thiên Chúa. Đời sống Cộng 
đoàn đem lại lợi ích cho sự phát triển những mối tương quan và sự 
hiệp thông. Mỗi người là một nhân vị khả thể tương quan với tha 
nhân để có thể nhận ra chính mình, tạo mối giây liên kết với nhau 
để cùng nhau chia sẻ, xây dựng tình thân ái hài hòa với nhau, và 
để từ đó có được một đời sống hiệp thông với Thiên Chúa.  

Như vậy, yêu mến cộng đoàn và dấn thân trong các hoạt động 
chung của Cộng đoàn là mối quan hệ không thể tách rời, là mối 
giây liên kết các thành viên trong Cộng đoàn lại với nhau. Yêu mến 
Cộng đoàn và dấn thân không phải là một nghĩa vụ bắt buộc, 
nhưng là một sự lựa chọn xuất phát từ tình yêu thương và trách 
nhiệm, là một hành trình của mỗi thành viên để tìm thấy chính 
mình trong hành trình của Cộng đoàn, để được tăng trưởng tiến bộ 
hơn về nhiều lãnh vực, được học tập tôi luyện thử thách để trở nên 
con người trưởng thành hơn trong đời sống trần thế cũng như 
trong đời sống thiêng liêng, được sống yêu thương và phục vụ theo 
như Thánh ý của Thiên Chúa. 

Hồi tâm:  
1/. Tôi đã thật sự yêu mến Cộng đoàn như một phần của thân 

thể Chúa Kitô chưa hay chỉ đang tham gia một cách hình thức, vì 
thói quen hoặc vì lợi ích cá nhân? 

2/. Tôi đã góp phần xây dựng Cộng đoàn bằng những hành động 
cụ thể nào hay tôi thường đứng bên lề, chờ người khác phục vụ 
mình? 

3/. Tôi có sẵn sàng tha thứ, cảm thông và đồng hành với những 
người khác trong Cộng đoàn, đặc biệt là những người tôi chưa hiểu 
hoặc không thích? 
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DIỄN ĐÀN 
HỎI ĐÁP THƯ CHUNG 2025 

của HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Câu HỎI 1: Mở đầu Thư chung 2025, Các Đức Giám Mục 

gửi đến Dân Chúa tâm tình nào? 
Đáp: Chúng tôi, các Giám mục thuộc 27 Giáo phận trên cả nước, 

đang họp Đại hội tại Tòa giám mục Đà Lạt, xin gửi đến anh chị em 
lời chào thân ái. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, 
Cha chúng ta, ở cùng tất cả anh chị em. Cách riêng, chúng tôi nhớ 
đến những đồng bào Miền Trung và Miền Bắc đã phải chịu những 
thiệt hại nặng nề do các cơn bão vừa qua. Với tâm tình hiệp thông, 
qua Caritas Việt Nam và Caritas các giáo phận, chúng tôi tiếp tục 
hỗ trợ anh chị em phần nào trong lúc khó khăn. 

Câu HỎI 2: Ba năm qua, chương trình mục vụ của Giáo hội 
Công Giáo Việt Nam đã làm gì và hướng tới sẽ ra sao? 

Đáp: Trong ba năm qua (2022-2025), chúng ta đã học hỏi và 
khai triển chủ đề của Thượng hội đồng Giám mục “Hướng tới một 
Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ”. Chủ đề này 
không chỉ để tìm hiểu trên bình diện tri thức nhưng cần phải được 
đưa vào đời sống của Dân Chúa. Vì thế, được sự chấp thuận của 
Đức giáo hoàng Phanxicô cũng như Đức giáo hoàng Lêô XIV hiện 
nay, Đức hồng y Tổng thư ký Thượng hội đồng đã mời gọi toàn thể 
Dân Chúa tham gia vào giai đoạn thực hiện chương trình của 
Thượng hội đồng Giám mục trong ba năm tới (2025-2028), cụ thể 
là học hỏi Tài liệu Chung kết. 
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Câu HỎI 3: Sứ mạng và trách nhiệm của Hội Thánh tại 
Việt Nam hôm nay là gì? 

Đáp: Sứ mạng loan báo Tin Mừng là trách nhiệm đầu tiên và 
thách đố lớn nhất của Hội Thánh, do đó cũng là mối quan tâm hàng 
đầu của Hội Thánh (x. Niềm vui Tin Mừng, số 15). Hiệp thông, 
tham gia là để cùng nhau thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng 
cách hiệu quả. Hơn nữa, Hội Thánh tại Việt Nam đang hướng tới 
năm 2033, kỷ niệm 500 năm Tin Mừng Chúa Giêsu được loan báo 
trên quê hương chúng ta. 

Câu HỎI 4: Hướng tới kỷ niệm 500 năm Tin Mừng Chúa 
Giêsu được loan báo tại Việt Nam, chương trình mục vụ 
được đề nghị ra sao? 

Đáp: Đây là thời điểm quý giá, mời gọi chúng ta nhìn lại công 
cuộc loan báo Tin Mừng trong quá khứ và thúc đẩy dấn thân hơn 
trong tương lai. Vì vậy, chúng tôi đề nghị chương trình mục vụ ba 
năm, mỗi năm một chủ đề, tất cả đều quy về sứ mạng loan báo Tin 
Mừng: 

*Năm 2025-2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em 
là ánh sáng thế gian" (Mt 5, 14). 

*Năm 2026-2027: Mỗi cộng đoàn Kitô hữu là một cộng đoàn thừa 
sai: “Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu 
độ" (Cv 2, 47). 

*Năm 2027-2028: Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam lên đường 
theo lệnh truyền: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân thành môn 
đệ" (Mt 28, 19). 

Câu HỎI 5: Riêng trong Thư chung lần này Hội Đồng Giám 
Mục khai triển chủ đề nào? 

 Đáp: Trong thư này, chúng tôi khai triển chủ đề: Mỗi Kitô hữu là 
một môn đệ thừa sai. “Anh em là ánh sáng thế gian" (Mt 5, 14). 
Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài như thế, rồi Ngài nói 
thêm: “Không có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt 
trên đế để soi chiếu cho mọi người trong nhà" (Mt 5, 15). Ánh sáng 
không hiện hữu cho chính nó nhưng để soi sáng cho mọi người. 

Câu HỎI 6: Phải chăng mỗi Kitô hữu đều có trách nhiệm 
và đều được mời gọi tham gia sứ mạng loan báo Tin Mừng?  
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Đáp: khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta được sinh ra trong 
đời sống mới. Sự sống thần linh ấy không phải là đặc quyền chúng 
ta giữ cho riêng mình, nhưng là một kho báu cần trao tặng, thông 
truyền và loan báo, đó chính là ý nghĩa của việc loan báo Tin Mừng 
(x. Sứ điệp truyền giáo 2019). Vì vậy, sẽ thật sai lầm nếu nghĩ rằng 
công cuộc loan báo Tin Mừng là trách nhiệm của một số người 
chuyên trách, còn các tín hữu khác chỉ là những người thụ hưởng. 
Không phải thế, tất cả những ai đã chịu Phép Rửa đều được mời 
gọi tích cực tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng (x. Niềm Vui 
Tin Mừng, số 120). 

Câu HỎI 7: Chúng ta tham gia vào sứ mạng quan trọng ấy 
bằng cách nào?  

Đáp: Chính Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta: “Ánh sáng của 
anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc 
tốt lành anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên 
trời" (Mt 5, 16). Ánh sáng đức tin được chiếu tỏa ra bên ngoài qua 
những việc tốt lành chúng ta làm trong đời sống cá nhân, gia đình, 
cũng như trong mọi môi trường xã hội. Bằng cách đó, chúng ta trở 
nên như nắm men góp phần vào việc thánh hóa thế giới từ bên 
trong, và giới thiệu Đức Kitô cho người khác (x. Giáo hội, số 31).  

Câu HỎI 8: Với người Giáo dân trong Giáo hội, có trách 
nhiệm gì không? 

Đáp: Đây cũng là trách nhiệm đặc thù của các Kitô hữu giáo dân 
là những người “hiện diện và làm việc trong những nơi chốn và môi 
trường mà chỉ nhờ họ, Hội Thánh mới có thể trở thành muối đất” 
(Ibid., số 33). Để được như thế, trước hết các Kitô hữu phải nên 
thánh, vì “nếu không có những dấu chỉ thánh thiện thì lời nói của 
chúng ta khó mà đi vào lòng con người thời đại hôm nay. Nó có 
nguy cơ trở thành uổng công và vô hiệu” (Loan báo Tin Mừng, số 
76). 

Câu HỎI 9: Chúng ta lấy ánh sáng Đức tin từ đâu? 
Đáp: Tiếp nối các Giáo phụ, Đức giáo hoàng Phanxicô thường nói 

về Hội Thánh như "mầu nhiệm mặt trăng". Mặt trăng không có ánh 
sáng tự thân nhưng nó tiếp nhận ánh sáng mặt trời và phản chiếu 
lại. Cũng thế, trong lòng Hội Thánh, tự thân mỗi chúng ta không có 
ánh sáng, nếu có ánh sáng là nhờ đón nhận và kết hợp với Chúa 
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Kitô là “Ánh sáng thế gian" (Ga 8, 12; 9,5). Do đó Lời Chúa và 
Thánh Thể là nguồn ánh sáng và sức sống cần thiết cho đời sống 
chứng nhân. 

Câu HỎI 10: Trong năm nay (2025-2026) Các Đức Giám 
Mục đề nghị những việc làm cụ thể nào? 

Đáp: Từ những suy nghĩ trên, chúng tôi xin đề nghị với anh chị 
em những việc làm cụ thể trong năm 2025-2026: 

Hãy cầu nguyện hằng ngày cho công cuộc truyền giáo vì chúng ta 
chỉ có thể chu toàn sứ mạng cao cả này nhờ ơn Chúa, đồng thời 
cầu nguyện cũng là phương thế đào tạo tinh thần truyền giáo cho 
các tín hữu. 

Hãy học hỏi về Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Tông huấn “Loan 
báo Tin Mừng” của thánh Giáo hoàng Phaolô VI, để xác tín rằng sứ 
mạng loan báo Tin Mừng gắn liền với chúng ta, những người đã 
chịu Phép Rửa và được ghi ấn tín của Chúa Thánh Thần. 

Hãy tập thói quen đọc Kinh Thánh và suy niệm Lời Chúa hằng 
ngày, để Lời Chúa thấm vào tâm trí và trở thành ánh sáng soi dẫn 
tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta. 

Câu HỎI 11: Ngoài ra còn làm gì nữa chứ?! 
Đáp: Hãy nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng bằng cách sống 

Lời Chúa trong gia đình, nơi làm việc, cũng như trong mọi môi 
trường xã hội. 

Hãy mạnh dạn nói về Chúa cho người muốn tìm hiểu, và sẵn 
sàng trả lời cách hiền hòa cho bất cứ ai chất vấn về niềm tin và hi 
vọng của chúng ta (x. 1Pr 3, 15). 

Hãy sử dụng các phương tiện truyền thông với tư cách môn đệ 
thừa sai. Mỗi nút like, lời bình, hình ảnh, bài viết chúng ta đưa lên 
internet và mạng xã hội đều góp phần làm cho đời sống sạch đẹp 
hơn hoặc ngược lại. 

Hãy có mặt trong môi trường kỹ thuật số này với ý thức chúng ta 
là các môn đệ được Chúa trao cho sứ mạng “đem yêu thương vào 
nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi 
tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm" (Kinh Hòa bình). 

Câu HỎI 12: Hội Đồng Giám Mục ngỏ lời với hàng Linh 
Mục và Tu Sĩ thế nào? 
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Đáp: Để định hướng mục vụ năm nay có hiệu quả, chúng tôi mời 
gọi các linh mục và tu sĩ hãy đồng hành với anh chị em giáo dân 
qua việc giải thích, hướng dẫn và cùng nhau thực thi sứ vụ loan 
báo Tin Mừng. “Đối thoại trong Thánh Thần” là phương pháp được 
Thượng hội đồng Giám mục áp dụng thường xuyên trong các kỳ 
họp và mang lại những thành quả tích cực. Các linh mục và tu sĩ 
nên học hỏi và áp dụng phương pháp này trong việc đồng hành với 
giáo dân, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, củng cố sự hiệp thông, và 
thúc đẩy mọi người tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng của 
Hội Thánh. 

Câu HỎI 13: Đức Giáo Hoàng Lêô XIV có nhận xét về các 
tín hữu Công Giáo hôm nay ra sao? 

Đáp: Trong Giờ đọc Kinh Truyền tin, ngày 6/7/2025, Đức giáo 
hoàng Lêô XIV nói với các tín hữu Công giáo rằng: “Có lẽ không 
thiếu những 'Kitô hữu nửa mùa thỉnh thoảng làm theo cảm xúc tôn 
giáo hoặc tham dự những sự kiện tôn giáo. Nhưng rất ít người sẵn 
sàng làm việc cho mùa gặt của Chúa, vun trồng hạt giống Tin Mừng 
trong chính tâm hồn mình để rồi chia sẻ điều đó trong gia đình họ, 
tại nơi họ làm việc hay học tập, trong môi trường xã hội và với 
những người cần được giúp đỡ". 

Câu HỎI 14: Qua lời Đức Giáo Hoàng, Các Đức Giám Mục 
mong ước chúng ta điều gì? 

Đáp: (Nhận xét của Đức Giáo Hoàng) Đó là một thực tế và thực 
tế này chất vấn mỗi người chúng ta: tôi có phải là tín hữu chỉ giữ 
đạo như nhãn hiệu bên ngoài, chỉ là tín hữu nửa mùa không? Ước 
gì mỗi chúng ta trở thành môn đệ “hăng say làm việc trên cánh 
đồng truyền giáo, can đảm làm chứng cho Nước Chúa ở mọi nơi", 
để qua những việc tốt lành chúng ta làm, người ta tôn vinh Thiên 
Chúa là Cha chúng ta, Đấng ngự trên trời. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Nữ vương Mân Côi, xin Chúa 
ban muôn phúc lành cho tất cả chúng ta. 

---------------- 
Để giúp cho các cá nhân, gia đình, hội nhóm, đoàn thể Công Giáo tìm hiểu, 

học hỏi, THƯ CHUNG 2025 của HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM được 
chuyển dưới dạng HỎI ĐÁP nhưng vẫn tôn trọng nguyên tác văn bản.  

                                                                    Fx Đỗ Công Minh 
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HÙNG CA TỬ ĐẠO 
TRẦM THIÊN THU 

Đức Tin Ngời Sáng Tươi Dòng Máu Đỏ 
Tình Mến Sắt Son Thắm Sắc Da Vàng 

 
Dù là ai, mỗi người cũng chỉ có 

một cuộc đời, một lần sống, 
nhưng hơn thua nhau là biết sống 
khôn ngoan hay không. Vòng luân 
hồi chỉ là chuyện “không tưởng”. 
Cuộc sống không quan trọng ở 
chiều dài mà quan trọng ở chiều 
sâu. Ai cũng chỉ có một cuộc đời 
nhưng số phận có thể khác nhau, 
Kinh Thánh phân biệt số phận của 
người công chính và số phận của 

phường vô đạo. 
Không thể chọn lựa hoặc rút kinh nghiệm vì chỉ có một lần sống 

và chỉ có một lần chết. Do đó mà phải nỗ lực sống sao cho có ý 
nghĩa để cái chết hợp lý và có ý nghĩa. Có điều rất lạ: Trong Nhóm 
Mười Hai có đến 10 vị Tông Đồ tử đạo, chấp nhận máu đổ ra để 
minh chứng Đức Tin, trừ người-môn-đệ-Chúa-yêu là Gioan và người 
phản bội là Giuđa Ítcariốt. Rất phù hợp với Mối Phúc thứ tám: 
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của 
họ” (Mt 5:10). 

Chính Chúa Giêsu còn nói thêm để tái xác định và chứng minh: 
“Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu 
khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần 
thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn 
sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như 
thế” (Mt 5:11-12). 

Về số phận của những người công chính, Kinh Thánh cho biết: 
“Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực 
hình nào động tới được nữa” (Kn 3:1). Như vậy là họ được “bay” 
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thẳng về trời, không phải qua Luyện Hình. Ôi, chẳng còn hạnh phúc 
nào hơn nữa! 

Và Kinh Thánh còn cho biết thêm: “Bọn ngu si coi họ như đã chết 
rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa 
rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ 
đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, 
nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử” (Kn 3:2-
4). Trong con mắt của người đời, họ là những người thua thiệt, là 
dại dột, nhưng thực ra họ lại được chính Thiên Chúa làm gia nghiệp 
đời đời. Tục ngữ Việt Nam cũng nói: “Cười người hôm trước, hôm 
sau người cười”. Hai chữ khác nhau, chỉ đổi vị trí là đảo nghĩa ngay: 
“Cười người” thành “người cười”. Thể chủ động (cười) biến thành 
thể thụ động (bị cười). Việt ngữ độc đáo quá! 

Sách Khôn Ngoan nói rõ: “Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ 
được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ 
và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã tinh luyện họ như người 
ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. 
Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia 
lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị 
muôn nước. Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Những ai 
trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, 
sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân 
phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn” (Kn 3:5-9). 

Bức tranh cuộc đời của mỗi người đều được vẽ bằng những nét 
số phận, mỗi người mỗi khác. Cuộc đời của mỗi người cũng là 
những bài thơ với các thể loại và các vần điệu khác nhau. Cũng 
vậy, cuộc đời của mỗi người cũng là một bản trường ca với giai 
điệu khác nhau, âm thể khác nhau, tiết tấu khác nhau, hòa âm 
khác nhau, kể cả giai kết cũng khác nhau, nhưng ý chính vẫn phải 
là bản nhạc yêu thương. Với các thánh tử đạo Việt Nam, bản nhạc 
đời của các ngài là bản hùng ca vô thường, không chỉ viết bằng 
những nốt nhạc của số phận mà còn viết bằng máu đào, tươi thắm 
màu tin yêu. Vâng, Chúa Giêsu đã xác định: “Không có tình thương 
nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn 
hữu của mình” (Ga 15:13). 

Tình yêu phải rỉ ra chất hy sinh mới là tình yêu đích thực. Chính 
cái chết lại khiến người ta hạnh phúc chứ không là đau khổ. Hạnh 



 Lòng Chúa Thương Xót - 11/2025 

55                                                 

phúc không chỉ tăng lên theo cấp số cộng, mà còn tăng lên theo 
cấp số nhân: “Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như 
giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi 
khúc nhạc mừng. Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: ‘Việc 
Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!’ Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta 
thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 126:1-3). Thật là quá đỗi 
kỳ diệu, ngoài sức tưởng tượng của con người. Chúng ta, dù là 
người văn hay chữ tốt nhất thế gian, cũng không thể dùng phàm 
ngôn mà diễn tả hết niềm hạnh phúc lớn lao như vậy! 

Đau khổ càng nhiều thì hạnh phúc càng lớn. Tác giả Thánh Vịnh 
nói: “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi 
mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, 
về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng” (Tv 126:5-6). Đó là hệ lụy 
chắc chắn. Khi quá vui, vì không còn biết diễn tả bằng cách nào 
khác, đôi khi người ta phải bật khóc, để những giọt mặn của niềm 
vui sướng tự do lăn dài, cả hồn xác ướt đẫm nỗi vui mừng khôn tả! 

Thấm nhuần giáo huấn của Thầy Giêsu, Giáo hoàng Phêrô cho 
biết: “Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ 
Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự 
trên anh em” (1Pr 4:14). Lạ hết sức, “bị sỉ nhục” mà lại là “có 
phúc.” Những người không có niềm tin Kitô giáo thì không thể hiểu 
nổi! 

Thánh Phaolô tâm sự: “Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, 
nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng 
lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Thật 
thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ 
đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được 
cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa” (1Cr 1:17-18). Cây 
Thập Giá là biểu tượng của đức tin, vì thế mà những người bách hại 
Công giáo rất sợ, họ đã dùng Thập Giá để dụ người ta bước qua, 
nhưng vô ích đối với những người tin vào Đức Kitô – cụ thể là hàng 
trăm ngàn các vị tử đạo Việt Nam, đủ mọi lứa tuổi và đủ mọi thành 
phần – thời các vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. 

Thánh Phaolô dẫn chứng: “Có lời chép rằng: Ta sẽ huỷ diệt sự 
khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của 
người thông thái. Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? 
Người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự 
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khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao?” (1Cr 1:19-20). Những 
câu hỏi nhỏ nhưng không dễ trả lời chút nào, và cũng khó lý giải 
nếu không có loại tình yêu “khác người”. Thật vậy, “thế gian đã 
không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi 
Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của Người, cho nên Thiên Chúa 
đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin” (1Cr 
1:21). 

Thánh Phaolô cho biết: “Trong khi người Do Thái đòi hỏi những 
điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, 
chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người 
Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là 
điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do 
Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn 
ngoan của Thiên Chúa. Vì CÁI ĐIÊN RỒ CỦA THIÊN CHÚA CÒN 
HƠN CÁI KHÔN NGOAN CỦA LOÀI NGƯỜI, và CÁI YẾU ĐUỐI CỦA 
THIÊN CHÚA CÒN HƠN CÁI MẠNH MẼ CỦA LOÀI NGƯỜI” (1Cr 
1:22-25). Hai thái cực trái ngược nhau, vì thế mà người đời không 
thể hiểu nổi cách lập luận như vậy, nhưng chúng ta may mắn có 
đức tin Kitô giáo, cho nên chúng ta có thể hiểu cái lý lẽ nghịch-mà-
thuận đó – dù mức độ hiểu nhiều hay ít, khác nhau ở mỗi người. 

Chúa Giêsu đã từng cảnh báo: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ 
nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các 
hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa 
quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được 
biết” (Mt 10:17-18). Lời tiên báo đó đã và đang xảy ra khắp nơi 
trên thế giới, kể cả Việt Nam, càng lúc càng có chiều hướng gia 
tăng. Thật đáng sợ với mưu mô thâm độc, nhưng đừng hốt hoảng, 
vì Chúa Giêsu căn dặn: “Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng 
lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ 
cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em 
nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10:19-
20). 

Bị người ngoài bách hại đã đành, những người tin yêu Chúa cũng 
chẳng yên thân với chính các thân nhân của mình: “Anh sẽ nộp em, 
em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng 
lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, 
anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, 
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kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10:21-22). Không hẳn là những người 
trong gia đình hoặc trong dòng họ sẽ nộp nhau hoặc ra mặt chống 
đối, nhưng có thể “bằng mặt mà không bằng lòng”, họ bách hại 
nhau bằng nhiều cách tinh vi: Lườm nguýt, xa lánh, ghen ghét, mỉa 
mai, gièm pha, khích bác,... Kẻ nào “yếu bóng vía” thì sẽ “lung lay” 
ngay! 

Các thánh tử đạo Việt Nam cũng là con Rồng cháu Tiên, sinh 
trưởng trên dải đất nhỏ bé hình chữ S, ở một đất nước như chúng 
ta, có hoàn cảnh sống như chúng ta, hít thở không khí như chúng 
ta, ăn uống các loại ẩm thực như chúng ta,... thế nhưng các ngài 
đã viết nên bản Hùng Ca Tin Yêu bằng chính những giọt máu đào 
của mình. Âm nhạc có những cung bậc khác nhau, cuộc đời của 
chúng ta cũng tương tự. Chúng ta không viết bản nhạc cuộc đời 
mình bằng máu tử đạo, nhưng chúng ta có thể viết bằng cách 
khác: Sống âm thầm chịu đựng đau khổ vì Chúa cũng là một cách 
tử đạo liên lỉ, có ích lợi cho chính mình và các linh hồn. Cách nào 
cũng có mức độ khó riêng, chẳng cách nào dễ. Vấn đề là chúng ta 
có hoàn tất bản tổng phổ cuộc đời mình hay không. 

Trên đường lữ hành trần gian và sống cuộc sống gọi là đời 
thường nhưng lại lắm thứ nhiêu khê hơn chúng ta tưởng. Vì thế, 
chúng ta luôn cần phải cảnh giác nhiều thứ, cảnh giác không 
ngừng, cả tinh thần lẫn thể lý. Một trong các thứ cần phải luôn 
cảnh giác là những người chúng ta giao tiếp hằng ngày, như Thánh 
Phaolô đã nói: “Chơi với kẻ xấu, người tốt cũng ra xấu” (1Cr 
15:33). 

Thật vậy, người Việt cũng có những cách nói tương tự: “Chọn 
bạn mà chơi,” hoặc “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Sờ vào 
bùn đất thì làm sao giữ cho tay không vấy bẩn? Sống trong môi 
trường ô nhiễm, mấy ai không nhiễm bệnh? Kẻ yếu thì đừng ra gió! 

Lạy Thiên Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con (Lc 17:5) để 
chúng con đủ sức đi trọn đường trần. Lạy các thánh tử đạo Việt 
Nam, xin nguyện giúp cầu thay cho chúng con, xin giúp chúng con 
luôn biết noi gương các ngài mà viết cuộc đời của chúng con bằng 
những nét tin yêu rõ ràng và dứt khoát. Chúng con cầu xin nhân 
danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen. 

 



Lòng Chúa Thương Xót – 11/2025 

                                             58                                                                                                                                                  

BỐN ĐIỀU CẦN THIẾT 
TOM HOOPES 

Viễn Đông (chuyển ngữ từ Aleteia.org) 
 

Tháng Mười Một là tháng chúng ta cầu nguyện cho những 
người đã khuất và ghi nhớ bốn điều cuối cùng: Thiên Đàng, 
Hỏa Ngục, Sự Chết và Sự Phán Xét. Tất nhiên suy ngẫm về 
4 điều này không chỉ trong Tháng Mười Một hoặc lúc sắp 
chết, mà phải suy ngẫm hằng ngày. 

Bốn điều cuối cùng thực sự quan 
trọng đến mức Giáo hội Công giáo 
đã tạo những cơ hội để khắc ghi vào 
cuộc sống của chúng ta. Đây là bốn 
cách mà Giáo hội đặt bốn điều cuối 
cùng trước mặt chúng ta mỗi ngày. 

1. THÁNH LỄ LÀ CUỘC THĂM 
VIẾNG NƯỚC TRỜI 

Thánh Grêgôriô Cả nói: “Các tầng 
trời mở ra và vô số thiên thần đến 
trợ giúp trong Thánh Lễ. Tham dự 

Thánh Lễ là nếm trước hạnh phúc Nước Trời. Đó là nơi mà Thiên 
Đàng xuống để gặp chúng ta”. 

Mọi người ở đó. Trước hết, chúng ta quy tụ với Chúa Kitô, tác 
nhân chính của Giáo Hội, chúng ta cũng quy tụ với Giáo Hội – 
không chỉ là các chi thể còn ở đây trên thế gian, mà cả các thành 
viên đã ở trong vinh quang trên trời. Cũng vậy, Thánh Gioan Phaolô 
II nói: “Đức Maria hiện diện cùng với Giáo Hội và với tư cách là Mẹ 
Giáo Hội, trong mỗi khi chúng ta cử hành Thánh Thể”. 

 “Thánh Lễ Trên Thế Gian” là phụ trương cuốn The Lamb’s 
Supper (Dạ Tiệc Con Chiên) của Scott Hahn. Trong đó ghi: “Khi 
chúng ta bắt đầu thấy Thiên Đàng đang chờ đợi chúng ta trong 
Thánh Lễ, chúng ta bắt đầu đem nhà mình lên Thiên Đàng, và 
chúng ta bắt đầu đem Thiên Đàng về nhà với chúng ta”. 

2. CHUỖI MÂN CÔI CẢNH BÁO VỀ HỎA NGỤC 
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Trong Kinh Mân Côi, chúng ta lặp đi lặp lại bốn điều cuối cùng, 
xin Mẹ Maria “cầu cho chúng ta là những kẻ tội lỗi ngay bây giờ và 
vào giờ chết của chúng ta”, đồng thời đặt mình trước sự hiện diện 
của “Cha chúng ta là Đấng ngự trên trời”, là Đấng sự phán xét, 
chúng ta hy vọng Ngài “tha thứ tội lỗi của chúng ta”, và “cứu chúng 
ta khỏi mọi sự dữ”. 

Đó là sự dữ cuối cùng của địa ngục mà chúng ta cần phải thoát. 
Sách Giáo lý nói: “Noi gương Chúa Kitô, Giáo Hội cảnh báo các tín 
hữu về ‘thực tại đáng buồn và đáng tiếc của sự chết đời đời’, còn 
được gọi là ‘hỏa ngục’. Sự tự do của chúng ta có thể đưa ra cách 
lựa chọn mãi mãi, không thể quay trở lại”. 

C.S. Lewis cảnh báo: “Con đường an toàn nhất dẫn đến Hỏa 
Ngục là con đường dốc thoai thoải, dưới chân êm ái, không có khúc 
cua đột ngột, không có cột mốc, không có bảng chỉ dẫn”. 

Đức Mẹ Fatima đã đặt bảng chỉ dẫn cho chúng ta trong Kinh Mân 
Côi, dạy ba trẻ chăn cừu thêm lời cầu nguyện này sau mỗi chục 
kinh: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con 
khỏi sa Hỏa Ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là 
những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”. 

3. XÉT MÌNH 
Mỗi người chúng ta sẽ bị phán xét vào một ngày nào đó khi “Đức 

Kitô vinh hiển sẽ tiết lộ kế hoạch bí ẩn của trái tim và sẽ trả lại cho 
mỗi người tùy theo công việc của họ, và tùy theo sự chấp nhận 
hoặc từ chối ân sủng của họ” (Giáo lý Công giáo). 

Cách thực hành lâu đời của người Công giáo là chuẩn bị cho thời 
điểm đó hằng đêm với việc xét mình, kiểm điểm cuộc sống và đếm 
tội của mình. Xét mình là điều cần thiết trước khi lãnh nhận Bí Tích 
Hòa Giải. 

TGM Fulton Sheen nói: “Khi được thực hiện đúng cách, việc xét 
mình không bao giờ khiến bạn tuyệt vọng, hãy luôn hy vọng. Tôi 
chuyển đổi giữa sáu cách khác nhau để thực hiện việc này: xem lại 
bảy mối tội đầu, các diễn tả của Thánh Phaolô về tình yêu thương, 
Mười Điều Răn, lời Chúa Giêsu nói về mục đích sống và kiểm tra 
mối quan hệ của tôi với Chúa, với người khác và chính mình”. 
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4. CẦU NGUYỆN ĐÊM NHẮC NHỚ SỰ CHẾT – MEMENTO 
MORI 

Thánh Bênêđitô nói trong Tu Luật: “Hằng ngày hãy đặt sự chết ở 
trước mắt mình”. Hoạt động tu viện của ngài đã giúp hình thành 
các Giờ Kinh Phụng Vụ đến nỗi đó là cuộc đời thu nhỏ mỗi ngày. 

Ban đêm, người Công giáo cầu nguyện bằng những lời của ông 
Simêon trích từ Phúc Âm Thánh Luca. Điều đó cho ông biết ông sẽ 
không chết trước khi nhìn thấy Đấng Mêsia. Khi nhìn thấy Con Trẻ 
Giêsu, ông đã cầu nguyện: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài 
đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được 
thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng 
soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Ngài” (Lc 
2:29-32, An Bình Ra Đi – Nunc dimittis). 

Bằng cách nhớ lại lời Ngài mỗi đêm trước khi đi vào trạng thái vô 
thức của giấc ngủ, chúng ta thực hành thái độ mà chúng ta nên có 
trước khi bất động lần cuối cùng qua cái chết. 

Sau đó, điều cuối cùng chúng ta cần làm là mỗi đêm cầu nguyện 
bằng kinh “Salve Regina” (Kính Chào Nữ Vương) hoặc kinh Lạy Nữ 
Vương để kêu xin Nữ Vương Thiên Đàng thương xót. Như Thánh 
Thomas Aquino nói: “Như các thủy thủ được ngôi sao hướng dẫn 
đến bến bờ, những người theo đạo Chúa cũng được Đức Mẹ hướng 
dẫn lên Thiên Đàng”. 
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ĐỨC TIN KHÔNG THỂ TÁCH RỜI 
KHỎI TÌNH YÊU DÀNH CHO NGƯỜI NGHÈO. 

 
(Gioakim Trương Đình Giai chuyển ngữ từ nguyên bản Bồ Đào Nha)  

Não se pode separar a fé do amor pelos pobres, ra ngày 13 
tháng 10 năm 2025, của tác giả SALVATORE CERNUZIO-
OSSERVATORE ROMANO 

 
Thông điệp Dilexi te (Chúa yêu bạn), "Ta đã yêu các con". Tình 

yêu của Chúa Kitô nhập thể trong tình yêu dành cho người nghèo, 
được hiểu là việc chăm sóc bệnh; cuộc chiến chống lại chế độ nô 
lệ; việc bảo vệ phụ nữ bị loại trừ và bạo lực; quyền được giáo dục; 
việc đồng hành với người di cư; việc bố thí như "công lý được phục 
hồi, chứ không phải là một cử chỉ gia trưởng"; sự thiếu công bằng 
chính là "cội rễ của mọi tệ nạn xã hội." Đức Lêô XIV đã công bố 
Tông huấn đầu tiên của mình, Chúa yêu bạn (Dilexi te), một văn 
bản 121 điểm bắt nguồn từ Phúc Âm của Con Thiên Chúa, Đấng đã 
trở nên nghèo khó ngay từ khi Người đến thế gian và một lần nữa 
đưa ra Huấn quyền của Giáo hội về người nghèo trong hơn một 
trăm năm mươi năm qua. "Một kho tàng giáo huấn thực sự".  

Theo Bước Chân Các Vị Tiền Nhiệm  
Với văn kiện này, được ký ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Phanxicô 

thành Assisi, mà tựa đề được lấy từ Sách Khải Huyền (3:9), Đức 
Giáo Hoàng Dòng Augustinô tiếp bước các vị tiền nhiệm: Đức Gioan 
XXIII, với lời kêu gọi các nước giàu trong Thông điệp Me- và Thầy 
(Mater et magistra) đừng thờ ơ với các nước đang bị áp bức bởi 
nạn đói nghèo (83); Đức Phaolô VI, với Thông điệp Sự phát triển 
của Dân tộc (Populorum Progressio) và sự can thiệp của ngài tại 
Liên Hiệp Quốc, "với tư cách là người bênh vực cho các dân tộc 
nghèo"; Đức Gioan Phaolô II, người đã củng cố về mặt giáo lý "mối 
tương quan ưu tiên của Giáo hội với người nghèo"; Đức Bênêđictô 
XVI với Thông điệp Bác ái trong chân lý (Caritas in veritate) và cách 
diễn giải "mang tính chính trị rõ rệt hơn" của ngài về các cuộc 
khủng hoảng của thiên niên kỷ thứ ba. Cuối cùng, Đức Phanxicô, 
người đã đặt việc chăm sóc "cho người nghèo" và hiện diện "với 
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người nghèo" làm một trong những nền tảng của triều đại giáo 
hoàng của mình.  

Một công trình do Đức Phanxicô khởi xướng. Chính Đức 
Phanxicô đã bắt đầu soạn thảo tông huấn này trong những tháng 
trước khi ngài qua đời. Giống như thông điệp Ánh sáng Đức tin 
(Lumen Fidei) của Đức Bênêđictô XVI năm 2013, được Jorge Mario 
Bergoglio tiếp nối, lần này chính vị kế nhiệm ngài hoàn tất công 
trình, một sự tiếp nối thông điệp Người yêu chúng ta (Dilexit nos), 
thông điệp cuối cùng của Đức Giáo hoàng người Argentina dành 
riêng cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bởi vì “mối liên hệ” giữa tình yêu 
Thiên Chúa và tình yêu người nghèo rất mạnh mẽ: qua họ, Thiên 
Chúa “vẫn còn điều gì đó để nói với chúng ta”, Đức Lêô XIV khẳng 
định. Và ngài gợi lên chủ đề “chọn lựa ưu tiên” dành cho người 
nghèo, một cách diễn đạt xuất hiện ở Mỹ Latinh, (16) không phải 
để chỉ “chủ nghĩa loại trừ hay việc phân biệt đối xử với các nhóm 
khác”, mà là “hành động của Thiên Chúa”, Đấng hành động với 
lòng trắc ẩn trước sự yếu đuối của nhân loại. “Trong những khuôn 
mặt bị thương tích của người nghèo”, ngài viết, “chúng ta thấy in 
dấu nỗi đau khổ của người vô tội và, do đó, chính nỗi đau khổ của 
Chúa Kitô” (9).  

“Bộ mặt” của Nghèo đói  
Tông huấn của Robert Francis Prevost, phân tích “bộ mặt” của 

nghèo đói, chứa đựng nhiều hướng suy tư và vô số động lực hành 
động. Cái nghèo “của những người thiếu thốn phương tiện hỗ trợ 
vật chất”, của “những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và không có 
phương tiện để lên tiếng về phẩm giá và khả năng của mình”; cái 
nghèo “về đạo đức, tinh thần và văn hóa”; cái nghèo “của những 
người không có quyền, không có không gian, không có tự do” (9).  

Những hình thức nghèo mới và sự thiếu công bằng.  
Đối mặt với viễn cảnh này, Đức Giáo hoàng cho rằng “không đủ” 

việc cam kết xóa bỏ những nguyên nhân mang tính cấu trúc của 
nghèo đói trong những xã hội được đánh dấu “bởi vô số bất bình 
đẳng”, bởi sự xuất hiện của những hình thức nghèo đói mới, “bị 
che đậy và nguy hiểm hơn” (10), và bởi những quy tắc kinh tế làm 
gia tăng của cải, “nhưng không có công bằng”. Ngài nhấn mạnh 
“Sự thiếu công bằng là gốc rễ của các tệ nạn xã hội” (94).  
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Chế độ độc tài của một nền kinh tế giết người  
"Khi người ta nói rằng thế giới hiện đại đã giảm nghèo, người 

hành động bằng cách đo lường nó bằng các tiêu chí của những thời 
đại khác không thể so sánh với thực tế hiện tại" (13), Đức Leo XIV 
nhận định. Từ góc độ này, ngài "ủng hộ" việc "Liên Hợp Quốc đặt 
việc xóa đói giảm nghèo là một trong những mục tiêu của Thiên 
niên kỷ". Nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước, đặc biệt 
là trong thời đại mà "chế độ độc tài của nền kinh tế giết người" vẫn 
tiếp tục thịnh hành, với lợi nhuận của một số người "tăng theo cấp 
số nhân", trong khi những người thuộc đa số “ngày càng cách biệt 
với sự sung túc của thiểu số may mắn này” và trong đó “những hệ 
tư tưởng bảo vệ quyền tự chủ tuyệt đối của thị trường và đầu cơ 
tài chính” đang lan rộng (92).  

Văn hóa loại bỏ, tự do thị trường, sự chú tâm giới tinh hoa  
Tất cả những điều này là dấu hiệu cho thấy vẫn còn tồn tại – “đôi 

khi được ngụy trang khéo léo” – một nền văn hóa loại bỏ“ chấp 
nhận một cách dửng dưng hàng triệu người chết đói hoặc sống sót 
trong những điều kiện không xứng đáng với con người” (11). Do 
đó, Đức Giáo hoàng lên án “những tiêu chí khoa học giả hiệu” mà 
theo đó “thị trường tự do” sẽ dẫn đến “giải pháp” cho vấn đề 
nghèo đói, cũng như “sự chăm sóc mục vụ của cái gọi là giới tinh 
hoa”, theo đó “thay vì lãng phí thời gian với người nghèo, tốt hơn là 
nên chăm sóc người giàu, người quyền lực và những người chuyên 
nghiệp” (114). Thật vậy, ngài nêu rõ, “quyền con người không bình 
đẳng đối với mọi người” (94).  
 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 
 
Tháng 11/2025 
 

CẦU CHO VIỆC NGĂN CHẶN NẠN TỰ TỬ  
 
   Xin cho những ai muốn tự tử được cộng đoàn nâng đỡ, 
quan tâm và yêu thương, cho họ thấy cuộc đời đáng sống 
biết bao. 
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