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LÁ THƯ LINH HƯỚNG  

LÁ THƯ LINH HƯỚNG THÁNG 06/2025 
LM. Ernest Nguyễn Văn Hưởng 

 
Chúng ta đang ở trong tháng 

6, tháng kính Thánh Tâm Chúa 
Giêsu. Khi chúng ta nói đến Thánh 
Tâm, chúng ta nói đến Trái tim Cực 
thánh của Chúa Giêsu. Trái tim 
thường được ví đến Tình yêu vì thế 

khi nói đến Thánh Tâm, chúng ta nói đến Tình yêu của Chúa Giêsu, 
dĩ nhiên chúng ta nói đến tình yêu của Chúa Giêsu đối với loài 
người chúng ta. 

"Trái tim Cha yêu dấu loài người quá bội’’ Thiên Chúa Cha tỏ 
tình thương của Ngài khi sai Chúa Giêsu xuống thế làm người chỉ 
cho thế gian và dĩ nhiên chỉ cho chúng ta con đường sống. Đó là 
con đường từ bỏ mình, vác thánh giá và theo Chúa. Đó là con 
đường tình yêu, con đường bước theo Thiên Chúa Tình yêu. Thiên 
Chúa là Tình yêu, Ngài tỏ tình yêu cho con người qua Đức Giêsu 
Kitô. Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân 
loại. Ai chấp nhận tình yêu ấy thì ở trong đàn chiên của Chúa và 
được Chúa chăm sóc giữ gìn. Kinh thánh diễn tả tình yêu ấy qua 
việc người mục tử dẫn đàn chiên đến đồng cỏ xanh và suối mát. 
Tình yêu ấy cũng được diễn tả qua cây gậy của người mục tử, cây 
gậy diễn tả sự bảo vệ đàn chiên khỏi sói dữ, khỏi thế lực sự dữ xâu 
xé. Đó là những thế lực làm cho đàn chiên chết đời đời. 

Tình yêu là cảm xúc căn bản nhất của con người, là nền tảng 
và nguồn gốc những cảm xúc khác. Tình yêu trước tiên đem lại sự 
khoan khoái đối với đối tượng ấy (amor complacentiae). Đối tượng 
tôi yêu làm cho tôi được hạnh phúc, khoan khoái trong lòng. Nhiều 
người thích đọc kinh cầu nguyện vì khi đọc kinh chung vói nhau, khi 
ngắm nhìn tượng Chúa người ta thấy Chúa hiện diện. Chúng ta 
thấy vui mừng vì Đấng chúng ta yêu mến đang hiện diện trước mặt 
chúng ta.  
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BBT tổng hợp 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 
 

Chúa Giêsu thăng thiên là lúc Chúa Giêsu bàn giao 
sứ mạng lại cho Giáo Hội và cũng là của chúng ta. 

Trước hết, sứ mạng ấy là gì? Thưa là sứ mạng 
"làm chứng", như lời Chúa Giêsu nói "Chúng con sẽ 
là chứng nhân của Thầy". Chứng nhân, hay người 
làm chứng, là kẻ nghe gì nói y lại như vậy, thấy sao 
thuật y lại như vậy, rất đúng, rất trung thực. 

Nhưng, làm chứng cho ai? Thưa cho Chúa Giêsu. 
Mà theo cách mô tả của thánh Luca, Chúa Giêsu 
nay đã lên trời, có một đám mây che khuất Ngài. 
Không biết có thực ngày xưa đã có một đám mây từ 

trời đáp xuống như một chiếc dĩa bay, rồi hai thiên thần mời Chúa 
Giêsu bước lên đứng trên chiếc dĩa bay đó, rồi sau đó chiếc dĩa bay 
bằng mây từ từ cất lên cao hay không. Điều này không chắc, vì 3 
thánh sử Matthêu, Máccô và Gioan đều không hề nói về đám mây 
đó. Thực ra, qua hình ảnh đám mây che khuất, thánh Luca muốn 
nói rằng Chúa Giêsu không còn hiện diện hữu hình nữa, mắt người 
phàm không còn trông thấy được Ngài nữa. Nhưng những kẻ làm 
chứng cho Ngài phải làm chứng thế nào để người ta như là thấy 
được Ngài thực sự. 

Chúng ta làm chứng thế nào? Sách Công vụ có ghi một chi tiết: 
Đang lúc các tông đồ cứ dõi mắt đăm đăm nhìn theo bóng dáng 
Thầy thì hai thiên thần nói với họ: "Hỡi người Galilê, sao còn mãi 
đứng nhìn trời". Câu nói bỏ lửng nhưng có nhiều ngụ ý. Chúng ta 
có thể đoán ra được những ngụ ý sau: 

- Đừng luyến tiếc nữa cái thời các ông có Chúa Giêsu ở bên cạnh 
một cách hữu hình và mọi sự đều do Chúa Giêsu làm hết. Bây giờ 
đã tới phiên các ông hoạt động, hãy tự mình hoạt động, dĩ nhiên là 
cũng có sự trợ giúp của Chúa Giêsu vẫn còn hiện diện cách vô hình 
bên cạnh các ông, nhưng chính các ông phải hoạt động. 
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- Ngụ ý thứ hai là đừng chỉ mải mê mơ tới ngày được lên hưởng 
thiên đàng với Chúa Giêsu, điều quan trọng trước mắt là phải quay 
về với thế giới hiện tại. Hạnh phúc thiên đàng phải được xây dựng 
ngay từ trần thế này. 

Và chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa Giêsu ở đâu? Chúa Giêsu đã 
nói rõ: "Chúng con sẽ làm chứng cho Thầy tại Giêrusalem, Giuđê, 
Samari và cho đến tận cùng thế giới". Giêrusalem là nơi lúc ấy các 
tông đồ đang ở, Giuđê xa hơn một chút nhưng cũng quen thuộc vì 
có nhiều người đã tin Chúa, Samari tuy gần mà xa vì dân miền đó 
tuy biết Chúa Giêsu nhưng không có cảm tình với Ngài, đến tận 
cùng thế giới là mục tiêu xa nhất và bao quát nhất. Khi vẽ một bản 
đồ hành trình làm chứng như thế, ý Chúa Giêsu là hãy bắt đầu làm 
chứng cho Ngài ngay từ trong nội bộ của mình, rồi từ từ mới lan 
dần ra. Chúng ta thấy các tông đồ đã thực hiện đúng như thế: nhờ 
cộng đoàn Giêrusalem sống đoàn kết hiệp nhất, tương thân tương 
trợ mà người ngoài nhìn vào đã mến phục và xin gia nhập Giáo Hội, 
thế rồi từ Giêrusalem Giáo Hội lan sang Giuđê, lan sang Samari, lan 
sang Antiôkia và dần dần tỏa ra khắp thế giới. 

Các chi tiết trong hai bài đọc Tin Mừng và sách Công vụ giúp 
chúng ta thấy được sứ điệp Lời Chúa muốn gởi đến chúng ta hôm 
nay: 

- Chúng ta đã quen dự Thánh Lễ, đọc kinh cầu nguyện và làm 
một số việc đạo đức khác. Tuy nhiên chúng ta đừng chỉ mải mê lo 
xây dựng hạnh phúc thiên đàng cho riêng mình, mà hãy biết lo xây 
dựng hạnh phúc thiên đàng cho người khác nữa. 

- Nói là xây dựng hạnh phúc thiên đàng, nhưng không phải bằng 
cách chỉ lo đến những việc đời sau, hạnh phúc thiên đàng phải 
được xây dựng ngay tại cuộc sống trần thế này. 

- Và ở trần thế này, nơi chúng ta phải ưu tiên xây dựng hạnh 
phúc là chính trong nội bộ của mình. Cộng đoàn chúng ta có hạnh 
phúc thì mới là một hình ảnh đẹp khuyến khích người ngoài đến 
chia sẻ niềm tin, chia sẻ cuộc sống và hạnh phúc của chúng ta. 
- Đó chính là cách chúng ta làm chứng cho Chúa, làm cho người ta 
tuy bị một áng mây chia cách giữa hữu hình với vô hình nhưng cảm 
thấy như thực sự nhìn thấy Chúa. Thấy Chúa ở trong chúng ta, ở 
trong cộng đoàn chúng ta và Giáo Hội chúng ta. 
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CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 
   

   Sách Công vụ tường thuật rằng khi Chúa Thánh 
Thần hiện xuống trên các tông đồ thì có nhiều hiện 
tượng lạ xảy ra, trong đó có hiện tượng các tông đồ 
giảng trước một đám đông thuộc nhiều ngôn ngữ khác 
nhau thế mà ai cũng hiểu được. Thứ tiếng mà hôm đó 
các tông đồ nói là thứ tiếng gì? Có nhiều giải thích 
khác nhau. Việc giải thích chi tiết tiếng nói hôm đó của 
các tông đồ còn nhiều khó khăn, nhiều bất đồng và 
đến nay vẫn chưa ngã ngũ. 

Nhưng có điểm này được hầu hết các nhà chuyên môn về Thánh 
kinh đều nhất trí: đó là câu chuyện hôm lễ Chúa Thánh Thần Hiện 
Xuống là đối ảnh của câu chuyện tháp Babel ngày xưa. Ngày xưa ở 
Babel, con cháu ông Noe đang nói cùng một thứ tiếng, nghĩa là 
đang hiểu nhau, bỗng dưng vì tội kiêu ngạo muốn xây một cái tháp 
cao hơn trời để tỏ ra mình hơn Thiên Chúa nên bị phạt khiến họ nói 
nhiều thứ tiếng, làm cho người này không hiểu người kia được nữa. 
Chuyện Tháp Babel ngụ ý rằng khi con người không được Thiên 
Chúa quy tụ thì sẽ chia rẽ nhau, không hiểu nhau và không thông 
cảm được cho nhau. 

Chúa Thánh Thần hiện xuống sửa lại sự hư hại đó: Hôm lễ Ngũ 
Tuần, tất cả mọi người dù thuộc những dân tộc và những ngôn ngữ 
khác nhau nhưng đã hiểu nhau. Nhờ đâu? Thưa nhờ Chúa Thánh 
Thần quy tụ họ lại. Chúa Thánh Thần nối kết họ lại. Bài tường thuật 
trong sách Công vụ cho chúng ta một bài học về sự đoàn kết hiệp 
nhất giữa những người vốn có nhiều điểm dị biệt nhau. 

1. Ai ai cũng thấy đoàn kết hiệp nhất là cần thiết, quan trọng và 
hữu ích. Còn sách Công vụ thì kể rằng sở dĩ thuở ban đầu giáo hội 
phát triển nhanh rộng là nhờ các tín hữu rất đoàn kết yêu thương 
nhau, người lương thấy cuộc sống hiệp nhất yêu thương ấy quá tốt 
đẹp và đầm ấm nên thích và xin gia nhập Giáo hội. 

2. Nhưng làm sao để có đoàn kết và hiệp nhất? 
- Muốn có đoàn kết hiệp nhất thì trước hết phải biết tôn trọng sự 

dị biệt. Nhiều khi những người sống chung trong tập thể cứ hục hặc 
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nhau hay buồn phiền nhau chỉ vì người này khó chịu vì người kia có 
tính tình khác mình, có cách suy nghĩ khác mình, có sở thích khác 
mình… Thấy người ta khác mình là mình bực bội, mình phê phán, 
mình ghét bỏ. Thực ra "bá nhân bá tánh". Và khi Thiên Chúa dựng 
nên con người, Người cũng dựng nên mỗi người có nét riêng của 
người đó. Nói theo từ ngữ triết học thì mỗi người là một hữu thể 
độc đáo. Ta phải tôn trọng sự dị biệt nơi người khác. Đừng ai bắt ai 
phải có cùng một cá tính, một cách suy nghĩ, một cách làm việc, 
một sở thích giống y như mình. Thấy người ta khác mình nhưng 
mình vẫn tôn trọng người ta, đó là cơ sở thứ nhất tạo sự đoàn kết 
hiệp nhất. 

- Điều kiện thứ hai, khi ta đã tôn trọng sự dị biệt nơi người khác 
thì ta phải biết tương nhượng, nghĩa là nhường nhịn nhau. Vì bá 
nhân bá tánh nên có nhiều lúc trong cuộc sống chung, ý của người 
này và người kia khác nhau. Nếu hai bên cứ khăng khăng đòi người 
kia phải theo ý mình thì đương nhiên sẽ dẫn tới cãi cọ hoặc bất 
mãn không hợp tác. Cho nên mỗi bên phải nhường một chút. Quyết 
định chung là kết quả của sự dung hòa ý kiến của hai bên. 

- Điều kiện thứ ba, nhưng là điều kiện quan trọng nhất, đó là mọi 
người đều ý thức rằng mình có chung một nguồn gốc, một tinh 
thần. Cũng như anh chị em trong gia đình dễ tương nhượng nhau, 
dễ tha thứ nhau, dễ đoàn kết hiệp nhất với nhau và nhờ mọi người 
ý thức mình là con của cùng một cha mẹ sống chung trong một mái 
nhà. Cũng thế, chúng ta ý thức rằng ai ai dù thế nào đi nữa cũng là 
con người, cũng là đồng bào với nhau thì sẽ dễ đoàn kết nhau hơn. 
Đối với Kitô hữu, nếu chúng ta ý thức thêm rằng chúng ta là môn 
đệ Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, thì chúng ta cũng dễ yêu thương 
nhường nhịn và đoàn kết với nhau hơn. Nhưng ai sẽ nhắc chúng ta 
ý thức điều đó và ai sẽ giúp chúng ta thực hiện đoàn kết hiệp nhất 
theo ý thức đó? Thưa Chúa Thánh Thần. 
   Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hãy tha thiết cầu 
xin Ngài giúp chúng ta. Trước hết là biết tôn trọng sự dị biệt nơi 
những người sống chung với ta. Thứ hai, xin Ngài giúp mỗi người 
chúng ta thêm khiêm tốn để có thể tương nhượng người khác khi 
có bất đồng. Và nhất là xin cho mọi người ý thức mình đều là con 
Chúa, đều là môn đệ Chúa cho nên đều phải yêu thương nhau. 



 Lòng Chúa Thương Xót - 06/2025 

7                                                 

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN, NĂM C  
LỄ CHÚA BA NGÔI 

 
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong ba mầu nhiệm căn 

bản của đức tin Kitô hữu, căn bản vì có ảnh hưởng quan trọng trên 
cách sống đức tin của chúng ta. Nhưng hình như từ trước tới nay 
chúng ta chưa ý thức bao nhiêu về tầm quan trọng ấy. 
   NHÌN THẤY CHÚA:  

Một vị vua kia đến cuối cuộc đời cảm thấy 
buồn chán. Ông nói: "Suốt đời ta, ta đã cảm 
thụ được tất cả những gì mà một con người có 
thể cảm thụ được bằng các giác quan. Nhưng 
vẫn còn một điều ta chưa được thấy, đó là ta 
chưa thấy Chúa. Bây giờ nếu ta chỉ được nhìn 
thấy Chúa một thoáng thôi thì ta cũng sẽ mãn 
nguyện mà chết". Nhà vua tham khảo ý kiến 
những bậc khôn ngoan, hứa cho họ đủ thứ 
phần thưởng nếu họ giúp ông thực hiện điều 
mơ ước ấy. Nhưng chẳng ai giúp được. 

Thế rồi có một chàng chăn cừu nghe chuyện 
trên và tìm đến gặp nhà vua. Chàng nói: "Có 
lẽ hạ thần có thể giúp bệ hạ được". Nhà vua 
rất sung sướng, theo người chăn cừu leo lên 

nhiều ngọn đồi. Khi đến đỉnh một ngọn đồi nọ, người chăn cừu đưa 
tay chỉ mặt trời và bảo: "Hãy xem kìa". Nhà vua ngước mắt nhìn lên 
nhưng liền nhắm lại ngay vì chói quá. Ông bảo: "Nhà ngươi muốn 
cho ta mù sao!". Người chăn cừu đáp: "Tâu bệ hạ, đây chỉ mới là 
một phần nhỏ của vinh quang Thiên Chúa mà bệ hạ còn nhìn 
không nổi. Thế thì làm sao bệ hạ có thể nhìn được Thiên Chúa 
bằng cặp mắt bất toàn của bệ hạ? bệ hạ phải tìm cách nhìn Ngài 
bằng cặp mắt khác". 

Nhà vua rất thích ý tưởng ấy, nói: "Ta cám ơn ngươi đã mở cặp 
mắt trí khôn của ta. Bây giờ hãy trả lời cho câu hỏi khác của Ta: 
Thiên Chúa sống ở đâu?". Người chăn cừu lại đưa tay chỉ lên trời: 
"Bệ hạ hãy nhìn những con chim đang bay kia. Chúng sống trong 
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bầu không khí bao quanh. Chúng ta cũng thế, chúng ta sống trong 
sự bảo bọc của Thiên Chúa. Xin bệ hạ đừng tìm kiếm nữa, mà hãy 
mở rộng mắt ra để nhìn, mở tai ra để nghe. Thế nào bệ hạ cũng 
thấy được Ngài. Thiên đàng ở ngay dưới chân chúng ta cũng như ở 
ngay trên đầu chúng ta". 

Nhà vua dừng bước, cố gắng nhìn, cố gắng lắng nghe. Thế là 
một cảm giác bình an lộ rõ trên khuôn mặt buồn thảm của ông. 
Người chăn cừu nói tiếp: "Tâu bệ hạ, còn một điều nữa". Rồi chàng 
dẫn nhà vua đến một cái giếng. Nhà vua nhìn xuống mặt nước 
bằng phẳng, hỏi: "Ai sống dưới đó thế?". Người chăn cừu đáp: 
"Thiên Chúa". "Ta có thể nhìn thấy Ngài không?". "Được chứ, bệ hạ 
chỉ cần nhìn". Nhà vua chăm chú nhìn xuống giếng, nhưng chỉ thấy 
gương mặt của mình phản chiếu trên mặt nước. Ông nói: "Ta chỉ 
thấy mặt ta thôi". Người chăn cừu giải thích: "Bây giờ thì bệ hạ đã 
biết Thiên Chúa sống ở đâu rồi. Ngài sống trong bệ hạ đó". 

Nhà vua nhận ra rằng người chăn cừu khôn ngoan và giàu có hơn 
ông. Ông cám ơn chàng và trở về hoàng cung. Chẳng ai biết ông có 
nhìn thấy Thiên Chúa không, nhưng ai cũng nói rằng có một điều gì 
đó đã biến đổi trái tim ông, bởi vì từ đó trở đi ông đối xử rất nhân 
hậu với mọi người, kể cả người đầy tớ hèn hạ nhất của ông. 

Thiên Chúa ở khắp chung quanh chúng ta. Nhưng chừng nào 
chúng ta chưa khám phá Ngài ở ngay trong lòng chúng ta thì Ngài 
như vẫn còn ở xa, vẫn như một người lạ thờ ơ vô tình. Còn khi 
chúng ta cảm nhận Ngài ở trong chúng ta thì không bao giờ chúng 
ta còn cảm thấy cô đơn nữa, và khi đó chúng ta sẽ nhìn thấy thiên 
nhiên là một công trình của một Đấng Nghệ Sĩ thân thiết của chúng 
ta. Thiên Chúa Ba Ngôi vừa ở trong chúng ta vừa siêu vượt chúng 
ta. Đúng là một mầu nhiệm, nhưng là một mầu nhiệm tình yêu.  
   Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là vấn đề để tranh luận, 
cũng không phải là vấn đề để học biết, mà là để cầu nguyện 
và để sống. Kitô hữu sống trong thế giới của Chúa Cha, 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thế giới này không phải là 
một thế giới ở đâu xa xôi, mà chính là thế giới mà ta sống 
hằng ngày. 
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CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN, NĂM C 
 LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ 

 
LƯƠNG THỰC THẦN LINH 
Một số anh chị em dự tòng sau khi được học 

hỏi về sự cao quý, về tầm quan trọng và về sự 
cần thiết của thánh lễ cũng như của bí tích 
Thánh Thể, đã đưa ra câu hỏi: Nếu thánh lễ và 
mầu nhiệm Thánh Thể cao quí và cần thiết cho 
đời sống thiêng liêng như vậy, thì tại sao nhiều 
người công giáo lại không đi dâng lễ, hay nếu 
có đi thì lại ngồi ở ngoài hút thuốc, nói chuyện, 
chơi giỡn và hầu như không bao giờ rước Mình 
Thánh Chúa? 

Một câu hỏi quả là gây nhức nhối và rất 
đáng để những người mang danh là Kitô hữu 
phải suy nghĩ. Có lẽ ta khó có thể tìm được 
một lý do nào chính đáng để trả lời cho thắc 

mắc này ngoài việc nhận thực rằng: tại do yếu kém về giáo lý, do 
thiếu hiểu biết về Chúa, về những gì Người đã dạy và đã làm, do 
thiếu ý thức về những sự thánh thiêng, do thiếu trưởng thành trong 
đời sống đạo nên mới xảy ra những trường hợp như vậy. Vì thiếu 
hiểu biết nên không thấy được sự cao quí và tầm quan trọng của 
việc dâng lễ và việc rước Thánh Thể. Những người này coi việc đi 
dâng lễ ngày Chúa Nhật chỉ là một khoản luật phải giữ để khỏi có 
tội, để khỏi bị phạt mà thôi. Họ không ý thức rằng: Thánh lễ và 
Thánh Thể là những điểm hẹn để họ gặp gỡ Thiên Chúa là Cha của 
mình. Họ cũng không biết rằng đây là cơ hội rất quý báu để có thể 
kín múc lấy nguồn sự sống, nguồn ân sủng cần thiết cho cuộc đời. 

Thánh lễ và bí tích Thánh Thể không do Hội Thánh, không do bất 
cứ ai bịa ra, nhưng là do chính Chúa Kitô thiết lập. Thánh lễ ngày 
nay tái diễn và làm sống lại thánh lễ Chúa Kitô đã dâng khi xưa trên 
thánh giá để tiếp tục chuyển thông ơn cứu rỗi cho mọi người, mọi 
thời và mọi nơi. Và Thánh Thể chính là lương thực nuôi sống linh 
hồn ta trong hành trình làm người, cũng là hành trình đi về quê 
hương trên trời. Chúa Giêsu đã nói đi nói lại nhiều lần: "Thịt Tôi 
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thật là của ăn, máu Tôi thật là của uống. Ai ăn thịt Tôi và uống 
máu Tôi thì sẽ được sống đời đời" (Ga 6, 54-55). Ngay cả khi Người 
biết rõ ràng rằng: Khi Người nói ra những điều ấy, người ta sẽ 
không tin, sẽ nhạo cười và sẽ bỏ đi, Người vẫn cứ nói. Điều đó cho 
thấy vấn đề Chúa Giêsu nói ra quan trọng và cần thiết như thế nào. 

Con người không chỉ có thân xác nhưng còn có linh hồn. Và mục 
đích của đời sống làm người không chỉ là sự no đủ cơm áo phần 
xác mà còn là sự no đủ của đời sống tâm linh nữa: "Người ta sống 
không chỉ bởi bánh" (Lc 4, 4). 

Thiết tưởng mỗi người chúng ta đều có dư khả năng để nhận 
thức điều này. Vấn đề còn lại là thái độ của chúng ta đối với Thánh 
lễ và Thánh Thể như thế nào mà thôi.  

"HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY" 
Trong cuộc sống, ai cũng cố gắng làm cho người ta nhớ tới mình. 

Có câu nói rằng điều đáng sợ nhất không phải là chết mà là bị bỏ 
quên. 

Chúa Giêsu cũng thế. Ngài muốn chúng ta nhớ tới Ngài. Vì thế 
trong đêm trước khi chịu chết, Ngài đã ngồi xuống cùng ăn với các 
môn đệ, rồi cầm lấy bánh và nói: "Này là Mình Thầy được ban cho 
các con". Rồi Ngài cầm lấy chén rượu và nói: "Này là chén Máu 
Thầy… Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy". 

Dĩ nhiên Chúa muốn các môn đệ nhớ đến Ngài không phải chỉ vì 
ích lợi cho Ngài mà vì ích lợi cho chính họ. Vì yêu thương họ nên 
Ngài đã để lại một cách đặc biệt để nhớ đến Ngài, đó là Bí tích 
Thánh Thể. 

Mỗi lần chúng ta cử hành Bí tích Thánh Thể là chúng ta nhớ lại 
một số lời Ngài nói và một số việc Ngài làm. Chúng ta suy gẫm 
những điều đó và cố gắng thực hành trong đời sống. 

Mỗi lần chúng ta nhớ đến Ngài bằng cách đó thì Ngài trở nên 
hiện diện gần gũi với chúng ta, tuy không hiện diện hữu hình 
nhưng là hiện diện thực sự. 
   Nhờ cử hành bí tích Thánh Thể, một mối dây yêu thương nối kết 
chúng ta lại với Ngài, kết quả là chúng ta có khả năng đi vào sự 
thân mật sâu đậm với Ngài, sâu đậm hơn cả khi Ngài hiện diện hữu 
hình. Chúng ta không chỉ thông giao với Ngài, mà còn hiệp thông 
với Ngài nữa, một sự hiệp thông thánh thiện. 
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CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN, NĂM C 
LỄ KÍNH THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ 

 
Đức Giêsu cùng các môn đệ đi đến địa hạt Cêsarê Philiphê. Đây 

là thành phố ở chân núi Mermon, phía bắc cách hồ Tibêria chừng 
40 cây số. Chi tiết này cho thấy Hội Thánh Chúa không còn giới hạn 
trong ranh giới Do Thái. Có thể nói công cuộc truyền giáo đánh dấu 
một thời kỳ mới, một giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn này như một 
cuộc cách mạng đổi mới toàn bộ tâm tư và cách nhìn của người 
khác về Đức Kitô. Mặc dù Đức Giêsu hiểu đến tận cõi lòng thâm sâu 
của các môn đệ mình, nhưng Ngài vẫn muốn có một trắc nghiệm 
về nhận thức của dân chúng và câu khẳng định của các tông 
đồ “người ta bảo Thầy là ai?” và “anh em bảo Thầy là ai?”. Cuối 
cùng câu trả lời của tông đồ Phêrô đã làm vừa lòng Thầy 
mình: “Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa Hằng Sống”. Đó như là 
một phần thưởng, là kết quả mà chỉ có Phêrô mới được ban cho 
đặc ân đó. Có thể nói Phêrô làm được một điều mà chưa người nào 
làm được.  

Đức Giêsu đã chỉ cho ông thấy không phải do nỗ lực cá nhân mà 
ông làm được điều đó, mà là “Cha của Thầy Đấng ngự trên 
trời”. Thật đúng thế! Xét về tài năng ông vẫn kém hơn các môn đệ 
khác, xét về lòng can đảm thì lại càng xấu hổ hơn khi ông chối thầy 
ba lần… nhưng với nỗ lực cá nhân cộng với ơn Chúa, Phêrô trở 
thành con người mạnh mẽ lạ thường. Ông đã mạnh dạn tuyên 
xưng về Đức Kitô với một định nghĩa đầy đủ nhất về Ngài, để thốt 
lên được điều mà dân chúng không thể thốt lên đòi hỏi phải có 
những điều kiện: 

1. Biết kết hiệp với Chúa. 
Người ta thường nói “vô tri bất mộ”, phải biết thì mới mộ mến, 

mới yêu. Nhưng chỉ dùng với những tri thức tầm thường, những 
hiểu biết khoa học nhỏ bé để nói về Thiên Chúa, thì không thể định 
nghĩa về Ngài. Những sai lầm của dân chúng hôm nay là quá dựa 
vào những tri thức, mà mình biết để định nghĩa về Thiên Chúa, kẻ 
cho là Gioan Tẩy Giả, sở dĩ có dư luận này là do lời nói của Hêrôđê 
Antipas, cho rằng Gioan Tẩy Giả đã sống lại (Mt 14, 2). Kẻ thì bảo 
là Êlia, vì Malakia (3, 23) đã viết “Này Ta sai đến cho các người 
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Tiên Tri Êlia trước khi ngày của Giavê”, nên thời đó người ta tin Êlia 
chưa chết và sẽ trở lại. Qua những lời khẳng định của họ về Đức 
Giêsu cho thấy họ là những người hiểu biết về Kinh Thánh và nắm 
bắt rõ về thời cuộc. Điều này là rất tốt, nó như một điều kiện cần 
phải có, nhưng vẫn chưa đủ. Không những người ta phải hiểu về 
Chúa, mà còn phải biết kết hợp với Chúa, kề vai sát cánh với Người. 
Sống với Chúa như nguồn lương thực không thể thiếu. Chính vì đã 
làm được như thế, nên sau khi Đức Giêsu hỏi Phêrô đã nhanh 
chóng tuyên xưng ngay. Ông khẳng định một cách xác tín mà 
không chần chờ, ông quyết định mà biết chắc là sẽ đúng, vì đối với 
ông lúc đó ông đã kết hợp với Chúa như lẽ sống của mình. Chắc 
chắn tâm trạng lúc đó của Phêrô không khác chi tâm trạng của 
Phaolô khi nói “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống nhưng là 
chíng Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). 

Chỉ khi nào hiểu và kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, thì con 
người mới có thể tuyên xứng đúng về Ngài. Thật là ảo vọng khi 
mình nói về Chúa cho người khác mà mình lại không tuyên xưng 
đúng về Ngài, rao giảng Tin Mừng như thế không những không 
đem lại kết quả, mà còn đem đến hậu quả. Khi tiền đề về Đức Kitô 
sai thì đưa đến hậu kết sai là một điều hiển nhiên, và một hình ảnh 
méo mó về Đức Kitô trong con mắt người khác là không thể tránh 
khỏi. 

2. Đón nhận hồng ân. 
Phêrô vừa dứt lời, thì Đức Giêsu mừng rỡ khen ngợi học trò mình 

cách đặc biệt “Chính Cha Thầy đã mạc khải cho con”. Phêrô đã 
được chọn như một công cụ đắc lực cho Chúa. Đức Giêsu mừng 
không phải do tài năng, do trí phán đoán của Phêrô, nhưng niềm 
vui mừng là Phêrô dám chấp nhận để ơn Chúa biến đổi, sẵn sàng 
đón nhận ơn Người như một hồng ân. Phêrô không nhận hồng ân 
đó cho riêng mình, mà nhận để rồi thay mặt cho nhân loại tuyên 
xưng Đức Kitô. Thật ra các ân huệ trao ban không nhằm để phục 
vụ cho những lợi ích riêng mình, nhưng nhằm lợi ích cho tha nhân, 
cũng như những người khác họ lãnh những ân huệ cũng vì lợi ích 
của bạn. Kinh Thánh nói: “Thần Khi tỏ mình ra mỗi người một cách 
là vì ích chung” (1Cr 12, 7). Thiên Chúa dự liệu cách này để mỗi 
người biết cần đến người khác. Khi cùng nhau tuyên xưng là cùng 
nhau sử dùng quà tặng và cùng được hưởng lợi ích.  
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HỌC HỎI LINH ĐẠO
Bài 113

 
(Tiếp theo) 

Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng 

Dẫn vào 
Trực tiếp theo dõi qua màn ảnh nhỏ tại nhà xứ và biết tin 

“Habemus Papam” (Chúng ta đã có giáo hoàng), qua lời công bố 
của đức hồng y Dominique Mamberti: “Tôi báo cho anh chị em một 
niềm vui lớn lao; chúng ta vừa có một vị giáo hoàng: vị lãnh đạo 
đáng kính và có uy tín nhất, Đức Robert Francis Prevost, là hồng y 
của Giáo hội Rô-ma thánh thiện, người đã lấy tông hiệu là Lê-ô 
XIV”,1 chúng tôi thật vui mừng! Vui mừng lắm! Chắc chắn rất nhiều 
người, nhất là dân Công giáo trên toàn thế giới, đang rất hân hoan 
vui mừng.  

Theo đó, Ki-tô hữu có quyền nuôi hy vọng rằng đức tân giáo 
hoàng Lê-ô XIV sẽ góp phần tích cực vào việc kiến tạo hòa bình 
trên thế giới, bình an tâm hồn cho muôn dân. Thật ra, đó là sự kỳ 
vọng về ơn bình an đích thực chính Đức Ki-tô Giê-su Phục Sinh đã 
ban tặng.  

Lại cũng có người kỳ vọng rằng, đường hướng mục vụ của đức 
tân giáo hoàng sẽ có một chút của thánh giáo hoàng Gio-an Phao-
lô II (nhắc nhở về những gì chúng ta tin); một chút của đức giáo 
hoàng Bê-nê-đi-tô XVI (tại sao chúng ta phải tin); một chút của đức 
giáo hoàng Phan-xi-cô (cho thấy cách chúng ta tin). Nghĩa là, sống 
đức tin... sống những điều được Giáo hội chỉ cho thấy, được dạy và 
được nhắc nhở. Vâng, sống đức tin! 

Việc sống đức tin sẽ dẫn đến với nguồn an ủi đích thực từ nơi 
Chúa. Việc sống đức tin sẽ tạo nên sức mạnh cho chúng ta vượt 
qua những thách đố của cuộc đời để trải nghiệm những hoa trái 

 
1 Đức tân giáo hoàng Robert Francis Prevost là một giám mục quốc tịch Hoa Kỳ, 
nguyên là hồng y tổng trưởng bộ giám mục trong triều giáo hoàng của đức thánh cha 
Phan-xi-cô (x. https: //hddmvn.net/dien-tu-va-phep-lanh-urbi-et-orbi...). 
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của lòng Chúa thương xót. Việc sống đức tin sẽ dẫn chúng ta đến 
chân thánh giá, cùng với Mẹ Ma-ri-a, cùng với thánh Gio-an... để 
chứng kiến và trải nghiệm lòng Chúa xót thương, một tình yêu luôn 
thương xót, thứ tha. 

Misericordiae vultus 24,10-11 
     Đây sẽ là một nguồn an ủi và sức mạnh cho chúng ta khi chúng 
ta vượt qua ngưỡng cửa của Năm Thánh để trải nghiệm những hoa 
trái của lòng Chúa thương xót. (APV 24,10) Dưới chân thánh giá, 
Mẹ Ma-ri-a, cùng với Gio-an, môn đệ được Chúa yêu, chứng kiến 
những lời tha thứ Chúa Giê-su đã thốt lên. (APV 24,11) 

Chút suy tư 
Có một câu chuyện vui về một đức giáo hoàng kể rằng, một lần 

nọ... ngài đang đi dạo trong vườn Vatican thì gặp một người làm 
vườn mới được tuyển. Người này, không nhận ra đức giáo hoàng, 
liền nói: “Này ông, cẩn thận kẻo giẫm lên luống hoa mới trồng 
nhé!” Đức giáo hoàng mỉm cười, bước lùi lại và nhẹ nhàng đáp: 
“Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Chăm sóc hoa cũng giống như chăm sóc 
tâm hồn, cần sự tinh tế và kiên nhẫn”. Ít lâu sau đó, người làm 
vườn mới biết người mình vừa nhắc nhở chính là đức giáo hoàng.  

Câu chuyện vui “tình cờ” xảy ra như thế trong vườn Vatican 
nhắc đến một sự kiện rất vui khác, cũng trong vườn Vatican, nhưng 
được chuẩn bị kỹ lưỡng từ xa, rất chu đáo: “Đặt tượng Đức Mẹ La-
vang Việt Nam tại vườn Vatican”.2 Thật vậy, nhân kỷ niệm 65 năm 
thành lập Hội đồng Giám mục Việt Nam, 1960-2025, Đức Tổng 
Giám mục Giu-se Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt 
Nam, đã làm phép tượng Đức Mẹ La-vang Hòa Bình đặt tại vườn 
Vatican.3 Trong nghi thức làm phép, Đức Tổng Giu-se còn nói: 
“Chúng ta hy vọng rằng với sự hiện diện của tượng Đức Mẹ La-

 
2 Được biết, tại vườn Vatican đã có nhiều ảnh tượng Đức Mẹ khác nhau từ nhiều 
quốc gia: Đức Mẹ Guadalupe của Mê-xi-cô, Đức Mẹ Lujan của Ác-hen-ti-na.... 
3 Hiện diện trong buổi đặt tượng và làm phép còn có đức hồng y Giovanni Lajolo, 
nguyên chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican và nguyên chủ tịch Ủy ban Quốc gia 
Thành Vatican, người đã giúp để việc đặt tượng Đức Mẹ La-vang Hòa Bình đặt tại 
vườn Vatican thành hiện thực (x. https://www.vatican news.va/vi/vatican-
city/news/2025-05/dat-tuong-duc-me...). 

https://www.vatican/
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vang ở đây, thì sau này, từ đức thánh cha, hay bất cứ ai đi ngang 
qua đây, cũng cảm thấy Đức Mẹ như là bổn mạng của khu vực 
này”.4 

Không chỉ mong muốn giới thiệu hình ảnh Đức Mẹ La-vang Hòa 
Bình của dân tộc Việt Nam với Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Chúa tại 
Việt Nam còn muốn sự hiện diện của Đức Mẹ La-vang Hòa Bình ở 
Rô-ma diễn tả sự hiệp thông của Giáo hội tại Việt Nam với Giáo hội 
hoàn vũ, qua lời cầu nguyện cùng Đức Mẹ Ma-ri-a. Đó sẽ là cơ hội 
thêm vào để nhân loại dễ tiếp cận gần hơn nữa với chính Nguồn An 
Ủi và sức mạnh cho nhân loại khi ao ước được trải nghiệm những 
hoa trái của lòng Chúa thương xót.5 Bởi lẽ, dưới chân thánh giá, Mẹ 
Ma-ri-a, cùng với Gio-an, môn đệ được Chúa yêu, đã là những thị 
chứng nhân, đã vinh dự được thực chứng lòng Chúa thương xót 
qua những lời tha thứ của chính Chúa Giê-su... thì nay sẽ tích cực 
chuyển cầu cho nhân loại.6 

Được đặt tại vị trí gần với chuông Đại thánh niên 2000, những 
ai đến chiêm nguyện trước tượng Đức Mẹ La-vang Hòa Bình sẽ thấy 
xa xa phía sau là mài vòm đền thờ Thánh Phê-rô. Theo đó, ca từ 
của bài hát “Tượng Mẹ tại vườn Vatican” còn thêm lời nguyện cầu 
rằng: “ĐK: Đức Mẹ La-vang Hòa Bình / Đoàn con tìm đến ‘biệt kính’ 
Mẹ ơi / Tự tin dâng Mẹ đôi lời / Mẹ thương bầu chữa ‘thảnh thơi’ 
Thiên Đàng / Đức Mẹ Hòa Bình La-vang / Thương yêu... nâng đỡ... 
‘nhẹ nhàng’ Việt Nam / PK1: Lời nói đi đôi việc làm / Hiệp hành tất 
cả hòa đàm tiến lên / Mân côi... chuỗi hạt... lỗi đền / Tháng Năm... 
hoa tiến... ơn trên... tháng Mười / ĐK: Đức Mẹ La-vang Hòa Bình / 
Đoàn con tìm đến ‘biệt kính’ Mẹ ơi / Tự tin dâng Mẹ đôi lời / Mẹ 
thương bầu chữa ‘thảnh thơi’ Thiên Đàng / Đức Mẹ Hòa Bình La-
vang / Thương yêu... nâng đỡ... ‘nhẹ nhàng’ Việt Nam / PK2: Kiên 
cường... khiêm nhường... can đảm / Gương Mẹ nhân đức việc làm 

 
4 Đức Hồng y Lajolo thì cho rằng tượng Đức Mẹ La-vang này không chỉ là của người 
Việt Nam, nhưng còn là bổn mạng của mọi người sống trong khu vực này. 
5 X. APV 24,10. 
6 X. APV 24,11. 
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chứng minh / Chúng con yêu mến chân tình / Xin vâng thánh ý... 
chỉ mình Chúa thôi”.7 

Tóm lại, trong định hướng sống đạo... “PK1: Những người hành 
hương Xi-on / Ngọn lửa hy vọng luôn còn trong tim / Hành hương 
trông cậy đi tìm / Tin Mừng loan báo cổ kim hiệp hành / ĐK: Năm 
Thánh “Hy Vọng” hình thành / Mục vụ đừng để chỉ mành treo 
chuông / Hạnh phúc tối hậu chớ buông / “Đi ra...” làm đúng nói 
suông thì đừng / PK2: Những ai rao giảng Tin Mừng / Các làng mạc 
khác cũng đừng bỏ qua / Ơn Phúc âm hóa thì ra / Hoán cải mục 
vụ... thứ tha... tình người / ĐK: Năm Thánh “Hy Vọng” hình thành / 
Mục vụ đừng để chỉ mành treo chuông / Hạnh phúc tối hậu chớ 
buông / “Đi ra...” làm đúng nói suông thì đừng”.8  

Gợi ý thảo luận 
1. Theo bạn, đức tân giáo hoàng Lê-ô XIV sẽ góp phần cổ võ tình 

yêu xót thương của Thiên Chúa trong thời đại hiện nay như thế 
nào? Bạn có kỳ vọng gì không về đường hướng mục vụ của đức 
tân giáo hoàng? Như thế nào? 

2. Tại sao việc sống đức tin sẽ tất yếu dẫn ta đến với nguồn an ủi 
đích thực từ nơi Chúa, sẽ tạo nên sức mạnh cho chúng ta vượt 
qua những thách đố của cuộc đời, sẽ dẫn chúng ta đến chân 
thánh giá, tin tưởng cậy trông cùng với Mẹ Ma-ri-a, cùng với 
thánh Gio-an...? Rồi phục sinh, lên trời... vinh quang, hạnh 
phúc vĩnh cửu? 

3. Bạn biết gì về việc “đặt tượng Đức Mẹ La-vang Việt Nam tại 
vườn Vatican”? Mục đích cụ thể là gì, những gì là chuẩn bị từ 
lâu và sự thích nghi với thực tế mục vụ? Đức Mẹ Ma-ri-a, Mẹ 
Thiên Chúa... sẽ chuyển cầu cho tất cả cộng đồng dân Chúa 
khắp nơi như thế nào? 

11-5-2025, GTHH 
 

 

 
7 “Tượng Mẹ tại vườn Vatican”: https://youtube.com/shorts... 
8 https://youtube.com/shorts/3R5ukhAQ6fs?si=5R_cg8-jDC... 
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TIN TỨC – SINH HOẠT 
TIN CỘNG ĐOÀN LCTX TGP SÀIGÒN 

ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, 27/4/2025  
Vào Chúa nhật 2 Phục Sinh 27/04/2025, tại quảng trường giáo xứ 

Chợ Đũi, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sài Gòn đã tổ 
chức Đại Lễ Kính LCTX. Đây là Lễ do chính Chúa Giêsu yêu cầu: “Ta 
mong ước Chúa nhật sau lễ Phục Sinh sẽ là đại lễ kính Lòng 
Thương Xót của Ta” (NK 299), và được Thánh Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II thiết lập trong dịp lễ phong thánh cho nữ tu Faustina 
ngày 30/4/2000: “Từ nay về sau, trong khắp Giáo hội, Chúa nhật 
thứ hai mùa Phục Sinh sẽ được gọi là Chúa nhật Kính Lòng Chúa 
Thương Xót”.  

Giáo hội chọn ngày lễ này để mời gọi mọi người tôn vinh Lòng 
Chúa Thương Xót, qua đó thực hiện lòng thương xót với tha nhân. 
Tham dự Đại lễ kính LCTX cũng là cơ hội để mọi người thể hiện sự 
tín thác vào Chúa Giêsu, Đấng chịu chết để cứu độ nhân trần. 

Trong chương trình, Ban tổ chức cũng bố trí 6 tòa Hòa giải dành 
cho những ai có nhu cầu xưng tội, để có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá 
trong Đại lễ theo quy định của Giáo hội. 

15g30, lời giới thiệu chương trình của MC Duy Thủy cùng tiếng 
kèn chào mừng quý khách của Đội Kèn tây giáo xứ Gò Mây đã khai 
mạc Đại hội LCTX. Tiếp theo là tiếng hát của Linh mục ca sĩ Nguyễn 
Sang, với hai nhạc phẩm thánh ca: Chúa Giàu Lòng Thương Xót và 
Bao La Tình Chúa được trình bày với nhóm múa minh họa. Tất cả 
đều thể hiện lòng tôn vinh, tạ ơn LTX của Chúa. Nhân loại chỉ thực 
sự có được sự bình an khi cậy nhờ vào LCTX. 

Đại lễ năm nay vui mừng đón nhận sự hiện diện của Đức Cha 
Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên Giám mục giáo phận Xuân Lộc. Ngài 
đến với đại hội qua huấn từ về LTX của Chúa: “Những kinh nghiệm 
và sự tín thác vào LCTX”. 

Đến với Chúa, hãy dâng lên Chúa tất cả lòng tin tưởng phó thác, 
chắc chắn Ngài không bỏ rơi chúng ta, nhất là khi chúng ta gặp khó 
khăn, đau khổ, Ngài luôn đồng hành và bênh đỡ bằng những cách 
thức mà con người không thể hiểu được. Đức Cha Giuse nhấn 
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mạnh: Nhưng đến với Chúa chỉ để trình bày những nhu cầu, để xin 
những điều mình muốn thì chúng ta chỉ thể hiện một đức tin ấu trĩ, 
một đức tin chưa trưởng thành. Chúa luôn biết rõ những gì cần 
thiết cho con người về cả phần xác cũng như phần hồn. Chúa chỉ 
chờ chúng ta bày tỏ tâm tình quý mến, tâm tình tín thác, Ngài sẽ 
ban cho chúng ta dư dật còn hơn những điều chúng ta mong ước. 

Đức Cha Giuse nhắc lại câu nói của Đức cố Hồng y Phanxico X. 
Nguyễn Văn Thuận trong cuốn Đường Hy Vọng: “con hãy tìm Chúa 
chứ đừng tìm việc của Chúa”, để đưa ra cách áp dụng gần gũi hơn 
trong đời sống đức tin: Đến với Chúa, tìm tình yêu Chúa, đừng 
tìm ơn Chúa. 

Điều quan trọng khi đến với LCTX là hãy tìm tình yêu của Chúa. 
Tình yêu Chúa không chỉ đơn thuần là tình yêu ban phát những ơn 
ích. Ngài thương yêu nhân loại bằng thứ tình yêu vượt lên trên tất 
cả các tình yêu khác: tình yêu hôn ước. Là thứ tình yêu hai người 
trao cho nhau tất cả, không phải chỉ những gì mình có, mà cả 
những gì là chính mình, để hai người cùng nhau tham dự vào điều 
kiện sống cũng như vị thế của mỗi người. Thiên Chúa cho chúng ta 
một thứ tình yêu như vậy đó. Ngài xuống thế làm người, tham dự 
vào cuộc sống của mọi người, và Ngài cho chúng ta được trở nên 
con Thiên Chúa, được tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa. 

Tình yêu hôn ước có 5 quy luật, nếu áp dụng cho nhau thì sẽ 
hạnh phúc, cho dù cuộc đời có khó khăn thế nào. Chúa yêu nhân 
loại bằng tình yêu hôn ước, chúng ta cũng được mời gọi đến với 
Ngài bằng chính tình yêu này. Ở đây, tôi (Đức Cha Giuse) chỉ xin 
được nói lên 2 quy luật: 

Quy luật thứ nhất: Khi yêu nhau, người ta sẵn sàng chịu khổ vì 
nhau, dâng hiến tất cả cuộc đời mình cho nhau. Hai vợ chồng cho 
nhau tất cả thì người kia sẽ cảm được tình yêu của người mình yêu. 
Áp dụng vào tình yêu hôn ước với Thiên Chúa, hãy tỏ cho mọi 
người biết tôi hãnh diện, vui mừng khi được là môn đệ Đức Giêsu 
bằng những chứng tá trong cuộc sống.  

Quy luật thứ hai: Khi yêu nhau, người ta luôn để ý đến nhau, 
xem người mình yêu ưa thích cái gì và cố gắng thực hiện để người 
mình yêu được hài lòng. Nếu sống trong tình yêu hôn ước với Thiên 
Chúa, chúng ta phải sống theo Thánh ý Chúa. Có Chúa là đủ rồi. 
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Các ơn khác Chúa cho lúc nào thì hay lúc đó. Hãy để cho Chúa 
quyết định. Điều quan trọng là luôn tín thác vào Ngài. 

Cuộc sống hôm nay rất cần những chứng tá. Là tông đồ của 
LCTX, hãy biến những khó khăn, những đau khổ của mình thành 
nguồn ơn thánh cho tha nhân. ”Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: 
Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai 
thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào 
mà thôi” (Mt 7, 21). 

Sau huấn từ của Đức Cha Giuse, chị Maria Đỗ Hồng Tho, đại diện 
ban tổ chức Đại lễ công bố Thông điệp Sùng kính LCTX, và Cộng 
đoàn bước vào giờ kinh nguyện Thương Xót. Kinh TX là một trong 
những cách thế để bày tỏ LCTX, là lời kinh đền tạ hầu làm nguôi 
cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Ơn tha thứ của Chúa sẽ tuôn đổ 
xuống những ai thành tâm chạy đến với LTX của Ngài. 

Điệp khúc cầu nguyện được hàng ngàn người đồng thanh cất lên, 
hướng lòng về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, dấu chứng rõ nét 
nhất về Lòng Thương Xót của Ngài:  

VÌ CUỘC KHỔ NẠN ĐAU THƯƠNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ, 
XIN CHA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON VÀ TOÀN THẾ GIỚI. 

Sau chuỗi kinh Thương Xót, đại diện ban tổ chức dâng lên Chúa 
những ý nguyện khấn xin của mọi người gửi gắm và của cộng đoàn 
hiện diện. Phần cầu nguyện được kết thúc bằng bài Thánh ca “Ngợi 
Ca Lòng Thương Xót”. 

17g00, Cộng đoàn tham dự Đại lễ đều hướng về kiệu LCTX. Đoàn 
rước kiệu và Đoàn đồng tế tiến lên lễ đài. Thánh lễ bắt đầu. Đức cha 
Giuse Huỳnh Văn Sỹ - Giám mục GP Nha Trang chủ tế Thánh lễ. Đồng 
tế có Đức Cha Giuse Bùi Công Trác - Giám mục PT Tgp Sài Gòn, Cha 
Tổng Linh Hướng Ernest Nguyễn Văn Hưởng và nhiều linh mục khác. 

Trong bài giảng, dựa theo đoạn Tin mừng Thánh Gioan, Đức Cha 
Chủ tế nói về mầu nhiệm của 5 dấu đinh, từ đó khám phá LCTX 
qua 5 dấu Thánh này. 

Sau khi Phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra với các Tông đồ nhiều 
lần. Lần này, Ngài hiện ra với Tôma và các Tông đồ là rất đặc biệt. 
Chúa chỉ cho các ông những vết thương ở tay, chân và cạnh sườn 
của Ngài, một chi tiết rất độc đáo trong Tin mừng thánh Gioan. Đây 
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là những vết tích tồn tại mãi mãi, là những dấu chỉ Lòng Thương 
Xót của Chúa. Năm dấu Thánh này biểu lộ sự vĩnh hằng của LCTX. 
Dù cho có bị đóng đinh, bị sự dữ, dù cái ác có mạnh đến đâu đi 
nữa thì Lòng Thương Xót của Chúa không bao giờ mất đi. Chúng ta 
cần phải xác tín vào LCTX, vì đó là tình yêu vĩnh hằng và lớn lao mà 
Thiên Chúa ban cho nhân loại. 

Chúa Giêsu đã Phục sinh, đã chiến thắng sự dữ. LCTX đã, đang 
và sẽ tiếp tục rót vào lòng nhân loại để dòng chảy tình yêu ấy 
không bao giờ còn tắc nghẽn được nữa. 

LCTX rót vào lòng chúng ta để chữa lành những vết thương lòng, 
xoa dịu bao đau thương, lấp đầy chóng vánh nơi cuộc sống của 
chúng ta. LCTX rót vào lòng chúng ta chạm đến trái tim để trao ban 
hạnh phúc, chuyển tải những niềm vui, đem lại bình an và chứa 
chan những hy vọng và có sức lan tỏa yêu thương trong cuộc đời 
mỗi người. LCTX rót vào lòng chúng ta còn có sức hoán cải, đem lại 
sự tái sinh và đổi mới. LCTX trao ban cho chúng ta ân sủng, tình 
yêu và sự sống đời này lẫn đời sau. Và ai trong chúng ta cũng ít 
nhiều cảm nhận được LCTX trong cuộc đời của mình. 

LCTX không phải chỉ để rót vào lòng mỗi người rồi dừng lại ở đó. 
Chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu, lên đường để đem LCTX đến 
cho mọi người, bất kể họ là ai, họ đang sống trong hoàn cảnh nào. 
Và như thế, không ai bị loại trừ ra khỏi dòng chảy tình yêu và sự 
sống của LCTX.  

Đức Cha Chủ tế kết thúc bài giảng bằng một mong ước: Ước gì 
tất cả mọi người chỉ cần thể hiện một chút LCTX thôi, thì “thế giới 
này sẽ bớt đi sự lạnh lẽo và sẽ đem lại một sự công bằng hơn” (lời 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô). 

Trước khi kết lễ, Đức Cha chủ tế ban phép lành toàn xá mà Giáo 
Hội cho phép trong ngày đại lễ này. 

Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về lòng tràn đầy hân hoan và xác 
tín hơn vào LTX của Thiên Chúa. 

Lạy Chúa, Thánh nữ Faustina là người khởi đầu cho phong 
trào loan báo và khẩn cầu LCTX, xin Chúa cho chúng con, 
những người đang sống trong thời đại hôm nay luôn là 
những người sống chứng tá, tiếp nối LTX của Chúa. 
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Cộng đoàn LCTX Tgp Sài Gòn chân thành cám ơn: 
Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Giám mục GP Nha Trang; Đức Cha 

Giuse Đinh Đức Đạo, Nguyên Giám mục GP Xuân Lộc; Đức Cha 
Giuse Bùi Công Trác, Giám mục Phụ tá Tgp TP.HCM; Cha Ernest 
Nguyễn Văn Hưởng và Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Chợ Đũi; Cha FX. 
Nguyễn Văn Việt, Cha Gioan Nguyễn Vĩnh Lộc, Cha Michael Nguyễn 
Tiến Bình, Quý Cha Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Cha Giám Đốc và 
quý Thầy Chủng viện Dự bị.  

Quý Soeur: Cộng Đoàn Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương, Cộng 
Đoàn Mến Thánh Giá Cái Nhum, CĐ Mến Thánh Giá Chợ Quán. 
   Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM, Ban Tôn Giáo TP.HCM, Ủy Ban Nhân 
Dân và Công An Phường Phạm Ngũ Lão, Ban Trật tự Phường Phạm 
ngũ Lão, Cty Dịch Vụ Vệ Sinh Môi Trường Quận 1, Tập Đoàn Nước 
Giải Khát Tân Hiệp Phát, V/p Hướng Đạo Công Giáo TGP, Liên đoàn 
Thiếu Nhi Thánh Thể TGP, Phòng khám Đa khoa Thánh Mẫu, Cty 
TNHH Công Nghệ Anh Em, Đội kèn tây Giáo xứ Gò Mây, TT Hội 
Nghị Tiệc Cưới Adora Dynasty thuộc Tập Đoàn Đông Phương, Ban 
Giám hiệu và Ban Bảo vệ Trường PTTH Bùi Thị Xuân. 

Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự Đại Lễ.  
Cầu chúc Quý Đức Cha, Quý Cha và Quý vị luôn tràn đầy LTX của 

Chúa.  
Giuse Phạm Đình Vinh 

Ban TT CĐ LCTX TGP Sài Gòn 
THÁNH LỄ KÍNH LCTX TRONG THÁNG 06/2025 CỦA TGP SÀI 

GÒN VÀ CÁC GIÁO HẠT 
Kính mời Quý Ông-Bà-Anh-Chị-Em tham dự Thánh Lễ Kính LCTX 

tại các địa điểm sau: 
TỔNG GIÁO PHẬN: 

NHÀ THỜ HUYỆN SỸ, Số 1, Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, 
Q.1, TP.HCM; Lúc 15h, Thứ sáu hằng tuần (Chương trình: 14h00: 
Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ. 14g30: Sùng kính Lòng Chúa Thương 
Xót. 15h00: Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót). 
- Ngày 06/06/2025; Chủ Tế: LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng, 

Chánh xứ Chợ Đũi, Tổng Linh hướng CĐ LCTX Tgp Sàigòn. 
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- Ngày 13/06/2025; Chủ Tế: LM Giuse Đặng Chí Lĩnh, Trung 
Tâm Mục Vụ Tgp Sàigòn. 

- Ngày 20/06/2025; Chủ Tế: LM Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa, 
Giáo xứ Chợ Quán, H. SG – CQ. 

- Ngày 27/06/2025; Chủ Tế: LM Phêrô Mai Quốc Anh, SSS. 
Giáo xứ Khiết Tâm, H. Thủ Đức. 
CÁC GIÁO HẠT: 

- HẠT CHÍ HÒA: Nhà Thờ Khiết Tâm (28, Long Hưng, P.7 Q. 
Tân Bình) lúc 17g00, ngày 03/06/2025 (thứ ba ĐT). Chủ tế: LM 
Phêrô Nguyễn Văn Giáo, Chánh xứ Gx. Khiết Tâm, Linh hướng 
CĐ LCTX hạt Chí Hòa. 

- HẠT XÓM MỚI: Nhà thờ An Nhơn (153, Lê Hoàng Phái, P.17, 
Q. Gò Vấp), lúc 15g00, ngày 03/06/2025 (thứ ba ĐT). Chủ Tế: 
LM Antôn Nguyễn Quang Chẩn, Linh hướng CĐ LCTX hạt 
Xóm Mới. 

- HẠT TÂN SƠN NHÌ: Nhà thờ Tân Hương (162, Tân Hương, 
P. Tân Quý, Q. Tân Phú) lúc 15g00, ngày 03/06/2025 (thứ Ba 
ĐT), Chủ Tế: LM Đaminh Vũ Ngọc Thủ, Linh hướng CĐ LCTX 
hạt Tân Sơn Nhì. 

- HẠT TÂN ĐỊNH: Nhà thờ Thánh Phaolô 3 (262/14, Lê Văn 
Sỹ, P.14, Q. 3) lúc 17g30, ngày 05/06/2025 (thứ năm ĐT). Chủ 
Tế: LM Michael Phạm Trường Trinh, Chánh xứ Gx. Phaolô 3, 
Linh hướng CĐ LCTX hạt Tân Định. 

- HẠT GIA ĐỊNH: Nhà thờ Thị Nghè (22B, XVNT, P. 19, Q. Bình 
Thạnh) lúc 15g00, ngày 03/06/2025. Chủ Tế: LM Giuse Phạm 
Quốc Tuấn, Chánh xứ Gx. Thị Nghè. 

- HẠT HÓC MÔN: Nhà thờ Trung Mỹ Tây (40/4, Ấp Trung Mỹ 
Tây, Xã Trung Mỹ Tây, Hóc Môn) lúc 15g00, ngày 07/06/2025 
(thứ bảy ĐT). Chủ Tế: LM Đaminh Nguyễn Trung Kiên, 
Chánh xứ Gx. Trung Mỹ Tây, Linh hướng CĐ LCTX hạt Hóc Môn. 

- HẠT THỦ ĐỨC: Nhà thờ Châu Bình (470/17, Tô Ngọc Vân, P. 
Tam Phú, Tp. Thủ Đức) lúc 17g30, ngày 13/06/2025. Chủ Tế: 
LM Phanxicô Nguyễn Khánh Hà, CRM, Chánh xứ Gx. Châu 
Bình. 
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- HẠT SÀIGÒN – CHỢ QUÁN: Nhà thờ Chợ Quán (120. Trần 
Bình Trọng, P. 2, Q. 5), lúc 15g00, ngày 25/06/2025. Chủ Tế: 
LM Gabriel Trịnh Công Chánh, Chánh xứ Gx. Chợ Quán, Linh 
hướng CĐ LCTX hạt Sàigòn – Chợ Quán. 

Trước Thánh Lễ, có giờ Tôn Kính Lòng Chúa Thương Xót và cầu 
nguyện theo các ý người xin. 
    DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 04/2025 

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ LCTX TGP SÀIGÒN: 
HẠT CHÍ HÒA: 
1. Lh. Annê, Lh Anna, Lh Phêrô và Lh Phanxicô, Giáo xứ Tân Dân 

(2 triệu). 
TGP HÀ NỘI: 
1. Lh. Antôn Nguyễn Văn Lợi, Giáo xứ Nam Dư, hạt Chánh Tòa. 
2. Anna Vũ Thị Chuyên, Giáo xứ Nam Dư, hạt Chánh Tòa. 
ÂN NHÂN GIÚP QUỸ BÁC ÁI CĐ LCTX TGP SG: 
1. Xứ đoàn Lam Sơn, hạt Xóm Mới: 200.000đ 
ÂN NHÂN HỖ TRỢ TỔ CHỨC ĐẠI LỄ KÍNH LCXT (CN II PS, 
27/04/2025): 
1. Tập Đoàn Tân Hiệp Phát: 450 thùng nước suối “Number 1” 
2. Bà Maria Quan Thị Bích, Gx Tân Trang, hạt Phú Thọ: 

5.000.000đ. 
3. Ân nhân (xin dấu tên), Gx Khiết Tâm, hạt Chí Hòa: 5.000.000đ. 
4. Bà Maria Lê Thị Thịnh, Gx. Phaolô 3, hạt Tân Định: 2.000.000đ. 
5. Bà Nga, Giáo xứ Khiết Tâm, hạt Chí Hòa: 2.000.000đ. 
6. Bà Maria Màu, Giáo xứ Bùi Môn, hạt Hóc Môn: 1.000.000đ. 
7. Xứ Đoàn Từ Đức, hạt Thủ Đức: 500.000đ. 
8. Bà Đức, Giáo xứ Bùi Môn, hạt Hóc Môn: 200.000đ.    

   Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CĐ. Lòng Chúa Thương 
Xót Tgp Sàigòn chân thành cám ơn Quý Ân nhân. Nguyện xin Thiên 
Chúa, Đấng Từ Bi – Thương Xót bù đắp xứng đáng cho lòng quảng 
đại của Quý Ân nhân. 
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TIN HIỆP HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT GIÁO PHẬN 
XUÂN LỘC: SINH HOẠT ĐỊNH KỲ - THỨ SÁU ĐẦU 
THÁNG (02/05/2025) (Xin xem hình nơi trang bìa)        
I. Lời giới thiệu: 
Hòa chung niềm vui của Giáo Hội khắp nơi mừng sống lại, 

hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Túc Trưng, với hơn 1000 
hội viên, hân hoan tiến về giáo xứ Suối Cát, Trung Tâm Hành 
Hương Lòng Chúa Thương Xót của Giáo Phận Xuân Lộc trong ngày 
hành hương định kỳ của giáo hạt Túc Trưng.  
Trong ngày sinh hoạt này, chúng ta cùng sống lại niềm vui của 
những chứng nhân đầu tiên trước tin mừng Phục Sinh. Đức Kito, 
Chúa của chúng ta đã chiến thắng sự chết và mang lại cho chúng 
ta niềm vui, hy vọng và ơn cứu độ. Chúng ta cùng trở lại bối cảnh 
“sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần” để cùng với Người Môn đệ 
Chúa yêu tuyên xưng niềm tin vào Chúa Phục Sinh: “ông đã thấy 
và đã tin”. 
II. Nội dung sinh hoạt 
Tin mừng theo thánh Gioan 20, 1-10 
1. Tình yêu thúc đẩy mọi chuyển động 
 Maria ra mộ từ sáng sớm, lúc trời còn tối mịt: Chiều ngày thứ 

Sáu vì vội vàng mừng lễ Vượt Qua theo luật mà bà cùng với người 
khác chỉ táng xác Chúa vội vàng, qua loa, chưa chu đáo… Lòng bà 
không an tâm, tình yêu của bà chưa được thể hiện trọn vẹn trong 
việc táng xác thầy, bà mừng lễ VQ với nhiều suy tư về Thầy, có lẽ 
đêm bà cũng không ngủ được, chỉ ước mong trời sáng cho mau… 
Nên khi trời vừa tờ mờ sáng là bà lên đường ra mộ ngay, không 
chậm trễ, để tiếp tục công việc táng xác thầy còn dang dở… Tình 
yêu với thầy Giêsu thúc đẩy bà làm việc này. 
 Người Môn Đệ Chúa yêu chạy nhanh hơn Phero: Không chỉ bởi 

ông trẻ, khỏe hơn ông Phero, nhưng có lẽ được thúc đẩy bởi lòng 
mến, tình yêu của ông dành cho Thầy. Ông sốt ruột muốn đến mộ 
sớm nhất để xem chuyện gì xảy ra với Thầy mình, ông là người 
môn đệ trung tín theo chân Thầy đến cùng dưới chân thập giá, ông 
cũng là người thân tín với thầy và nhất là ông là người không lập 
gia đình nên chính tình yêu mến với Thầy Giêsu giúp ông nhanh 
chân chạy trước người anh Phero của mình. 
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 Mọi động vật đều chuyển động vì miếng ăn; sói đi vạn dặm để 
săn mồi; ngựa đi vặn dặm để tìm đồng cỏ; chuồn chuồn bay thấp 
thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm, trong một bộ phim về 
động vật hoang dã, người ta đã phát hiện cá sấu đã bơi cả ngàn 
km, vượt biển, thay đổi cơ thể để thích nghi với môi trường biển chỉ 
để đến được đúng bãi biển và thời điểm trứng rùa nở để đánh chén 
no nê… 
 Mẹ của Trang Tử đã phải chuyển nhà tới lần thứ 3 để có thể 

tìm được một môi trường tốt cho đứa con của bà là Mạnh Tử. 
 Mọi chuyển động của tôi đang được thúc đẩy bởi điều gì: lợi 

ích, tiền, vật chất, danh vọng, hoặc ai đó… Một người sống đức tin 
là người luôn chuyển động xoay quanh Ý Chúa… 
 Abraham đã nghe theo tiếng Chúa gọi, ông đã lên đường đến 

vùng đất hứa xa xôi chỉ vì tin vào lời Chúa hứa: “Ông ra đi mà 
không biết mình đi đâu, nhưng ông vẫn lên đường” (x. Dt 11, 8). 
2. Theo Sau Phero 
 Phero là trưởng nhóm 12: vai trò của ông được chính Thầy GS 

xác nhận và các tông đồ khác cũng xác nhận điều này. 
 Gioan, người Mđ Chúa Yêu chạy đến mồ trước, ông rất muốn 

vào, nhưng ông không vào, ông nhường cho người trưởng nhóm 
xứng đáng vào trước. Gioan trân trọng người đàn anh của mình, 
người có thẩm quyền, người có thế giá hơn ông. Mặc dù ông trẻ, 
“chạy nhanh hơn”, khả năng hơn, giỏi giang hơn, nhạy bén hơn… 
nhưng ông vẫn theo sau Phero… 
 Đâu là Phero đối với tôi: gia đình: ông bà, cha mẹ, anh chị; xã 

hội: tổ trưởng, trưởng phòng, sếp, những người lớn tuổi hơn tôi, có 
kinh nghiệm hơn: giáo hội; giám mục, linh mục, quý thầy, dì, ban 
hành giáo, trưởng hội đoàn… 
 Tôi đang theo sau hay đi trước những “Phero” trong đời sống 

của tôi. 
 Khẩu hiệu của ĐGH Gioan XXIII: “Vâng phục và bình an”. 

Có người vâng mà không phục, có người phục mà không vâng. Như 
câu chuyện dụ ngôn: người cha có 2 con trai được sai đi làm vườn 
nho. Con thứ nhất: nói không đi nhưng sau lại đi (không vâng 
nhưng phục); người con thứ hai nói vâng nhưng sau lại không đi 
(vâng nhưng không phục) 
3. Thấy và tin 
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 Dấu chỉ ngôi mộ trống: ngôi mộ trống, khăn liệm, khăn cuốn 
đầu gấp gọn để một bên, còn Chúa thì không thấy đâu… 

 Thái độ trước ngôi mộ trống 
 Maria: bản tính của 1 phụ nữ, phản ứng bằng cảm xúc trước 

1 biến cố bất ngờ: hốt hoảng, chạy đi báo cho các môn đệ khác 
 Phero: vào trong mộ thấy ngôi mộ trống và tất cả những dấu 

hiệu và tin mừng không kể bất cứ cảm xúc hay thái độ phản ứng 
của ông… 
 Người môn đệ Chúa yêu: thấy và tin. Ông cũng thấy như 

Phero thấy, nhưng rất nhanh chóng ông tin. Ông đã thấy và đã tin. 
Tin rằng Thầy mình Phục sinh. Đây là thái độ đức tin sớm nhất 
được tuyên xưng trước mầu nhiệm Chúa Phục Sinh. 
 Thiên Chúa không thể hiện diện thể lý ở mọi nơi nên Người 

để lại những dấu chỉ: sự kì diệu, vẻ đẹp và trật tự của các thụ tạo 
trong vũ trụ. Bài hát dấu chân, thánh Teresa Avila nói với Chúa: 
“Lạy Chúa khi con đau khổ thì Chúa ở đâu, con không thấy Chúa,…  
“Ta ở trong trái tim của con” 
 Tôi có đủ nhạy bén để nhận ra Ý Chúa trong cuộc đời của tôi, 

tôi có dành đủ thời gian để lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa, Ý 
Chúa qua các dấu chỉ thường ngày Chúa gửi đến cho tôi không?  
 Tại sao Gioan có thể nhạy bén tin vào Chúa PS khi chỉ nhìn 

vào những dấu chỉ ngôi mộ trống như vậy? Bí quyết của Gioan là 
gì? 
 Tôi mất bao lâu để có thể nhận ra Ý Chúa trong mọi biến cố 

vẫn xảy ra hằng ngày trong đời tôi… 
 Khi gặp một sự trái ý, tôi thường phản ứng thế nào: buồn 

bực, khóc lóc, đổ lỗi… và sau tất cả tôi nhận ra Ý Chúa, gắn bó với 
Chúa hơn hay sau tất cả… tôi bỏ Chúa, xa rời đức tin…? 

  Lm. Giuse Nguyễn Văn Thuận 
  Đặc trách HHLCTX hạt Túc Trưng 

Hình ảnh: Ban Truyền Thông Gx Suối Cát 
II-CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ HÀNH HƯƠNG KÍNH LÒNG 
CHÚA THƯƠNG XÓT THÁNG 06 NĂM 2025. 

Tại Gx. Suối Cát, thứ Sáu, ngày 06/06/2025 
Giáo hạt An Bình phụ trách 

Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (lễ phục Trắng).  
Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. 
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Ý cầu nguyện: Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cầu cho thế giới 
hôm nay biết động lòng trắc ẩn nhiều hơn: Xin cho mỗi người 
chúng ta tìm được sự an ủi cá nhân với Chúa Giêsu và học nơi 
Thánh Tâm Người lòng trắc ẩn đối với thế giới (Ý cầu nguyện của 
ĐTC tháng 06/2025). 

Chương trình tổng quát (chiều): 
14g00’ – 14g30’: Đón tiếp 
14g30’ – 15g10’: Giờ Kinh kính LCTX 

+ Kinh cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu (cầu cho các linh mục). 
15g10’ – 15g40’: Chia sẻ chủ đề (Cha đặc trách LCTX) 
15g40’ – 16g00’: Giải lao 
16g00’ – 17g30’: Thánh lễ (Đức Cha chủ sự)  
- Kết thúc. 

        Lm Giuse Trần Phú Sơn 
Đặc trách HHLCTX-Gp. XL 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG 
 

     Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính 
lễ Thánh Luy Gonzaga, Thánh Gioan B. và Thánh Phêrô Tông đồ. 
 

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN 
KÍNH CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG 

 
ĐỨC CHA LUY GONZAGA NGUYỄN HÙNG VỊ 

GM GP KONTUM 
 

ĐỨC CHA PHÊRÔ HUỲNH VĂN HAI 
GM GP VĨNH LONG 

 
ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM 

GM GP MỸ THO 
 

ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN VIÊN  
GM PHỤ TÁ GP VINH 

 
ĐỨC CHA GIOAN B. NGUYỄN HUY BẮC 

GM GP BAN MÊ THUỘT 
 

     Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh quan thầy, tuôn đổ 
muôn ơn lành trên quý Đức Cha. 
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CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN DÀNH CHO GIÁO DÂN THÁNG 5/2025 
 

CHỨC TƯ TẾ CHUNG CỦA NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN 
Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng 

   Theo giáo lý của Giáo Hội Công Giáo thì khi chịu phép rửa tội 
người được rửa tội cũng được xức dầu thánh để lãnh nhận ơn riêng 
của Chúa Thánh Thần, nhờ đó “trở thành một Kitô hữu”, nghĩa là 
được xức dầu, gia nhập vào Thân Thể Chúa Kitô là Đấng đã được 
xức dầu để làm tư tế, ngôn sứ và vương đế” (x. SGLGHCG, số 
1241). 
I. Sự khác biệt giũa chức tư tế chung và tư tế thừa tác:  

1. Chức Tư Tế Thừa Tác: Khi nói đến chức tư tế là nói đến Chức 
Linh Mục duy nhất của Chúa Kitô, Vị Thượng Tế theo  phẩm  trật 
Men-ki-xê-đê (Dt 5: 10). Nghĩa là chỉ có Chúa Kitô là Thầy Cả hay 
Linh Mục Thượng Phẩm duy nhất đã dâng Hy Tế đền tội thay cho 
nhân loại một lần xưa trên thập giá. Khi đó, Người vừa là Bàn Thờ, 
vừa là Của Lễ và là Linh Mục. Chúa Kitô vẫn tiếp tục dâng Hy Tế 
này cách bí nhiệm qua tác vụ của Giáo Hội, cụ thể qua thừa tác vụ 
của các giáo sĩ có chức thánh như Giám mục và Linh Mục, là những 
người nhờ Bí tích truyền chức thánh mà  được phép nhân danh 
Chúa Kitô để “làm việc này mà nhớ đến Thầy” nghĩa là cử 
hành Thánh lễ Tạ Ơn hàng ngày ở  khắp mọi nơi trong Giáo Hội. 
Đây là chức tư tế của hàng giáo sĩ phẩm trật hay thừa tác xuất 
phát từ bí tích truyền chức thánh. 

2. Chức Tư Tế Chung của mọi Kitô hữu hay giáo dân là chức phát 
sinh từ bí tích Rửa tội và Thêm sức, chứ không phải từ bí tích 
truyền chức thánh. Vì thế, giáo dân không được phép cử hành các 
bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Chỉ trừ trường hợp nguy tử, khi 
không tìm được các thừa tác viên có chức thánh (Giám mục, Linh 
mục, Phó tế) giáo dân mới được phép cử hành bí tích Rửa tội mà 
thôi. Chức tư tế chung của người tín hữu chỉ cho phép mọi tín hữu 
được hiệp thông với các tư tế thừa tác trong việc dâng đời sống 
của mình với mọi vui buồn, sướng khổ để kết hợp với Hy tế của 
Chúa Kitô dâng lên Thiên Chúa để xin ơn cứu chuộc cho mình và 
cho người khác trong Thánh lễ. 
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II. Sự bổ trợ giữa chức tư tế chung và tư tế thừa tác  
1. Chức tư tế chung của các tín hữu và chức tư tế thừa tác hay 

phẩm trật, tuy khác nhau không chỉ về cấp bậc mà còn cả về yếu 
tính nghĩa là về bậc sống, chức tư tế thừa tác đòi hỏi người lãnh 
nhận phải hoàn toàn dâng hiến cuộc đời cho một mình Thiên Chúa 
trong đời sống độc thân thánh hiến, còn với chức tư tế chung thì 
giáo dân không bị đòi buộc sống độc thân như hàng giáo sĩ. Về yếu 
tính khác nhau vì phát sinh từ hai bí tích khác nhau, bí tích Truyền 
chức và bí tích Rửa tội. Tuy khác nhau nhưng cả hai bổ túc cho 
nhau, cả hai đều tham dự vào chức tư tế duy nhất của Chúa Kitô 
theo cách thức riêng của mình. Tư tế thừa tác, nhờ có quyền do 
chức thánh đóng vai trò Chúa Kitô cử hành Hy tế tạ ơn và dâng của 
lễ ấy lên Thiên Chúa nhân danh toàn thể dân Chúa. Phần tín hữu, 
nhờ chức tư tế chung, cộng tác dâng thánh lễ và thi hành chức vụ 
đó trong việc lãnh nhận các bí tích, khi cầu nguyện và tạ ơn, bằng 
đời sống chứng tá thánh thiện, bằng sự từ bỏ và bác ái tích cực” (x. 
LG, số 10). 

2. Sự liên đới giữa hai chức tư tế chung và thừa tác: Chức tư tế 
chung của người giáo dân hoàn toàn khác với chức tư tế thừa tác 
của hàng giáo sĩ. Tuy nhiên, sự khác biệt này không có nghĩa là ai 
cao trọng hơn ai, mà chỉ nói lên sự khác nhau về chức năng để chu 
toàn các nhiệm vụ theo ơn gọi riêng của mỗi bậc sống mà thôi. 
Điều quan trọng là mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội, (giáo 
sĩ, tu sĩ và giáo dân) tất cả đều được mời gọi nên thánh và có trách 
nhiệm loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô cho mọi người, 
mọi dân tộc trên toàn thế giới. Vai trò khác nhau chỉ nói lên bổn 
phận khác nhau phải chu toàn mà thôi. Các bổn phận này cũng chỉ 
phát xuất từ một sứ mạng duy nhất là Loan Báo Tin Mừng. Chức tư 
tế thừa tác trao ban chức tư tế chung cho tín hữu qua bí tích Rửa 
tội và nuôi sống tín hữu qua các bí tích đặc biệt là bí tích Giao hoà 
và Thánh Thể, và cùng nhau cầu nguyện cho thế giới, thánh hóa 
con người qua sự hy sinh phục vụ làm chứng cho Tin Mừng Cứu Độ 
của Chúa Giêsu Kitô.  
III. Chức Tư Tế Chung trao Trách Nhiệm Thánh Hóa Thế 
Giới cho giáo dân  
   Người giáo dân sống trong thế giới và giữa những thực tại trần 
gian với ơn gọi thánh hóa những gì trần tục. Chính ơn gọi này và 
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cuộc sống của họ gắn liền với những thực tại trần thế, bối cảnh xã 
hội, không gian sống đã định hướng cho đời sống của giáo dân là 
nên thánh và làm cho mọi thực tại xã hội gắn liền với mình nên 
thánh. Một khi mang trên vai sứ vụ như thế, người giáo dân rõ ràng 
đã được thúc đẩy bởi lệnh sai đi vào giữa thế gian của Đức Kitô ( x. 
Ga 17, 18). Được sai đi như thế, một mặt người giáo dân phải sống 
theo Tin Mừng của Đức Kitô, một mặt phải chấp nhận hòa mình 
vào dòng chảy của cuộc đời. Sống như thế, không phải là đi tìm 
một lối sống hai mặt trái nghịch nhau, nhưng luôn phải nỗ lực 
không ngừng để ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. 
Sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian là một thách đố lớn 
cho người Kitô hữu, vì những giá trị thế gian rất hấp dẫn, cần thiết 
cho cuộc sống nhân sinh nhưng chạy theo nó thì dễ làm cho người 
giáo dân từ chối con đường Tin Mừng. Thách đố này đòi hỏi người 
giáo dân phải biết sống và chọn lựa những giá trị cuộc sống theo 
ánh sáng Tin Mừng.  
Kết luận : 

Trong tiến trình hiệp hành của Giáo Hội hiện nay, tính hiệp hành 
biểu thị một lối sống và cách thực thi sứ vụ của Giáo Hội, nó diễn tả 
bản chất của Giáo Hội là Dân Thiên Chúa cùng nhau lữ hành và tập 
họp thành cộng đoàn, được Chúa Giêsu thiết lập trong quyền năng 
của Chúa Thánh Thần để loan báo Tin Mừng. Một Giáo Hội Hiệp 
Hành là một Giáo Hội trong đó mọi thành phần giáo sĩ, giáo dân 
đều tham gia và đồng trách nhiệm. Tính hiệp hành mời gọi sự tham 
gia của tất cả mọi tín hữu tuỳ theo ơn gọi, bậc sống và sứ vụ của 
mỗi người. Sự tham gia dựa trên nền tảng là ơn gọi của bí tích 
Thanh Tẩy, ơn gọi làm cho người giáo dân thực sự trở nên con 
Thiên Chúa và là dân của Chúa, Dân Tư Tế, là thành phần làm nên 
Giáo Hội, Nhiệm thể của Chúa Kitô. Giáo sĩ và Giáo dân đều có 
chung một sứ mạng là hoạt động tích cực để mở mang “Nước 
Chúa” trên trần thế, hầu cho nhiều người được hưởng Ơn Cứu độ 
của Chúa Kitô. Tất cả đều có chung một khát vọng là được nên 
thánh như Cha trên trời là Đấng chí Thánh, mặc dù khác nhau về 
địa vị và phương thức thi hành sứ mạng của mình trong Giáo Hội. 
Sự khác biệt này không làm thương tổn đến địa vị của một thành 
phần nào trong Giáo Hội, mà chỉ nói lên tính đa dạng của ơn gọi 
phục vụ mà thôi. 
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Hồi Tâm 
1. Anh chị em hiểu như thế nào về chức tư tế chung và thừa tác 

trong Giáo Hội Công Giáo?  
2. Anh chị em đã và đang thi hành chức tư tế chung như thế nào? 
3. Với chức tư tế chung anh chị em có nhận ra trách nhiệm phải 

thánh hóa bản thân và thế giới không?  
BÀI II 

MỤC VỤ GIẢNG DẠY  
NGƯỜI GIÁO DÂN THAM DỰ SỨ VỤ NGÔN SỨ  

Lm Anton Hà Văn Minh 
Qua bí tích rửa tội, mỗi người tín hữu đều tham dự vào ba chức 

vụ của Đức Ki-tô: Tiên tri, Tư tế và vương đế. Vì thế, mỗi người tín 
hữu đều được mời gọi tham gia vào công việc giảng dạy của Giáo 
hội. Công đồng Vat. II đã khẳng định: “Người giáo dân, do chính 
ơn gọi đặc biệt của mình, có bổn phận tìm kiếm vương quốc Thiên 
Chúa bằng cách dấn thân vào các việc trần thế và xếp đặt chúng 
theo ý Thiên Chúa. Họ sống giữa trần thế, nghĩa là giữa tất cả và 
từng nghề nghiệp cũng như công việc trần thế, trong môi trường 
thông thường của cuộc sống gia đình và xã hội, tất cả những điều 
đó như thể dệt thành cuộc sống của họ. Trong khung cảnh đó, họ 
đã được Thiên Chúa mời gọi để nhờ việc chu toàn những bổn phận 
riêng của mình và được tinh thần Tin Mừng hướng dẫn, họ trở nên 
như nắm men góp phần vào việc thánh hóa thế giới từ bên trong, 
và như thế, họ làm cho người khác nhận biết Đức Kitô, đặc biệt 
bằng chứng từ đời sống tỏa sáng đức tin, cậy, mến.” LG số 31. Tuy 
nhiên “việc tông đồ không chỉ giới hạn trong việc làm chứng bằng 
đời sống; người tông đồ đích thực còn tìm dịp loan truyền Chúa 
Kitô bằng lời nói hoặc cho những người chưa tin để đưa họ đến với 
đức tin, hoặc cho các tín hữu để giáo huấn, củng cố và thúc đẩy họ 
sống sốt sắng hơn; thật vậy, ‘tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng 
ta’ (2Cr 5, 14), và trong lòng mọi người phải luôn vang vọng lời 
Thánh Tông Đồ: ‘Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.’” 
(1Cr 9, 16) (A A SỐ 6.) Như vậy, Công đồng nhắc nhở người Giáo 
dân thi hành sứ vụ ngôn sứ của mình qua công việc rao gảng cách 
cụ thể theo đúng ơn gọi của mình. Quả thật, nhờ vào ân sủng của 
các bí tích như là lương thực nuôi dưỡng đời sống và việc tông đồ 
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của các tín hữu, và là dấu chỉ tiên báo trời mới đất mới, thì cũng 
thế, giáo dân trở nên những người kiên cường loan báo niềm tin 
vào điều mình hy vọng, nếu họ không ngần ngại làm cho cuộc sống 
phù hợp với chính đức tin mà họ tuyên xưng. Việc loan báo Tin 
Mừng, nghĩa là công bố Đức Kitô bằng chứng từ đời sống và bằng 
lời rao giảng, mang một sắc thái đặc thù và có hiệu năng đặc biệt 
vì được thể hiện trong những hoàn cảnh thông thường của thế giới” 
(LG số 35). 

Tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào ngày 27. 5. 2015, Đức 
giáo hoàng Phanxicô đã yêu cầu các cặp đôi đã đính hôn đọc cuốn 
tiểu thuyết The Betrothed (Người đính hôn) của Alessandro 
Manzoni. Đức giáo hoàng biết rằng những tác giả như thế, dù 
không phải là giám mục hay linh mục, lại có thể dạy Giáo hội nhiều 
điều về đức tin và cuộc sống của Kitô hữu như thế nào. Tác phẩm 
kinh điển của Manzoni mô tả câu chuyện tình yêu rắc rối của Renzo 
và Lucia. Như là một “kiệt tác về khế ước”, tác phẩm vẫn có những 
bài học quan trọng cho giới trẻ ngày nay về sự chịu đựng anh dũng 
mà những người theo Chúa Giêsu cần, nếu họ phải đối diện với đau 
khổ và ngay cả chống lại sự dữ lớn lao khi họ sống, hy vọng sự 
công chính của Thiên Chúa sẽ đến9. 

1. Người giáo dân dự phận vào nhiệm vụ ngôn sứ của 
Chúa Giê-su 

Có thể nói Công đồng Vat, II cho đến bây giờ là Công đồng duy 
nhất nói đến sứ mệnh của giáo dân, cách riêng như là những thầy 
dạy ngôn sứ 10. Công đồng dạy: “ Đức Kitô, vị Ngôn sứ cao cả đã 
dùng chứng từ đời sống và lời nói đầy quyền năng để công bố 
vương quốc của Chúa Cha, vẫn đang thực thi tác vụ ngôn sứ ấy 
cho đến lúc vinh quang Người được biểu lộ trọn vẹn, không những 
nhờ hàng giáo phẩm đang giảng dạy nhân danh Người và bằng 
quyền năng của Người, mà còn nhờ giáo dân, những kẻ Người đã 
đặt làm chứng nhân và đã trao ban cảm thức đức tin và cả ơn ngôn 
ngữ để sức mạnh của Tin Mừng được tỏa sáng trong đời sống 

 
9 X. Lm. Gerald O'Collins. SJ Giáo Dân Như Là Những Thầy Dạy Của Giáo Hội, Chuyển ngữ: Nt. Anna 
Ngọc Diệp, OP, nguồn:https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/giao-dan-nhu-la-nhung-thay-day-cua-giao-hoi-
46136 
10 Đối với giáo huấn này về giáo dân, x. Ormond Rush, The Vision of Vatican II: Its Fundamental Principles, 
Collegeville, MN, Liturgical Academic, 2019, 269-308. 



 Lòng Chúa Thương Xót - 06/2025 

33                                                 

thường ngày, nơi gia đình và ngoài xã hội” (LG 35). Đặc biệt trong 
đời sống gia đình, cha mẹ thi hành chức vụ ngôn sứ qua việc thông 
truyền đức tin cho con cái. Thật vậy “Gia đình như là Giáo Hội tại 
gia, nhờ lời dạy dỗ và gương lành, cha mẹ hãy là những người rao 
giảng đức tin đầu tiên cho con cái, và phải giúp phát huy ơn gọi 
riêng của từng đứa con, đặc biệt chăm sóc cho ơn gọi hướng tới 
thánh chức” (LG số 11). Trong bài giảng ngày 12-1-2015, Đức 
Phanxico đã nhấn mạnh đến vai trò ngôn sứ của các bậc làm cha 
mẹ: “Hãy dạy con cái của ông bà rằng chúng nó không thể là một 
Kitô hữu bên ngoài Giáo hội; chúng nó không thể theo Chúa Giêsu 
Kitô nếu không có Giáo hội, vì Giáo hội là mẹ [của chúng ta] và 
khiến chúng ta lớn lên trong tình yêu dành cho Chúa Giêsu Kitô.” 11  

Trong Tông huấn người Tín hữu Giáo dân Thánh Giáo hoàng 
Gioan Phaolo II đã khuyến dụ “chính giáo dân, vì đã ý thức rõ ràng 
hơn về các công việc thuộc về họ trong cộng đoàn phụng vụ hoặc 
trong việc chuẩn bị cộng đoàn này, nên rất sẵn sàng cho họ tham 
gia vào công viêc cử hành liên quan đến phụng vụ, vì đó là một 
hành động thánh của toàn thể cộng đoàn, chứ không của riêng 
hàng giáo sĩ mà thôi. Vì thế, hoàn toàn hợp lý khi những hoạt động 
không thuộc riêng các thừa tác viên có chức thánh lại được các 
giáo dân thi hành. Một khi có được sự tham dự hữu hiệu của giáo 
dân vào trong hoạt động phụng vụ, thì đương nhiên ta cũng chấp 
nhận sự tham gia của họ vào việc loan báo Lời Chúa và công tác 
mục vụ”12(CL 23), và theo Giáo luật số 230 §3: “Nơi nào nhu cầu 
Giáo Hội đòi hỏi, và thiếu thừa tác viên thánh, thì các giáo dân, dù 
không có tác vụ đọc sách và giúp lễ, cũng có thể thay thế họ làm 
một số công việc: tỉ như thi hành tác vụ Lời Chúa, chủ tọa buổi cầu 
nguyện, ban phép Thánh Tẩy, cho rước lễ, theo các quy tắc luật 
định”. 

Tuy nhiên đâu là thẩm quyền của Giáo dân thi hành sứ vụ ngôn 
sứ của mình, vì giáo dân là thành phần không có chức thánh? Công 
đồng Vat. II trong hiến chế Lumen Gentium khẳng định rằng người 
giáo dân tuy “bình đẳng về phẩm giá và về hoạt động chung của 
mọi tín hữu trong việc xây dựng thân mình Đức Ki-tô” (LG 32) 

 
11 Đức Phanxico, bài giảng ngày 12-1-2025, tại Roma, nguồn: https://www.ncregister.com/news/pope-
francis-to-families-teach-your-children-well-the-word-of-god 
12 Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II, Tông huấn Người tín Hữu Giaosd dân, số  23 
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nhưng không thẩm quyền giảng dạy như “những người đã lãnh 
nhận thừa tác vụ thánh, những kẻ nhận quyền từ Đức Kitô để coi 
sóc gia đình Thiên Chúa qua việc giảng dạy, thánh hoá, cai quản, 
giúp mọi người chu toàn giới luật mới của đức ái.  (LG 32).  

Trong vai trò ngôn sứ, giảng dạy của giáo dân, Công đồng 
Vatican II thừa nhận rằng các tín hữu không có chức thánh được 
Chúa Kitô thiết lập như “dụng cụ sống động”13, tham gia vào việc 
phúc âm hoá vì vương quốc của Người (LG 33). Theo một nghĩa 
thực tế nào đó, giáo dân cũng nhân danh Đức Kitô giảng dạy, 
hưởng quyền bính của Đức Kitô, và đại diện cho chính Đức Kitô. 
Đức Phanxico đã minh định: Giáo dân rõ ràng là thành phần đại đa 
số của Dân Chúa. Thành phần thiểu số - các thừa tác viên có chức 
thánh - là để phục vụ giáo dân. Ngày càng có một sự ý thức nhiều 
hơn về căn tính và sứ mạng của giáo dân trong Hội thánh. Chúng 
ta có thể cậy dựa vào nhiều giáo dân, tuy hầu như vẫn chưa đủ, là 
những người có một ý thức cộng đoàn sâu xa và một sự trung 
thành lớn lao đối với các công việc bác ái, dạy giáo lý và cổ vũ đức 
tin. Nhưng đồng thời, không phải ở mọi nơi đều có một sự ý thức 
rõ ràng về trách nhiệm này của giáo dân, ăn rễ sâu trong phép Rửa 
tội và Thêm sức của họ như thế14, điều đó được hiểu người giáo 
dân thi hành chức năng ngôn sứ của mình theo cách thức của họ, 
có nghĩa họ thi hành sứ mệnh của toàn thể dân Kitô giáo trong 
Giáo hội và trên trần gian theo phận vụ riêng của mình (x. LG 31) 

2. Sứ vụ ngôn sứ của người Giáo dân được cụ thể hóa 
trong vai trò giáo lý viên 

Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, Công đòng Vat. II đã khẳng định: 
Trong Giáo Hội có nhiều thừa tác vụ khác nhau, nhưng đều thuộc 
về một sứ mệnh duy nhất… Phần các giáo dân, vì được tham dự 
thực sự vào chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô, 
nên cũng có phần việc của mình trong sứ mệnh của toàn thể dân 
Chúa trong Giáo Hội và trong thế giới, Giáo dân thực thi các hoạt 
động tông đồ để rao giảng Tin Mừng và thánh hóa con người, để 
làm thấm nhuần và hoàn thiện hoá trật tự trần thế với tinh thần 

 
13 Lm. Gerald O'Collins. SJ Giáo Dân Như Là Những Thầy Dạy Của Giáo Hội, Chuyển ngữ: Nt. Anna Ngọc 
Diệp, OP, nguồn:https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/giao-dan-nhu-la-nhung-thay-day-cua-giao-hoi-46136 
14 Đức Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium, ban hành ngày 24-11-2013, tại Roma, số 102. 
 



 Lòng Chúa Thương Xót - 06/2025 

35                                                 

Phúc Âm, sao cho hành động của họ trong trần thế thực sự trở nên 
chứng từ về Đức Kitô và mang lại ơn cứu rỗi cho con người”15 Một 
trong những phận vụ người giáo dân dự phần vào cách rõ nét trong 
việc cụ thể hóa sứ vụ ngôn sứ của mình đó là Giáo lý viên, và đó 
được gọi là một ơn gọi nẩy sinh từ ơn gọi chung của người giáo 
dân, một ơn gọi có hàm chứa ân sủng đặc biệt trong việc phục vụ 
cho sứ mệnh của Giáo Hội qua việc dạy giáo lý và loan báo Tin 
Mừng. “Ơn gọi giáo lý viên không những bắt nguồn từ bí tích Thánh 
tẩy và Thêm sức, mà còn do lời mời gọi đặc biệt của Chúa Thánh 
Thần hay một “đặc sủng được Hội Thánh nhìn nhận” và được Giám 
mục minh nhiên uỷ nhiệm”16. 

Nhận thấy tầm quan trọng của ơn gọi Giáo lý viên, ngày 
11/5/2021, ĐTC Phanxicô ban hành Tông thư dưới dạng Tự sắc 
Antiquum ministerium - Thừa tác vụ cổ kính - thiết lập thừa tác vụ 
Giáo lý viên. Trong tự sắc, Đức Thánh cha đã nhấn mạnh: “Lịch sử 
của việc phúc âm hóa suốt hai thiên niên kỷ qua cho thấy rõ sự hữu 
hiệu của sứ vụ giáo lý viên … Chúng ta không thể quên vô số giáo 
dân nam nữ tham gia trực tiếp vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng qua 
việc dạy giáo lý. Họ là những người nam và nữ có đức tin sâu xa, 
những chứng nhân đích thực của sự thánh thiện, trong một số 
trường hợp cũng là những vị sáng lập các Giáo hội và cuối cùng đã 
chết như các vị tử đạo. Ngày nay cũng vậy, nhiều giáo lý viên có 
khả năng và tận tụy là những người lãnh đạo cộng đoàn trong 
những miền khác nhau của thế giới và thực hiện một sứ vụ vô giá 
là truyền thụ và làm tăng trưởng đức tin. Một dòng dõi thật dài các 
chân phước, các thánh và các vị tử đạo từng là giáo lý viên đã 
thăng tiến vượt bực sứ mạng của Giáo hội và đáng được công 
nhận, vì họ là nguồn phong phú không chỉ cho việc dạy giáo lý, mà 
còn cho toàn bộ lịch sử linh đạo Kitô giáo”17.  

Khi  nhận định như vậy, Đức thánh cha đã chỉ ra phận vụ Giáo lý 
viên trong viêc phục vụ Giáo Hội: “Các giáo lý viên được kêu gọi 
trước hết là chuyên viên trong mục vụ truyền đạt đức tin, được 
khai triển qua những giai đoạn khác nhau, từ việc loan báo tiên 

 
15 Sắc lệnh Về Hoạt Động Tông Đồ Giáo Dân (Apostolicam Actuositatem), số 2.  
16 Thánh bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc, “Hướng dẫn Giáo lý viên” (Guide for Catechists) 1993, số 2. 
17 Đức Thánh cha Phanxico, Tự sắc Antiquum ministerium, ban hành ngày 11/5/2021, số 3 
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khởi lời rao giảng Tin Mừng đầu tiên (kerygma) đến việc hướng dẫn 
đời sống mới của chúng ta trong Đức Kitô và chuẩn bị cho các Bí 
tích khai tâm Kitô giáo, rồi đến việc huấn luyện thường xuyên vốn 
có thể cho phép mỗi người giải thích niềm hy vọng trong lòng họ 
(x. 1 Pr 3,15). Đồng thời, mỗi giáo lý viên phải là một nhân chứng 
của đức tin, một thầy dạy và một người khai dẫn vào mầu nhiệm 
(mystagogue), một người đồng hành và một nhà giáo dục, người 
giảng dạy nhân danh Giáo hội. Chỉ nhờ cầu nguyện, học hỏi và trực 
tiếp tham dự vào đời sống cộng đoàn, họ mới có thể lớn lên trong 
căn tính này cũng như trong sự toàn vẹn và trách nhiệm bao hàm 
trong căn tính ấy”18. 

Vì ơn gọi Giáo lý viên mang tính chuyên biệt, nên họ cần được 
đào tạo cẩn thận, bởi người giáo lý viên trước khi loan báo Lời phải 
trung thành sống và biến Lời thành của mình, trước khi dạy giáo lý 
phải sống chính giáo lý ấy đã. Để được như vậy, người giáo lý viên 
trước hết phải là người đã học biết giáo lý và sống thân mật với 
Chúa Kitô, Thầy chí thánh, và phải được huấn luyện tương xứng về 
các mặt nhân bản, thiêng liêng, giáo thuyết, sư phạm19. Vì thế việc 
đào tạo Giáo lý viên không chỉ trao ban những kiến thức về chân lý 
đức tin, nhưng trên hết mọi sự người giáo lý viên cần được hướng 
dẫn để có lòng say mê và gắn bó với Chúa Giê-su, và làm sao cuộc 
đời của giáo lý viên phải phản ảnh một Giê-su sống động, gần gũi, 
“Chính Đức Giêsu trong khi thi hành sứ vụ cũng đề cao giá trị của 
việc tiếp xúc cá nhân. Việc này đòi hỏi người rao giảng Tin Mừng 
phải quan tâm tới tình cảnh của người nghe, để có thể loan báo 
cho họ phù hợp với trình độ trưởng thành của họ, theo một hình 
thức và dùng một ngôn ngữ thích hợp”20. 

3. Các đoàn thể tông đồ giáo dân, môi trường phát huy vai 
trò ngôn sứ của người giáo dân 

Công đồng Vat. II đã khẳng định:  “Giáo dân góp phần tích cực 
vào đời sống và hoạt động của Giáo Hội, nhờ được tham dự vào 
chức vụ của Chúa Kitô là tư tế, tiên tri và vua ... Vì được nuôi 
dưỡng nhờ tham dự cách tích cực vào đời sống phụng vụ của cộng 

 
18 Nt, số 6. 
19 Thánh bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc, “Hướng dẫn Giáo lý viên” (Guide for Catechists) 1993, số 7&18. 
20 Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn Giáo Hội Tại Châu Á, số 20 
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đoàn, chính họ nhiệt thành góp phần vào những công cuộc tông đồ 
của chính cộng đoàn đó; họ đem những người có lẽ đang xa lạc trở 
về với Giáo Hội; họ cộng tác đắc lực vào việc rao truyền Lời Chúa, 
nhất là bằng việc dạy giáo lý; họ đem khả năng của mình làm cho 
việc coi sóc các linh hồn và cả việc quản trị tài sản của Giáo Hội 
sinh hiệu quả hơn” (Sắc lệnh CĐ Vatican II, Sắc lệnh về hoạt động 
Tông đồ Giáo dân, số 10).  

Để phát huy sự cộng tác của người giáo dân vào đời sống Giáo 
Hội, Giáo hội khích lệ người Giáo dân phát triển tinh thần hiệp 
thông Giáo Hội qua việc hình thành các đoàn thể Tông đồ. “Sự hiệp 
thông Giáo hội, vốn đã có và hoạt động trong hành động của từng 
cá nhân, lại được diễn tả một cách đặc biệt qua hành động tập thể 
của giáo dân, tức là một hành động liên đới được thực hiện trong 
sự tham gia có trách nhiệm vào đời sống và sứ vụ của Giáo Hội”21, 
Giáo hội nhìn thấy sự tham gia của người Giáo dân vào các đoàn 
thể tông đồ thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc làm cho “sứ 
vụ Tin Mừng Đức Kitô như nguồn hy vọng cho mọi người và như 
nguồn mạch canh tân cho xã hội”22. 

Tuy nhiên, mỗi thành viên trong đoàn thể tông đồ đòi hỏi phải thi 
hành sư vụ ngôn sứ của mình qua việc “Dấn thân tuyên xưng đức 
tin công giáo chấp nhận và công bố chân lý về Đức Kitô, về Giáo 
Hội và về con người, theo đúng giáo huấn của Giáo Hội, vì Giáo Hội 
giải thích chân lý đó cách chính thức. Mọi hiệp hội giáo dân đều 
phải là môi trường loan báo và trình bày đức tin, cũng là nơi để 
giáo dục đức tin đó trong nội dung toàn vẹn của nó”23. Có thể nói, 
chính trong môi trường đoàn hội, mỗi một hội viên đều có điều kiện 
để thể hiện vai trò ngôn sứ của mình qua việc dấn thân vào công 
việc tông đồ. Trong đời sống đức tin, mỗi người cần sự giúp đỡ từ 
các Kitô hữu cùng niềm tin để thực hiện bước tiếp theo trong mối 
tương quan với Chúa Kitô và Giáo hội, và mỗi người chúng ta đều 
có thể giúp đỡ người khác. Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Nhờ Bí 
tích Rửa tội, tất cả các thành viên của Dân Chúa đã trở thành 
những môn đệ truyền giáo. Tất cả những người đã được rửa tội, 

 
21 Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II, Tông huấn Người tín Hữu Giáo dân, số 29. 
22 Nt. 
23 Nt số 30. 
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bất kể vị trí của họ trong Giáo hội hay trình độ giáo dục đức tin của 
họ, đều là những tác nhân truyền giáo, và sẽ là không đủ nếu vạch 
ra một kế hoạch truyền giáo do các chuyên gia thực hiện trong khi 
những tín hữu còn lại chỉ đơn giản là những người người nhận thụ 
động. Việc tân phúc âm hóa kêu gọi sự tham gia cá nhân của mỗi 
người đã được rửa tội. Mọi Kitô hữu đều được thách thức, ở đây và 
bây giờ, tích cực tham gia vào việc truyền giáo; quả thực, bất cứ ai 
thực sự cảm nghiệm được tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đều 
không cần nhiều thời gian hay đào tạo lâu dài để ra ngoài rao giảng 
tình yêu đó.24  

Qua Phúc âm Mattheu, chúng ta được nghe Chúa nói: “Vậy anh 
em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa 
cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy 
bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy 
ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28:19-20). Dự phần 
vào sứ vụ ngôn sứ của Chúa Ki-tô qua bí tích Rủa tội, tất cả mọi 
người tín hữu đều được sai đi làm ngôn sứ, sai đi để loan báo Tin 
Mừng Tình, để như Công Đồng Vat. II đã nói: “Giáo dân trở nên 
những người kiên cường loan báo niềm tin vào điều mình hy vọng, 
nếu họ không ngần ngại làm cho cuộc sống phù hợp với chính đức 
tin mà họ tuyên xưng. Việc loan báo Tin Mừng, nghĩa là công bố 
Đức Kitô bằng chứng từ đời sống và bằng lời rao giảng, mang một 
sắc thái đặc thù và có hiệu năng đặc biệt vì được thể hiện trong 
những hoàn cảnh thông thường của thế giới… Tất cả giáo dân đều 
phải cộng tác vào việc mở mang và phát triển vương quốc Đức Kitô 
trên trần thế” (LG 35) 

Giáo hội sẽ không thể nào chu tất sứ vụ của mình nếu không có 
sự cộng tác tích cực của người Giáo dân, do đó Giáo hội không 
ngừng nhắc nhở: “giáo dân được kêu gọi tham gia cách tích cực 
vào toàn bộ đời sống của Giáo hội”, cũng như “làm sinh động thế 
giới bằng tinh thần Kitô giáo” “Họ phải trở thành nhân chứng cho 
Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh và ngay giữa lòng cộng đoàn nhân 
loại” (GS 43). Điều này có nghĩa là người giáo dân thi hành chức vụ 
ngôn sứ của mình với tư cách là chứng nhân cho Chúa Kitô trong 
đời sống hôn nhân và gia đình, cũng như trong hoạt động công 

 
24 Đức Phanxico, tông huấn niềm vui Tin Mừng, số 120 
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khai, đặc biệt là tại nơi làm việc của họ . Vào thế kỷ 19, Chân 
phước Newman đã nói với những người bạn đồng hành Oratorian 
của mình những lời mà người Công giáo cần ghi nhớ trong lòng 
ngày nay: “Các bạn không được giấu tài năng của mình trong khăn 
ăn, hay giấu ánh sáng của mình dưới một cái đấu. Tôi muốn một 
giáo dân, không kiêu ngạo, không hấp tấp trong lời nói, không hay 
tranh cãi, nhưng là những người hiểu biết về đức tin của mình, 
những người bước vào đức tin đó, những người biết chính xác họ 
đứng ở đâu, những người biết họ giữ gì và những gì họ không giữ, 
những người hiểu rõ tín điều của mình đến mức họ có thể giải thích 
về nó, những người biết nhiều về lịch sử đến mức họ có thể bảo vệ 
nó. Tôi muốn một giáo dân thông minh, được giáo dục tốt.”25.  

Hồi tâm 
1. Tôi thực thi sứ vụ tiên tri như thế nào trong hoàn cảnh hôm 

nay? 
2. Đâu là môi trường thuận lợi để tôi chu toàn sứ vụ tiên tri của 

mình? 
3. Tôi có sẵn sàng tham gia khi được mời giảng dạy giáo lý?  

BÀI III 
CHỨNG TÁ ĐỜI SỐNG: LOAN BÁO TIN MỪNG  

QUA ĐỜI SỐNG CHỨNG NHÂN. 
PX. Nguyễn Thái 

Chứng tá đời sống là một khía cạnh quan trọng trong việc loan 
báo Tin Mừng, đặc biệt trong bối cảnh của môi trường sống ở Việt 
Nam thiếu vắng Kitô giáo. Nó không chỉ đơn thuần là việc truyền 
đạt giáo lý Công giáo mà còn là thể hiện đức tin Kitô giáo qua hành 
động và lối sống hàng ngày. Khi chúng ta nói về việc làm chứng 
cho Tin Mừng, là chúng ta đang nói đến việc sống theo những giá 
trị và giáo huấn của Chúa Giêsu. 

Loan báo Tin Mừng qua đời sống chứng nhân không chỉ là một 
nhiệm vụ mà còn là một cách sống. Đó là việc sống đức tin qua 
hành động, thái độ và mối quan hệ thấm đẫm tình yêu của Chúa 
Kitô với người khác. Khi chúng ta sống theo những giá trị của Tin 

 
25https://www.cardinaljohnhenrynewman.com/the-faithful-laity-are-called-to-exercise-a-prophetic-defense-
against-evil-actions-in-the-church/ 
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Mừng, là chúng ta làm chứng cho đức tin của mình và góp phần 
xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. (x Mt 5, 14-16) 

1. Loan báo Tin Mừng là sống với những giá trị Tin Mừng 
của Đức Kitô 

 Loan báo Tin Mừng bắt đầu từ việc sống cuộc đời đạo đức, yêu 
thương và phục vụ. Những hành động tốt đẹp, sự tha thứ, và lòng 
nhân ái là những cách thể hiện rõ ràng nhất về đức tin của chúng 
ta. Yêu thương và phục vụ đối với mọi người, đặc biệt là những 
người nghèo khổ, bị bỏ rơi, và những người cần đến sự giúp đỡ của 
chúng ta. Mẹ Têrêsa sống theo gương Đức Kitô, ngài yêu thương 
và phục vụ những người nghèo bị bỏ rơi. Ngài nói: “trong cuộc 
sống, chúng ta không thể làm được những điều vĩ đại. Chúng ta chỉ 
có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại mà thôi”. Đức 
khiêm nhường cũng không thể thiếu trong đời sống chứng nhân. 
Khiêm nhường là nền tảng của nhiều nhân đức khác, khiêm 
nhường trong hành động và lời nói, không tự cao tự mãn, mà luôn 
sẵn sàng lắng nghe và học hỏi lời Chúa, những giáo huấn của Giáo 
hội, và các hướng dẫn từ người khác. (x Cl 3, 17) 

Đời sống cầu nguyện, ngoài các giờ cầu nguyện chung để củng 
cố đức tin và tìm sự nâng đỡ của cộng đoàn trong Chúa, thì cầu 
nguyện riêng tư rất cần thiết. Chúng ta hãy duy trì thói quen cầu 
nguyện hàng ngày, chỉ một mình ta với Chúa, thường thì ở nơi 
thanh vắng, trong phòng riêng, chúng ta dễ tập trung việc cầu 
nguyện và có được những cảm nghiệm cá vị với Đức Kitô. Những 
tâm tình đơn sơ mà ngày nào cũng có thể nói với Chúa: sự tín thác 
vào Chúa, trong những lúc khó khăn cũng như thuận lợi, tình yêu 
mến Chúa, lòng biết ơn, cầu xin những ơn trong ngày và lắng nghe 
sự hướng dẫn từ Ngài...Hơn nữa, thói quen kết hiệp mật thiết với 
Chúa trong ngày sống, qua từng việc làm sẽ đưa chúng ta đến gần 
Chúa hơn, và tìm được sự vui tươi bình an trong Chúa. (x Ga 15, 5) 

2. Chứng tá qua hành động  
Chứng tá qua hành động là sống một cuộc đời hy sinh và phục 

vụ, tôn trọng và yêu thương nhau mà người khác có thể nhìn thấy 
Đức Kitô trên gương mặt chúng ta. Hành động và thái độ tích cực 
có thể truyền cảm hứng cho người khác, khuyến khích người khác 
là bạn bè và người thân tham gia vào các hoạt động tôn giáo và 
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các hoạt động bác ái. Cụ thể là tham gia vào hoạt động bác ái của 
giáo xứ và các hội đoàn, hay là tình nguyện viên của các đội nhóm 
ngoài xã hội, và các dự án cộng đồng để giúp đỡ những người xung 
quanh. Đối xử công bằng và tôn trọng mọi người, bất kể họ đến từ 
đâu hay có hoàn cảnh như thế nào, sẽ làm cho người khác tin 
tưởng vào cộng đoàn chúng ta và nhận ra Tin Mừng cứu độ của 
Chúa. 

Chứng tá qua hành động còn được thể hiện trong những lúc khó 
khăn, lòng cậy trông vào Chúa giúp chúng ta vượt qua thử thách. 
Khi chúng ta giữ vững đức tin và niềm hy vọng, chúng ta trở thành 
chứng nhân cho những người xung quanh, và người ta nhận ra 
rằng niềm tin và lòng cậy trông vào Chúa mang lại sức mạnh. (x 
Rm 5, 3-4) 

3. Chia Sẻ kinh nghiệm đức tin 
Chia sẻ kinh nghiệm đức tin là chúng ta kể lại những câu chuyện 

cá nhân về hành trình mình đi theo Chúa, những vui buồn khó khăn 
và cảm nghiệm được Chúa ban ơn. Đừng ngần ngại chia sẻ những 
trải nghiệm cá nhân về đức tin mà Chúa dẫn dắt ta đi, có những 
nẻo đường đau khổ tưởng chừng ta xa Chúa, ngụp lặn trong tội lỗi 
nhưng rồi lại được trở về bên Chúa, sống an vui trong tình thương 
của Chúa. Những lần gặp nhau trong từng nhóm nhỏ, chúng ta 
cũng có thể thảo luận về đức tin, hãy tạo ra các cuộc trò chuyện về 
đức tin với bạn bè, gia đình và cộng đồng, giúp họ ý thức và hiểu 
rõ hơn về Chúa và Tin Mừng. Chúng ta có thể chia sẻ niềm tin của 
mình qua các cuộc đối thoại, các hoạt động cộng đồng, hoặc đơn 
giản là qua cách chúng ta sống hàng ngày. Khi người khác thấy 
niềm vui và sự bình an trong cuộc sống của chúng ta, họ sẽ tò mò 
và muốn tìm hiểu về đức tin mà chúng ta đang sống. 

4. Loan báo Tin Mừng là sống niềm hy vọng không làm 
thất vọng 

Thông thường theo lẽ tự nhiên thì niềm hy vọng của chúng ta là 
công ăn việc làm, tiền bạc nhà cửa, có được điều này điều kia. 
Nhưng về mặt siêu nhiên thì Chúa muốn chúng ta tìm kiếm Chúa 
trước còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho (x Mt 6, 33). 
Chúa chính là niềm hy vọng, có Chúa trong tâm hồn là có sự sống 
của Chúa, có tình yêu của Chúa nên sẽ không làm chúng ta thất 
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vọng. Hy vọng có thể mang lại sức mạnh, sự an ủi và niềm tin vào 
tương lai, ngay cả trong những lúc khó khăn. 

Cậy dựa vào Chúa Ngài bảo đảm cho chúng ta có sự sống đời 
đời, Chúa yêu chúng ta vô cùng, chúng ta hãy cậy trông vào Chúa 
để Người đi vào cuộc đời mình. Lòng cậy trông vào Chúa là một 
khía cạnh quan trọng trong đức tin Kitô giáo. Trong Thánh Kinh, 
đặc biệt là trong thư gửi tín hữu Rôma (x Rm 5,5) chúng ta thấy 
rằng, lòng cậy trông của chúng ta không làm thất vọng, vì Chúa 
Thánh Thần đã được ban cho chúng ta, Người cho chúng ta sự 
sống, Người tái tạo chúng ta thành con người mới và ban cho 
chúng ta ơn khôn ngoan, ơn đạo đức,... Điều này nhấn mạnh rằng 
khi chúng ta đặt niềm tín thác vào Chúa, Ngài không bao giờ bỏ rơi 
chúng ta, và đó cũng là lúc chúng ta loan báo Tin Mừng. 
Hồi tâm 

1. Trước khi loan báo Tin Mừng đòi hỏi chúng ta phải có đời sống 
cầu nguyện, sống với những giá trị Tin Mừng và những đức 
tính siêu nhiêu, những đức tính tự nhiên cần thiết, bạn đang 
tập luyện như thế nào? 

2. Bạn có chọn loan báo Tin Mừng qua đời sống hy sinh phục vụ 
bằng những việc làm nhỏ với tình yêu lớn không. Bạn lan tỏa 
việc làm này như thế nào trong giáo xứ và hội đoàn? 

3. Bạn có ngần ngại bày tỏ niềm tin và có xấu hổ khi chia sẻ 
chứng nhân cho anh chị em không, ngần ngại nhất là điều gì? 
Làm sao để ý thức và cố gắng tập thành thói quen chia sẻ việc 
làm quan trọng này? Bạn có nghĩ tới việc chia sẻ “sống niềm 
hy vọng không làm thất vọng” không? 

BÀI IV 
TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG SỨ MẠNG:  

ĐÓN NHẬN TRÁCH NHIỆM  
VÀ TẬN TỤY THAM GIA SỨ MẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG 

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn 
“Sứ vụ cứu độ của Giáo hội trong thế giới được thực hiện không 

những nhờ các thừa tác viên đã lãnh bí tích Truyền Chức Thánh, 
nhưng còn nhờ tất cả mọi Giáo dân: thực vậy, nhờ đã được chịu 
phép thánh tẩy và nhờ ơn gọi chuyên biệt của mình, các Giáo dân, 
mỗi người theo mức độ của mình, tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn 
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sứ và vương giả của Đức Kitô” (LC II, 6). Như vậy, mỗi Kitô hữu 
đều có vinh dự và nghĩa vụ trong công cuộc loan báo Tin Mừng. 
Mỗi người đều có phận vụ riêng cho mình, như Lời Chúa đã dạy 
qua thánh Phaolô: “Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Kitô, và 
mỗi người là một bộ phận (1Cr 12, 27). Trong công việc chung, mỗi 
cá nhân đều được giao phó một phần việc cụ thể để hoàn thành, 
nếu kết quả không tốt thì phải nhận lãnh trách nhiệm. Mỗi Kitô hữu 
đều phải biết đón nhận trách nhiệm và tận tụy tham gia vào sứ 
mạng loan báo Tin Mừng.  

Chúng ta cần phải ý thức rằng chính Chúa Giêsu Kitô, qua Hội 
Thánh của Ngài, đã trao phó cho chúng ta sứ mạng loan báo Tin 
Mừng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin 
Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Trong công cuộc loan báo 
Tin Mừng, mặc dù có nhiều nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều 
được quy hướng và tham gia vào sứ vụ của Chúa Kitô: người Mục 
Tử nhân lành hiến mạng sống mình cho đoàn chiên (Ga 10, 11), 
người Tôi Tớ khiêm tốn và sẵn sàng hy sinh để mang ơn Cứu rỗi 
đến cho mọi người (Mc 10, 45). 

Với phận sự trong công cuộc loan báo Tin Mừng, mỗi người 
chúng ta đón nhận trách nhiệm như thế nào? Có khi chúng ta đón 
nhận theo chiều hướng tiêu cực với những cảm xúc buồn sầu chán 
nản, hay than thở, viện cớ, đổ lỗi cho người khác… Tất cả những 
cử chỉ hành vi tiêu cực đó đều là thiếu nhân bản và không đúng 
theo Thánh ý Chúa.   

Chúng ta cần phải đón nhận trách nhiệm Chúa trao phó qua tinh 
thần tích cực và yêu thương, trong ý hướng “Hiệp Hành và Loan 
Báo Tin Mừng: Hành trình Đức Tin với Niềm Hy Vọng”, để làm nên 
một Dân duy nhất của Thiên Chúa, một Thân Thể duy nhất của 
Chúa Giêsu Kitô. 

Trong Nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô, mỗi Kitô hữu vẫn là một 
“hữu thể độc nhất và không thể thay thế”, điều đó làm cho tính độc 
nhất bất khả thay thế của mỗi người có được ý nghĩa sâu xa nhất, 
vì tính độc nhất này là nguồn gốc của sự đa dạng và phong phú 
cho toàn thể Hội Thánh.  Chính vì thế mà mỗi người chúng ta, với 
tính cách độc nhất không thể thay thế của mình, hiến thân làm cho 
sự hiệp thông được tăng trưởng bằng cử chỉ và hành động tích cực 
của mình. 
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Trong việc loan báo Tin Mừng, chúng ta cần phải hăng say tận 
tụy hết lòng tham gia vào Sứ vụ. Phải luôn ý thức sống động mỗi 
người là một “bộ phận” của Hội Thánh, được trao phó cho một 
nhiệm vụ độc đáo, không thể thay thế hay ủy thác cho người khác. 
Đó là một vinh dự cũng như là một nhiệm vụ phải hoàn thành để 
sáng Danh Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. 

Mỗi Kitô hữu đón nhận trách nhiệm và tham gia vào sứ mạng 
loan báo Tin Mừng của Chúa bằng nhiều hình thái khác nhau và với 
mỗi hoàn cảnh khác nhau. Có những trách nhiệm với chính bản 
thân mình, với gia đình làng xóm, với xã hội, với bạn bè… Mỗi 
người phải luôn ý thức mình là con cái của Chúa, có Chúa là Cha, 
và mọi người đều là anh chị em con cùng một Cha. Ngài là Đấng 
Thánh và Ngài muốn mọi người được ơn Cứu rỗi, được hưởng Hạnh 
phúc với Ngài. 

Khi đón nhận trách nhiệm và tận tụy tham gia vào sứ mạng loan 
báo Tin Mừng, chúng ta đã sống mầu nhiệm hiệp thông với các chi 
thể của Nhiệm thể Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta được tháp nhập vào 
Chúa, nhận sức sống nơi Chúa và được lan tỏa tình yêu thương Tin 
Mừng của Chúa đến cho mọi người, như Lời Chúa đã phán: "Thầy 
là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong 
người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái" (Ga 15,5) 

Trong việc đón nhận và tham gia một cách tận tụy vào sứ mạng 
loan báo Tin Mừng, chúng ta cần phải lấy Chúa Giêsu Kitô là trung 
tâm điểm, nhờ vào Tình yêu của Chúa Cha và sự trợ giúp của Chúa 
Thánh Thần. Mức độ thánh thiện của chúng ta được đo bằng tầm 
mức mà Chúa Giêsu Kitô lớn lên trong chúng ta, nghĩa là theo mức 
độ mà chúng ta rập khuôn cả cuộc sống mình theo cuộc sống của 
Ngài. Để Chúa Kitô không ngừng lớn lên trong đời sống nội tâm của 
chúng ta, chúng ta cần phải ý thức Chúa muốn mỗi người nên 
thánh, như Chúa đã phán: “… các ngươi phải nên thánh và phải 
thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh…” (Lv 11, 44).  

Nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, chúng ta lấy Đức Kitô làm 
trung tâm điểm cho mọi hành động suy tưởng của chúng ta, tất cả 
đều quy hướng nơi Chúa Giêsu Kitô, để Ngài sống trong chúng ta 
và chúng ta được sống trong Chúa, để chúng ta được kết hợp với 
cái chết và sự sống lại của Chúa bằng đời sống của chúng ta. Trong 
đời sống, có những lúc chúng ta đã quên đi Tình Chúa, nhưng Ngài 
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đã thương tha thứ và ban ơn soi sáng trợ giúp để chúng ta được 
trở về sống trong ân sủng tình thương của Ngài. Qua cuộc đời được 
sai đi và phục vụ của chúng ta, chúng ta nhận ra thông điệp mà 
Chúa Thánh Thần ban cho Dân Chúa là Ngài đã soi sáng hướng dẫn 
trợ giúp để mỗi người nhận ra và sống với Thiên Chúa là Tình yêu 
(1Ga 4, 8). Ngài mời gọi chúng ta nên thánh, Ngài ban cho mỗi 
người một sứ mạng để chu toàn theo Thánh ý Chúa. Nhờ Chúa 
Thánh Thần trong Đức Giêsu Kitô chúng ta đến được với Tình yêu 
của Cha. 

"Cả bạn nữa, bạn cũng cần phải nhìn toàn thể cuộc đời mình như 
một sứ mạng. Hãy cố gắng thực hành như thế bằng cách lắng nghe 
Thiên Chúa trong cầu nguyện và nhận biết các dấu chỉ mà Ngài ban 
cho bạn. Hãy luôn xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho biết Chúa 
Giêsu mong đợi gì ở bạn, trong mọi lúc của cuộc sống bạn và trong 
mọi quyết định bạn phải thực hiện, để phân định vị trí của điều ấy 
trong sứ mạng mà bạn đã lãnh nhận. Hãy để Chúa Thánh Thần 
luyện đúc bạn nên mầu nhiệm riêng biệt, có thể phản chiếu Đức 
Giêsu Kitô trong thế giới hôm nay" (Tông huấn Gaudete et 
Exsultate, số 09). Cuộc đời của mỗi người chúng ta là một sứ mạng 
mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta thực hiện để chúng ta được là con 
cái của Chúa, được trở nên thánh, vì “ý muốn của Thiên Chúa là 
anh em nên thánh” (1Tx 4, 3). Sứ mạng của chúng ta đã “được 
Chúa Cha hoạch định để phản chiếu và thể hiện cụ thể một khía 
cạnh nào đó của Tin Mừng, ở một thời điểm nào đó của lịch sử” 
(Tông huấn Gaudete et Exsultate, số 19). Chúng ta nhận ra sứ 
mạng riêng của mình bằng cách cầu nguyện, học suy Lời Chúa và 
tìm kiếm Thánh ý Chúa qua các dấu chỉ thời đại ảnh hưởng đến 
riêng sứ mạng bản thân chúng ta. Cho đến hôm nay, sứ mạng của 
chúng ta là loan báo Tin Mừng, là làm chứng cho Tình yêu Cứu độ 
của Chúa cho tất cả mọi người bằng đời sống thường ngày của 
chúng ta. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần và Tình yêu của 
Cha, để sống với Đức Kitô và được Chúa sống trong cuộc đời, để có 
thể hiệp thông chia sẻ với tất cả mọi người trong tình thương phục 
vụ, và để mọi người nhận ra và sống với Thiên Chúa là Cha, với 
Đức Giêsu Kitô là Cứu Chúa và trong Tình thương của Ngôi Ba 
Thiên Chúa. 
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Hồi tâm:  
1. Theo bạn, việc loan báo Tin Mừng được thực hiện ở nơi đâu? 
2. Bạn có nhận ra phần vụ của cá nhân bạn trong công cuộc 

loan báo Tin Mừng? 
3. Bạn lãnh nhận trách nhiệm và tham gia sứ mạng loan báo 

Tin Mừng như thế nào? 
 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG 
 

   Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính 
trọng thể hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ (29/6), Thánh Gioan 
B. (24/6) và Thánh Antôn Padova (13/6).  
 

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN 
Kính Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng 

 
LM. GIOAN B. PHẠM VĂN PHONG, LH CĐ LCTX GP Ban Mê Thuột 

 
LM. PHÊRÔ VŨ VĂN THÌN, LH CĐ LCTX GP Hải Phòng 

 
LM. PHÊRÔ NGUYỄN XUÂN ANH, SJ, Phó LH CĐ LCTX Miền GiaLai 

 
   LM PHÊRÔ NGÔ LẬP QUỐC, LH CĐ LCTX hạt Gia Định. 

 
LM PHÊRÔ NGUYỄN VĂN GIÁO, LH CĐ LCTX hạt Chí Hòa. 

 
LM GIOAN B. BÙI BÁ TAM QUAN, LH CĐ LCTX hạt Thủ Đức 

 
LM PHÊRÔ NGUYỄN THANH NHIỆM, SVD 

 
LM ANTÔN PADOVA NGUYỄN NGỌC SƠN 

 
LM ANTÔN PAĐÔVA NGUYỄN VĂN ĐỘ, CTV Tập san LCTX. 

 
   Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh quan thầy, tuôn đổ 
muôn ơn lành trên Quý Cha. 
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DIỄN ĐÀN 
CHIÊM NIỆM THÁNH TÂM 

LEONARD J. DELORENZO 
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ OurSundayVisitor.com) 

 
Khi người môn đệ yêu dấu tựa đầu vào ngực Chúa Cứu Thế (x. 

Ga 13:25), Thánh Gioan đã nghe thấy những nhịp đập của tình yêu 
Thiên Chúa và cảm nhận được sức nóng của tình yêu đó. Trong số 
12 Tông Đồ, chỉ có Thánh Gioan đứng bên cạnh Đức Mẹ dưới chân 
Thập Giá để chứng kiến và thấm nhuần nỗi đau Khổ Nạn của Chúa 
Giêsu (x. Ga 19:25-27). 

Chính Gioan là người sau này đã làm chứng một cách khá đơn 
giản mà sâu sắc: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4:8). Thánh Gioan 
đã chiêm ngưỡng các mầu nhiệm Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nhiều 
người sau Thánh Gioan là những người yêu mến Chúa Kitô đã suy 
ngẫm và tôn kính Thánh Tâm, nhưng phải đến 16 thế kỷ sau, việc 
sùng kính Thánh Tâm Chúa mới chuyển từ việc sùng kính riêng tư 
sang việc sùng kính công khai trong Giáo hội. Đó là lúc Chúa mặc 
khải những điều kỳ diệu trong linh hồn Ngài cho một nữ tu trẻ và 
thường bị bệnh là Margarita Maria Alacoque (1647-1690). 

CANH TÂN LÒNG SÙNG KÍNH 
Nữ tu Margarita Maria Alacoque thuộc Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng 

tại làng Paray-le-Monial, Pháp quốc. Trước Thánh Margarita, lòng 
sùng kính Thánh Tâm đã phát triển từ lòng sùng kính các dấu 
thánh của Chúa Kitô. Những người sùng kính Thánh Tâm gồm các 
thánh như Bernard Clairvaux, (+1153) Bonaventura, (+1274) 
Mechtilde Helfta (+1298) và Gertrude (+1302). Điều khác biệt với 
Thánh Margarita là qua ba mặc khải thiêng liêng mà bà nhận được, 
Chúa đã ủy thác cho bà mở rộng việc sùng kính này cho toàn thể 
Giáo hội. 

Nội dung và ý nghĩa ba mặc khải của Chúa Giêsu cho Thánh 
Margarita là trọng tâm của điều thứ nhất trong năm điều về Thánh 
Tâm Chúa Giêsu. 

MẶC KHẢI 1 – NGƯỜI ĐƯỢC YÊU 
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Ngày 27-12-1673, lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Nữ tu Margarita nhận 
được mặc khải đầu tiên trong ba lần mặc khải về Thánh Tâm Chúa. 
Bề trên của bà ra lệnh cho bà viết một bản tường trình về trải 
nghiệm của bà: “Khi ở trước Thánh Thể, tôi cảm thấy hoàn toàn 
tràn ngập sự Hiện Diện của Chúa, và bị lay động mạnh mẽ đến nỗi 
tôi quên mất chính mình và nơi tôi đang ở. …Tôi phó thác linh hồn 
cho sức mạnh tình yêu của Ngài và Ngài cho tôi yên nghỉ một lúc 
lâu trên ngực Ngài, nơi Ngài tiết lộ cho tôi những điều kỳ diệu của 
tình yêu Ngài và những bí mật không thể giải thích được của Thánh 
Tâm Ngài, mà cho đến nay Ngài vẫn giấu tôi, nhưng bây giờ Ngài 
đã mở lòng với tôi lần đầu tiên”. 

Chúa Giêsu đặt Margarita vào vị trí của người môn đệ yêu dấu, 
tựa đầu như Gioan đã tựa đầu vào ngực Chúa Cứu Thế. Yên tĩnh và 
chăm chú, bà vừa cảm nhận vừa nghe thấy những gì ở trong Thánh 
Tâm. Đây là sứ điệp Chúa Giêsu gửi cho bà trong lần mặc khải đầu 
tiên: “Thánh Tâm Ta yêu loài người say đắm đến nỗi không còn có 
thể chứa đựng ngọn lửa bác ái nồng nàn nữa. Nó phải đổ chúng ra 
bằng phương tiện của con, và thể hiện chính nó với họ để làm 
phong phú thêm cho họ những kho tàng quý giá chứa đựng tất cả 
những ân sủng mà họ cần để được cứu khỏi sự diệt vong. Ta đã 
chọn con như vực thẳm của sự bất xứng và ngu dốt để thực hiện 
một kế hoạch vĩ đại như vậy, để tất cả đều có thể được Ta thực 
hiện”. 

Qua mặc khải đầu tiên này, Chúa cho biết rằng tình yêu thánh 
thiêng không còn có thể giấu kín trong Thánh Tâm Ngài nữa. Ở 
đây, Chúa Giêsu là người bạn, là tình yêu của Chúa Cha, Đấng thực 
hiện nỗ lực dịu dàng để cứu con cái. Chính sự “không xứng đáng và 
thiếu hiểu biết” của Margarita sẽ phục vụ mục đích tốt đẹp này, vì 
sự khiêm nhường của bà sẽ không làm lu mờ lòng nhân hậu tự 
nguyện của đức ái nơi Chúa Kitô. 

Khi Margarita dâng trái tim bà cho Chúa Giêsu, Ngài đã đáp lại 
bằng cách chia sẻ một tia tình yêu thiêng liêng nồng nàn của Ngài 
với bà. Nhiệt huyết tình yêu đó vẫn còn trong bà dưới dạng một vết 
thương vô hình nơi cạnh sườn bà, sau đó, cứ vào ngày Thứ Sáu 
Đầu Tháng, bà phải chịu đựng sức nóng và cơn đau dữ dội. Khi cầu 
nguyện và khi chịu đau khổ, Margarita vẫn là học trò về những bí 
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mật của Thánh Tâm Chúa trong 6 tháng trước khi được mặc khải 
lần thứ hai. 

MẶC KHẢI 2 – TAI HỌA CỦA SỰ VÔ ƠN 
Mùa hè năm 1674, có thể là Thứ Sáu đầu tiên của Tháng Sáu 

trong Tuần Bát Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Thánh Margarita 
đã nhận được mặc khải thứ hai của Chúa. Diện mạo Chúa Giêsu lúc 
này đã khác so với lúc đầu. Theo lời thánh nhân: “Ngài rực rỡ vinh 
quang; Năm Dấu Thánh tỏa sáng như năm mặt trời. Những ngọn 
lửa bùng lên từ mọi phần của nhân tính Ngài, nhưng đặc biệt là từ 
ngực Ngài, giống như một cái lò, và khi mở ra, tôi thấy nguồn sống 
động của những ngọn lửa này Thánh Tâm yêu thương và đáng yêu 
của Ngài”. 

Trong sự tôn thờ, Margarita Mary đã nhìn ngắm những điều kỳ 
diệu trong tình yêu thuần khiết của Chúa Kitô, tình yêu ấy tỏa sáng 
vô giá trước sự vô ơn của những người được ban cho Thánh Tâm 
Ngài. Bằng cách nói trực tiếp, Chúa đã tuyên bố mức độ nghiêm 
trọng về sự vô ơn của thế giới đối với sự hy sinh của Ngài: “Điều 
này đối với Ta còn đau đớn hơn nhiều so với tất cả những gì Ta 
phải chịu trong Cuộc Khổ Nạn. Nếu người ta đáp lại Ta bằng tình 
yêu, Ta sẽ đánh giá thấp tất cả những gì Ta đã làm cho họ, và nếu 
có thể, Ta sẽ muốn chịu đựng điều đó một lần nữa; nhưng họ đáp 
lại tình yêu tha thiết của Ta bằng sự lạnh lùng và cự tuyệt. Ít nhất, 
các con hãy an ủi và làm vui lòng Ta bằng cách đáp lại càng nhiều 
càng tốt để đền bù cho sự vô ơn của họ”. 

Đặc tính của việc sùng kính Thánh Tâm được đổi mới được tiết lộ 
như sau: Đó là phương tiện để đền bù tội ác nhẫn tâm của thế giới, 
được đưa ra như niềm an ủi cho trái tim đau đớn của Chúa Giêsu. 
Tôn thờ Thánh Tâm là tham gia vào việc đền bù cho gương xấu về 
sự vô ơn. 

Lòng sùng kính mà Chúa kêu gọi bắt đầu hình thành rõ ràng 
trong mặc khải này khi Ngài hướng dẫn Thánh Margarita thực hiện 
hai kỷ luật riêng biệt: Thứ nhất là rước lễ vào mỗi Thứ Sáu đầu 
tháng, và thứ hai là giữ Giờ Thánh, tốt nhất là trước Thánh Thể, 
giữa 11 giờ đêm và 12 giờ đêm Thứ Năm hằng tuần, để cùng Ngài 
canh thức như là sự đền bù cho việc các môn đệ bỏ Ngài trong cơn 
hấp hối ở Vườn Dầu. 
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Khi Thánh Margarita chú ý đến lòng sùng kính này và đến gần 
hơn với tình yêu Chúa trong Cuộc Khổ Nạn của Ngài, bà cũng bắt 
đầu trải nghiệm sự chia sẻ đau khổ của chính mình với Ngài khi giới 
hữu trách tôn giáo nghi ngờ bà và khiến bà nghi ngờ những trải 
nghiệm của chính mình về ân sủng của Chúa Kitô. Mãi cho đến khi 
một linh mục trẻ Dòng Tên nhận được lời chứng và tư vấn cho bà 
thì bà mới chắc chắn về tính xác thực của sứ điệp Chúa Kitô gửi 
đến bà. Đó là Lm Claude La Colombière, sau này trở thành người 
đem lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa đến với thế giới. 

MẶC KHẢI 3 – ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI 
Mặc khải thứ ba và cuối cùng cho Thánh Margarita xảy ra vào 

ngày 16-06-1675, trong Tuần Bát Nhật Lễ Mình Máu Thánh. Với 
mặc khải này, Chúa đã chuyển từ việc ban ân huệ cá nhân cho 
Margarita sang việc trao cho bà một sứ mạng công khai vì lợi ích 
của Giáo hội. 

Lại bày tỏ linh hồn mình cho vị thánh, Chúa đã nói những lời này: 
“Đây là Trái Tim đã yêu thương con người đến nỗi không tiếc gì, 
thậm chí đến kiệt sức và tiêu hao, để minh chứng Tình Yêu Ngài. 
Đổi lại, Ta chỉ nhận được từ phần lớn sự vô ơn, bởi sự bất kính và 
xúc phạm của họ, cũng như bởi sự lạnh lùng và khinh miệt mà họ 
dành cho Ta trong bí tích tình yêu này. … Chính vì vậy mà Ta yêu 
cầu con rằng Thứ Sáu đầu tiên sau Tuần Bát Nhật Thánh Thể được 
dành cho một ngày lễ đặc biệt, để tôn vinh Thánh Tâm Ta bằng 
cách rước lễ vào ngày đó, và đền tạ vì sự sỉ nhục mà Thánh Tâm 
Ta đã phải chịu. Ta hứa rằng Thánh Tâm Ta sẽ giãn ra để tuôn đổ 
dồi dào ảnh hưởng của tình yêu lên tất cả những ai mang lại vinh 
dự này hoặc khiến cho nó được thể hiện”. 

Do đó, mục đích cuối cùng của việc tôn sùng này là sưởi ấm Giáo 
hội bằng tình yêu thánh thiêng của Chúa Kitô. Qua nữ tu trẻ này, 
con người hiền lành và khiêm nhường, Chúa đã tìm cách xua đuổi 
những gì cũ kỹ trong Giáo hội bằng ngọn lửa tình yêu tuôn trào từ 
Thánh Tâm Ngài. 

Nữ tu Margarita giao phó điều mặc khải này cho Lm Colombière. 
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ngài đã xác nhận cho bà sự linh hứng 
thiêng liêng của ân sủng này, khiến nữ tu vui mừng nằm phủ phục 
và tận hiến mình cho Thánh Tâm. Lm Colombière đã cùng bà thực 
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hiện việc tận hiến này để những hoa trái đầu mùa của lòng sùng 
kính mới chín muồi nơi hai con người này – một nữ tu và một linh 
mục. 

Từ việc sùng kính đầu tiên này, ba việc thực hành sùng kính 
Thánh Tâm Chúa bắt đầu xuất hiện trong Giáo hội qua sự phổ biến 
của Lm Colombière: Rước lễ vào ngày Thứ Sáu đầu tháng, giữ Giờ 
Thánh để thờ phượng Chúa Kitô, và việc tổ chức lễ Thánh Tâm. 
Chính nhờ sự sùng kính này mà chúng ta sẽ hướng sự chú ý của 
mình vào điều kế tiếp. 
 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG 
 

   Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính 
trọng thể Sinh nhật Thánh Gioan Baotixita (24.6); hai Thánh Phêrô 
và Phaolô Tông đồ (29.6).  
 

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN 
Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng Quý Anh 

 
GIOAN B. NGÔ HUY CHƯƠNG (CĐ LCTX GP BÀ RỊA) 
PHÊRÔ NGUYỄN XUÂN QUÝ (CĐ LCTX GP BÀ RỊA) 

 
PHÊRÔ TRẦN VĂN ĐỞN (CĐ LCTX MIỀN KONTUM, GP KONTUM) 
 
PHÊRÔ NGHIÊM VĂN CỘNG (CĐ LCTX GP THANH HÓA) 
GIOAN B. TRỊNH NGỌC PHƯỢNG (CĐ LCTX GP THANH HÓA) 
 
GIOAN B. NGÔ ĐỨC GIÁM (CĐ LCTX GP BÙI CHU) 

 
GIOAN B. MARIA NGUYỄN THẾ VỊNH (CĐ LCTX TGP SÀI GÒN) 
PHÊRÔ NGUYỄN HOÀNG MINH (CĐ LCTX TGP SÀI GÒN) 
 
PHÊRÔ NGUYỄN XUÂN LÝ (CĐ LCTX GP BẮC NINH) 

 
Nguyện xin cho sự nhiệt thành và can đảm của Thánh nhân, luôn 

là tấm gương soi rọi quý Anh trên bước đường phục vụ Giáo Hội. 
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THÁNH TÂM CHÚA  
VỚI CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

Fx Đỗ Công Minh 
 
Đối với Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, lòng sùng kính Thánh 

Tâm Chúa Giêsu không thể tách rời khỏi Lòng Thương Xót của 
Chúa, vì Thánh Tâm chính là suối nguồn của lòng thương xót vô 
biên. Qua linh ảnh và sứ điệp Chúa Giêsu mặc khải cho Thánh nữ 
Faustina Kowalska, Thiên Chúa mời gọi nhân loại đáp lại Tình Yêu 
bằng lòng tín thác và lòng thương xót dành cho tha nhân. 

1. Linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót và Thánh Tâm 
Trong các lần hiện ra với Thánh Faustina (Ba Lan, thế kỷ 20), 

Chúa Giêsu bày tỏ lòng thương xót sâu thẳm của Ngài đối với toàn 
nhân loại, đặc biệt là những tội nhân. 

Chúa Giêsu hiện ra với tay phải giơ lên chúc lành, tay trái chạm 
vào ngực, từ đó phát ra hai tia sáng: một đỏ – tượng trưng cho 
Máu, một trắng – tượng trưng cho Nước. 

Đây chính là hình ảnh Thánh Tâm bị đâm thâu trên Thánh Giá, từ 
đó Máu và Nước tuôn ra – biểu tượng của Tình Yêu và Lòng 
Thương Xót (x. Ga 19, 34). 

2. Lời mời gọi từ Chúa Giêsu qua Thánh nữ Faustina 
Chúa Giêsu tha thiết mời gọi con người: 
“Hãy loan truyền cho cả thế giới biết về Lòng Thương Xót khôn 

dò của Ta”. 
“Hãy vẽ một bức ảnh theo mẫu con đã thấy, với hàng chữ: Lạy 

Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!”. 
(Nhật ký Thánh Faustina – số 47, 327) 
3. Cách đáp lại Tình Thương của Thánh Tâm Chúa: 
3.1. Tín thác tuyệt đối vào Chúa Giêsu 
Chính Chúa Giêsu nói: 
“Không linh hồn nào được bình an nếu không tín thác vào lòng 

thương xót của Ta” (Nhật ký, số 300). 
Câu khẩu hiệu nổi bật: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!” – 

là lời đáp lại tình yêu của Thánh Tâm bằng sự phó thác trọn vẹn. 
3.2. Thực hành lòng thương xót đối với tha nhân 
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Qua việc: lời nói – hành động – lời cầu nguyện, người tín hữu 
được mời gọi trở nên phản chiếu trái tim xót thương của Chúa. 

Như Chúa đã nói: 
“Nếu con không thể thực hiện việc thương xót bằng hành động, 

thì ít nhất hãy thực hiện bằng lời nói; còn nếu không thể nói, thì 
hãy cầu nguyện” (Nhật ký, số 742). 

3.3. Sống tinh thần đền tạ và cầu nguyện 
Đặc biệt là lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ chiều, giờ 

mà Chúa Giêsu trút hơi thở trên thập giá – đỉnh cao của Tình Yêu 
Thánh Tâm. 

Chuỗi này là một hành vi phó thác – đền tạ – chuyển cầu cho thế 
giới, nhất là cho những người tội lỗi và hấp hối. 

3.4. Tôn kính Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót 
Linh ảnh là một hình thức tôn kính Thánh Tâm cách trực quan, cụ 

thể. 
Treo ảnh nơi gia đình, nhà thờ, cộng đoàn... như một dấu chỉ 

nhắc nhớ rằng: 
“Tình yêu của Ta không bao giờ cạn”. 
 Tóm lại: 
Thánh Tâm Chúa Giêsu và Lòng Chúa Thương Xót là một mối 

hiệp thông nhiệm mầu, và người tín hữu được mời gọi đáp lại bằng 
lòng tín thác, sống yêu thương, đền tạ, và trở nên khí cụ thương 
xót của Ngài. 

4. Dưới đây là một bài GỢI Ý dành cho Cộng đoàn Lòng Chúa 
Thương Xót trong tháng 6 – Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, 
với trọng tâm: “Đáp lại tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng 
lòng tín thác và lòng thương xót.” 

Các Ban chấp hành có thể dùng bài này để chia sẻ trong giờ chầu 
Thánh Thể hay giờ cầu nguyện, nhóm họp. 

 CHỦ ĐỀ: 
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

NGUỒN MẠCH LÒNG THƯƠNG XÓT 
Mở đầu: Làm dấu Thánh Giá - Hát Cầu xin Chúa Thánh Thần. 
Lời dẫn: 
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Anh chị em thân mến, 
Giáo Hội dành trọn tháng 6 để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – 

trái tim bị đâm thâu vì yêu thương nhân loại. 
Với Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót chúng ta, đây là cơ hội 

quý báu để suy gẫm sâu hơn về tình yêu của Thánh Tâm Chúa – 
cũng chính là suối nguồn tuôn trào lòng thương xót cho toàn thế 
giới. 

Chúng ta cùng Suy niệm. 
Một người hướng dẫn đọc chậm:  
I. Thánh Tâm – Trái Tim bị đâm thâu vì tình yêu 
Trên Thập giá, Chúa Giêsu chịu chết vì yêu thương. Khi lính lấy 

đòng đâm cạnh sườn, Máu và Nước chảy ra (Ga 19, 34) – đó chính 
là dấu chỉ của Thánh Tâm bị đâm thâu, biểu tượng cho lòng xót 
thương vô biên. 

Thánh Tâm không chỉ là một biểu tượng – đó là trái tim sống 
động của một Thiên Chúa đã chịu thương tích vì con người. 

Tình yêu của Chúa không phải tình cảm nhất thời, mà là tình yêu 
dâng hiến, chịu đau khổ, và không hề rút lại dù bị xúc phạm. 

          Hát: Trong Trái tim Chúa yêu muôn đời . . . 
 II. Tình yêu ấy cần được đáp lại 
Người hướng dẫn đọc chậm: 
Qua các lần hiện ra với Thánh nữ Faustina, Chúa Giêsu bày tỏ nỗi 

khát khao cháy bỏng: 
“Trái tim Ta bị thiêu đốt bởi tình yêu dành cho nhân loại, nhưng 

đáp lại, Ta chỉ nhận được sự lạnh nhạt, khinh thường” (Nhật ký, số 
367). Trái tim ấy không cần gì khác, chỉ cần chúng ta tín thác và 
đáp lại bằng tình yêu nhỏ bé. Chúa nói: 

 “Nếu các linh hồn tín thác nơi Lòng Thương Xót của Ta, thì Ta sẽ 
ban cho họ hơn cả những gì họ xin” (Nhật ký, số 1578). 

      Cộng đoàn Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót 
III. Người tôn sùng Thánh Tâm là người sống thương xót 
Người hướng dẫn đọc chậm: 
Thánh Tâm – Lòng Thương Xót – và đời sống chúng ta không thể 

tách rời. 
Người tôn kính Thánh Tâm Chúa, người sống Lòng Chúa Thương 

Xót phải: 
Sống tín thác: luôn thưa với Chúa: 
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“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!” 
Sống đền tạ: yêu mến thay cho những ai xúc phạm đến Chúa, 

bằng cầu nguyện – lần hạt – hy sinh. Sống bác ái – thương xót tha 
nhân: Tha thứ thay vì oán giận. Giúp đỡ thay vì thờ ơ. Cầu nguyện 
thay vì xét đoán. 

“Lòng thương xót là hoa trái của tình yêu phát xuất từ trái tim” – 
và chính Thánh Tâm Chúa là mẫu gương đó. 

Thinh lặng trong 5 phút để mỗi người cầu nguyên riêng 
với Chúa 

Hát: Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn êm ái dịu dàng… 
IV. Gợi ý thực hành trong tháng 6 
Anh (Chị) Trưởng hướng dẫn  
Trong tháng kính Thánh Tâm, mỗi thành viên trong Cộng đoàn 

Lòng Chúa Thương Xót được mời gọi: 
- Mỗi ngày: đọc 1 kinh Thánh Tâm + dâng ngày sống cho Thánh 

Tâm Chúa. 
- Mỗi tuần: Lần chuỗi Lòng Thương Xót để cầu cho các tội nhân – 

nhất là lúc 3 giờ chiều. 
- Mỗi việc lành, mỗi hy sinh trong âm thầm, hãy thầm thĩ: 
“Lạy Chúa Giêsu, con dâng điều này cho Thánh Tâm Chúa 

– vì yêu”. 
 Kết: Anh (Chị) Trưởng: 
         Anh chị em thân mến, 
Tình yêu của Thánh Tâm Chúa là vô tận. Nhưng không có tình 

yêu nào lớn lao mà không đau khổ. Thánh Tâm Chúa đã bị đâm 
thâu vì yêu chúng ta. 

Vậy, chúng ta hãy cùng nhau: 
Đáp lại tình yêu ấy bằng lòng tín thác sâu xa, 
Bằng một đời sống bác ái nhỏ bé, 
Và một con tim biết đền tạ, biết yêu mến không tính toán. 
“Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin làm trái tim con nên giống trái 

tim Chúa”. 
“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!”. 
Amen. 
Hát: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là Vua cai trị moị loài (3 lần). 
Làm dấu Thánh Giá, chào Chúa và ra về. 
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CHIA BUỒN 

 
    Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót Liên GP nhận được tin: 
 

BÀ CỐ ANNA LÊ THỊ TRƯỢNG 
 

   Là thân mẫu LM. Fx. Nguyễn Văn Việt, Phó BĐH Cộng đoàn LCTX 
Liên GP, đã an nghỉ trong Chúa lúc 18g45 ngày 20/05/2025. Hưởng 
thọ 71 tuổi.    
   Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót Liên Giáo Phận xin thành kính 
phân ưu cùng Cha, Quý Soeur và Gia đình. Nguyện xin Lòng Thương 
Xót của Chúa cho linh hồn Bà cố Anna sớm được hưởng Tôn nhan 
Chúa. 
 

CHIA BUỒN 
 
    Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP Sài Gòn được tin báo trễ: 
 

ÔNG CỐ ANTÔN NGUYỄN ĐÌNH PHÙNG 
 
   Là thân phụ LM. Antôn Nguyễn Quang Chẩn, linh hướng Cộng đoàn 
LCTX Hạt Xóm Mới, đã an nghỉ trong Chúa lúc 19g20 ngày 
8/04/2025. Hưởng thọ: 81 tuổi.    
   Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP Sài Gòn xin thành kính 
phân ưu cùng Cha và Gia đình. Xin Lòng Thương Xót của Chúa cho 
linh hồn Ông cố Antôn sớm được hưởng Tôn nhan Chúa. 
 

CHIA BUỒN 
 
    Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP Sài Gòn được tin: 
 

BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ MAI THANH 
 
   Là thân mẫu Anh Gioakim Trương Đình Giai, Cộng tác viên Tập san 
Tài liệu LCTX, đã an nghỉ trong Chúa lúc 08g45 ngày 30/04/2025. 
Hưởng thọ: 92 tuổi.    
   Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP Sài Gòn xin thành kính 
phân ưu cùng Anh và Gia đình. Xin Lòng Thương Xót của Chúa cho 
linh hồn Bà cố Anna sớm được hưởng Tôn nhan Chúa. 
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NÊN THÁNH HẰNG NGÀY 
Trong cuốn “Friends of God” (Những Người Bạn Của Chúa), 

Thánh Lm Josemaría Escrivá (1902-1975, sáng lập Opus Dei) viết: 
“Lương thực của tôi là làm theo ý muốn của Đấng đã sai tôi và 
hoàn thành công việc của Ngài”. Thiên Chúa kêu gọi mỗi người và 
mọi người nên thánh, Ngài yêu cầu mỗi người và tất cả mọi người 
yêu mến Ngài: trẻ, già, độc thân và kết hôn, khỏe mạnh và ốm 
yếu, có học và không có học, bất kể họ làm việc gì hoặc ở đâu. 

Thánh Josemaría Escrivá là vị thánh của sự thánh thiện hằng 
ngày. Thật vậy, Thánh Gioan Phaolô II đã gọi ngài là “vị thánh của 
đời sống bình thường” vì sứ điệp của ngài nói rằng tất cả các tín 
hữu đều có thể đạt được sự thánh thiện và nên thánh. Thánh 
Josemaría dạy rằng sự thánh thiện hằng ngày như vậy có thể cho 
phép người ta gặp Chúa ngay tại nơi họ đang ở. 

Lời kêu gọi nên thánh này có thể đạt được! Đôi khi chúng ta chùn 
bước trước điều này. Chắc chắn chúng ta biết đó là những lời dạy 
về đức tin, nhưng có vẻ như những điều không thể đạt được. Thậm 
chí vài năm trước, có thể tôi đã nhăn mặt trước khái niệm về sự 
thánh thiện phổ biến. Tôi nghĩ chắc chắn rồi, nếu đó là sự thật, vậy 
tại sao thế giới lại tan rã? Chiến tranh, tham nhũng, chết chóc,... 
Nếu nên thánh quá dễ dàng, vậy tại sao thế giới lại tồi tệ như vậy? 

Tất nhiên, như Thánh Josemaría đã dạy, nên thánh không bao 
giờ dễ dàng. Chắc chắn đó là mục tiêu cao, nhưng đó cũng là điều 
chúng ta có thể đạt được. Đó là nỗ lực cả đời. Chắc chắn nó sẽ gây 
tổn thương và đòi hỏi hy sinh. Nhưng con đường nên thánh có thể 
làm nhiều điều hơn là dẫn chúng ta đến niềm vui vĩnh cửu: nó có 
thể thay đổi thế giới. 

Như Thánh Josemaría đã giảng, để đem lại bình an đích thực cho 
các linh hồn; để biến đổi trái đất và tìm kiếm Thiên Chúa của chúng 
ta trong thế giới và qua mọi sự của thế gian, sự thánh thiện cá 
nhân không thể thiếu. 

Thế giới của chúng ta có thể sử dụng rất nhiều thứ bình an đích 
thực đó. Mặc dù chúng ta có thể không giải quyết được nhiều vấn 
đề của thế giới, nhưng chúng ta có thể đem sự thánh thiện vui vẻ 
vào cuộc sống của chính chúng ta và của những người xung quanh. 

Dưới đây là 7 bài học về sự thánh thiện của Thánh Josemaría 
Escrivá mà tôi thấy hữu ích và có sức biến đổi cuộc sống của chính 
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tôi. Hy vọng bạn sẽ ghi nhớ những bài học này và vào đời để thay 
đổi và định hình thế giới. 

1. SỰ THÁNH THIỆN TRONG CẦU NGUYỆN: Con đường dẫn đến 
sự thánh thiện là con đường cầu nguyện. Lời cầu nguyện phải bén 
rễ và lớn lên trong tâm hồn từng chút một, giống như hạt giống 
nhỏ bé sau này phát triển thành cây có nhiều cành. 

2. SỰ THÁNH THIỆN CHO MỌI NGƯỜI 
Sự thánh thiện không dành cho một số ít người có đặc quyền. 

Thiên Chúa kêu gọi tất cả chúng ta. Ngài mong đợi tình yêu từ tất 
cả chúng ta – từ tất cả mọi người, dù họ ở đâu; từ tất cả mọi 
người, bất kể tình trạng của họ trong cuộc sống, nghề nghiệp hoặc 
công việc của họ. Đối với cuộc sống hằng ngày chúng ta đang 
sống, dường như rất bình thường, có thể là con đường dẫn đến sự 
thánh thiện: không nhất thiết phải từ bỏ vị trí của mình trên thế 
giới để tìm kiếm Thiên Chúa… bởi vì mọi con đường trên trái đất 
đều có thể là cơ hội gặp Chúa Kitô. 

3. BỔN PHẬN NÊN THÁNH 
Mỗi ngày hãy ý thức bổn phận nên thánh của mình. Điều đó 

không có nghĩa là làm những điều kỳ lạ, mà có nghĩa là hằng ngày 
đấu tranh trong đời sống nội tâm và trong việc hoàn thành nghĩa 
vụ của mình một cách anh dũng cho đến cùng. 

4. SỰ THÁNH THIỆN TIỀM ẨN TRONG ĐỜI THƯỜNG 
Thiên Chúa đang kêu gọi bạn phục vụ Ngài trong và ngoài các 

hoạt động bình thường, vật chất và thế tục của đời sống con người. 
Ngài đợi chúng ta mỗi ngày – trong phòng thí nghiệm, trong phòng 
mổ, trong doanh trại quân đội, trên ghế đại học, trong nhà máy, 
trong xí nghiệp, ngoài đồng ruộng, trong nhà và trong toàn cảnh 
bao la của công việc. Hãy hiểu rõ điều này: có điều gì đó thánh 
thiện, điều gì đó thánh thiêng tiềm ẩn trong những tình huống bình 
thường nhất, và mỗi chúng ta phải khám phá ra. 

Khi đức tin thực sự sống động trong tâm hồn, thay vào đó, người 
ta khám phá ra rằng để theo Chúa Kitô thì người ta không cần phải 
bước ra khỏi khuôn mẫu bình thường của cuộc sống hằng ngày, và 
sự thánh thiện cao cả mà Thiên Chúa mong đợi ở chúng ta là phải 
tìm thấy ở đây và bây giờ trong những điều nhỏ nhặt mỗi ngày. 

5. CẢ NGÀY SỐNG LÀ TÔN THỜ: Hãy tiếp tục chiến đấu, để Hy 
Lễ trên bàn thờ thực sự trở thành trung tâm và căn nguyên trong 
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đời sống nội tâm của bạn, vì vậy cả ngày sống của bạn sẽ biến 
thành hành động tôn thờ – một phần mở rộng của Thánh Lễ bạn 
đã tham dự và là bước chuẩn bị cho ngày kế tiếp. Sau đó, cả ngày 
sống của bạn sẽ là hành động tôn thờ tràn đầy khát vọng, kính 
viếng Thánh Thể, dâng công việc và cuộc sống gia đình của bạn… 

6. CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY LÀ SỨ VỤ CỦA CHÚNG TA 
Cuộc sống hằng ngày là khung cảnh thực sự cho cuộc sống của 

bạn với tư cách là Kitô hữu. Sự tiếp xúc bình thường của bạn với 
Thiên Chúa diễn ra nơi tha nhân, khát vọng, công việc và tình cảm 
của bạn. Ở đó, hằng ngày bạn gặp Đức Kitô. Ngay giữa những thứ 
vật chất của trái đất, chúng ta phải thánh hóa bản thân, phục vụ 
Thiên Chúa và toàn thể nhân loại. 

7. CHIẾN ĐẤU ĐỂ NÊN THÁNH: Hãy kiên trì theo con đường của 
bạn dù có điều gì xảy ra; kiên trì, vui vẻ và lạc quan, vì Thiên Chúa 
đang muốn quét sạch mọi trở ngại. Hãy nghe tôi nói: Tôi khá chắc 
chắn rằng nếu bạn đấu tranh, bạn sẽ là một vị thánh! 

JOSEPH I. ELIZONDO 
Viễn Đông (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com) 

 
CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN 

HÂN HOAN CHÚC MỪNG TÂN BAN CHẤP HÀNH 
Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo Phận Nha Trang 

Nhiệm kỳ I (2025 – 2028) 
CHA LINH HƯỚNG: LM. GIUSE ĐẶNG XUÂN HƯƠNG 

1. Trưởng Ban Chấp hành: Ông Giuse Phan Văn Tiêm. 
2. P. BCH (PT Nội vụ): Bà Maria Hoàng Thị Kim Anh. 
3. P. BCH (PT Ngoại vụ): Bà Têrêsa Nguyễn Thị Lệ Thương.  
4. Thư ký: Bà Anna Cêcilia Bùi Thị Như Trâm. 
5. Thủ quỹ: Bà Anna Nguyễn Thị Hồng Vân. 
6. Ủy viên Phụng Vụ: Ông Giuse Võ Cả. 
7. Ủy viên Phát triển: Ông Phêrô Nguyễn Văn. 
8. Ủy viên Tuyên huấn: Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Hồng Lạc. 
9. Ủy viên Bác ái – Xã hội: Bà Matta Nguyễn Thị Lệ Cúc. 
10.Ủy viên Truyền thông: Ông Giuse Lê Quang Tiến. 
                                (Xem hình nơi trang Bìa 4) 
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NĂM THÁNH CỦA NGHỆ SĨ VÀ VĂN HÓA 

NGHỆ THUẬT, BỔ SUNG HY VỌNG 
  

(Trương Đình Giai chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Bồ 
Đào Nha Jubileu dos artistas e da cultura- Arte, suplemento 
de esperança, ra ngày 05 tháng 3 năm 2025, của hai tác giả 
ROSA BERNARDO DE PINHO và DULCE ARAÚJO ÉVORA. 
OSSERVATORE ROMANO) 

“Con người cần có hy vọng để sống. Và trong thế giới đương đại, 
trong thời kỳ lịch sử phức tạp mà chúng ta đang sống, niềm hy 
vọng thậm chí còn cần thiết hơn nữa”, Đức Hồng y José Tolentino 
de Mendonça phát biểu trong cuộc phỏng vấn được thực hiện vào 
thứ sáu, ngày 14 tháng 2, đêm trước lễ khai mạc Năm thánh của 
Nghệ sĩ và thế giới Văn hóa, với giới truyền thông Vatican.  

Trong bài thuyết trình về Năm thánh thế giới về văn hóa, Đức 
Hồng y đã khẳng định rằng “Khôi phục lại niềm hy vọng chính là 
thách đố”. Giữa đại dịch năm 2020, ngài đã viết một cuốn sách có 
tựa đề là quyền năng của niềm hy vọng. Làm thế nào Năm thánh 
dành cho niềm hy vọng này có thể là thời khắc đổi mới hoặc canh 
tân niềm hy vọng cá nhân và cộng đoàn trong tình hình hiện tại?  

Đối với con người, hy vọng không phải là một thứ phụ kiện, mà là 
một điều thiện hảo thuộc về nhu cầu căn bản, giống như không 
khí, nước, bánh mì. Con người cần có hy vọng để sống. Và trong 
thế giới đương đại, trong thời điểm lịch sử phức tạp mà chúng ta 
đang sống, hy vọng thậm chí còn cần thiết hơn. Khi sự bất trắc và 
tiếng trống chiến tranh dường như làm tổn thương thính giác của 
thế giới, thì dàn hợp xướng chiến tranh dường như cũng làm tổn 
thương thính giác của thế giới. Chúng ta cần được củng cố, được 
bổ sung bởi niềm hy vọng.  

Tôi nghĩ rằng đối với con người, nghệ thuật vốn thường là sự bổ 
sung cho niềm hy vọng, cho niềm khích lệ, cho tinh thần, để tiếp 
tục tin tưởng vào cuộc hành hương này, vào việc tìm kiếm ánh 
sáng, sự thật, mà cuối cùng chúng ta tìm thấy trong trái tim của 
Thiên Chúa và đó là lý do vì sao mối tương quan giữa nghệ thuật 
và tâm linh lại quan trọng đến thế.  
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Làm thế nào để Năm thánh của các Nghệ sĩ và của Thế giới Văn 
hóa có thể trở thành cơ hội thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa Giáo hội và 
thế giới văn hóa? Ngài muốn truyền tải thông điệp gì qua sự kiện 
này?  

Toàn bộ thế kỷ 20 cho đến nay được sống trong mối tương quan 
giữa văn hóa và Giáo hội dựa trên sự kết hợp của hai từ, từ rạn nứt 
và từ liên minh. Sự rạn nứt vì qua nhiều thế kỷ, đặc biệt là từ thời 
hiện đại, các mối tương quan đã trở nên nguội lạnh. Tôi không nói 
đến sự ly hôn, mà là sự nguội lạnh trong mối quan hệ giữa nghệ 
thuật, các nghệ thuật và giáo hội. Giống như thể Giáo hội tự lập về 
mặt thẩm mỹ và không cần đến nghệ thuật, nhưng đồng thời nghệ 
thuật cũng rất hoài nghi về Giáo hội và muốn có không gian riêng 
của mình. Vì vậy đã có sự rạn nứt, nhưng cũng có mong muốn liên 
minh. Công đồng Vatican II, Đức Giáo hoàng Phaolô VI khi khánh 
thành bộ sưu tập nghệ thuật đương đại tại các bảo tàng Vatican, 
bức thư gửi các nghệ sĩ của Thánh Gioan Phaolô II, tất cả những 
công trình phi thường mà Đức Biển Đức XVI đã thực hiện với thế 
giới nghệ thuật và tất cả những điều tuyệt vời mà Đức Giáo hoàng 
Phanxicô làm khi gặp gỡ các nghệ sĩ, tất cả các điều ấy giúp chúng 
ta hiểu rằng chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới trong lịch 
sử, theo nghĩa là mối tương quan giữa Giáo hội và nghệ thuật 
không còn là sự căng thẳng giữa sự rạn nứt và liên minh, mà là xây 
dựng một tình bạn. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã phát biểu như vậy 
khi ngài gặp các nghệ sĩ tại Nhà nguyện Sistine hai năm trước. Ngài 
nói chúng ta là bạn. Và năm ngoái, khi ngài là Giáo hoàng đầu tiên 
đến thăm sự kiện nghệ thuật Bienal de Veneza, ngài đã nói một 
điều rất thú vị. Tôi đến đây, một nơi nghệ thuật, để đáp trả chuyến 
thăm Vatican của quý vị, bởi vì bạn bè; thường xuyên thăm nhau. 
Vì vậy, đây chính là tình bạn mà Giáo hội muốn củng cố với thế giới 
nghệ thuật, thông qua việc thăm hỏi hoặc lắng nghe nhau, tạo ra 
sự hỗ tương và đồng thời thực hiện các dự án chung. Một trong 
những nguồn cảm hứng của Đức Giáo hoàng Phanxicô là Giáo hội 
và nghệ thuật đương đại có thể cùng nhau đến với những nơi nhạy 
cảm của con người, ví dụ như các nhà tù, dự án gian hàng triển 
lãm Vatican tại sự kiện Venice Biennale, và cũng như phòng trưng 
bày mà chúng tôi đang mở cho Năm thánh của các nghệ sĩ, cuộc 
triển lãm đầu tiên của phòng trưng bày là những khuôn mặt của 
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cộng đoàn nhà tù Regina Coeli. Vì vậy, có một mối tương quan bạn 
hữu mà vào lúc này chính là cái nhìn mà Đức Giáo hoàng Phanxicô 
yêu cầu chúng ta phát triển.  

Giáo hội mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại với thế giới nghệ 
thuật và văn hóa như thế nào trong bối cảnh lịch sử mà sự tách 
biệt giữa đức tin và văn hóa dường như ngày càng thể hiện rõ rệt?  

Nghệ thuật đặt ra những câu hỏi quan trọng cho Giáo hội, đưa 
chúng ta ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhưng Giáo hội cũng đặt 
ra những câu hỏi quan trọng về nghệ thuật đương đại, vì nghệ 
thuật thường chỉ nằm trong vùng an toàn của mình. Chẳng hạn, 
việc trưng bày tranh trong khối lập phương với bức tường trắng 
giống như tạo ra một môi trường tách biệt khỏi thế giới và các sự 
tương phản của nó. Ngày nay, Giáo hội cũng thách thức nghệ thuật 
đương đại trong việc hiện diện ở những nơi dễ bị tổn thương, 
những nơi bị tổn thương, những nơi thiếu thốn, những vùng ngoại 
vi. Đức Giáo hoàng luôn nói, đừng bỏ quên người nghèo, đừng bỏ 
quên những người nghèo nhất. Và đây là điều mà Giáo hội có thể 
giúp thực hiện, Giáo hội có thể hợp tác với nghệ thuật đương đại. 
Bởi vì Giáo hội có nhiều kinh nghiệm về việc phục vụ, về sự gần 
gũi, về sự hiểu biết, về sự dễ bị tổn thương, và do đó có thể đóng 
góp ngõ hầu nghệ thuật vươn ra thế giới.  

Bộ mà Đức Hồng y chủ trì có một cam kết lớn lao trong lĩnh vực 
giáo dục. Các tổ chức giáo dục có thể đóng góp như thế nào vào 
việc biến văn hóa thành nơi giao thoa giữa các thế hệ, tín ngưỡng 
và truyền thống khác nhau?  

Năm thánh văn hóa và thế giới nghệ sĩ và thế giới văn hóa này 
không quên giáo dục. Ngày mai, tại Bảo tàng Vatican, chúng tôi sẽ 
tổ chức một hội nghị quốc tế để suy nghĩ về việc truyền tải bộ luật 
văn hóa tôn giáo. Chuyện gì xảy ra? Ngày nay, khán giả trẻ tuổi 
đến bảo tàng và không còn biết nghệ thuật hình ảnh hay những gì 
được thể hiện theo quan điểm tôn giáo. Đó là di sản thuộc về họ, 
bởi vì thế giới thuộc về những người trẻ tuổi, nhưng họ không còn 
có những chìa khóa văn hóa mà tôn giáo mang lại để hiểu được 
phần lớn nghệ thuật, di sản, lịch sử âm nhạc, lịch sử tư tưởng. Và 
vấn đề khởi đầu các thế hệ mới, truyền đạt các quy tắc văn hóa tôn 
giáo cho họ không chỉ là vấn đề của các tôn giáo. Đây là vấn đề mà 
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mọi người cần phải chung tay giải quyết. Các tổ chức văn hóa, các 
chương trình giáo dục và chắc chắn là các Giáo hội phải hình thành 
một liên minh ngõ hầu, chẳng hạn, Kinh thánh, một cuốn sách vĩ 
đại của nhân loại, một bộ luật vĩ đại của nhân loại, có thể được biết 
đến, có thể được sử dụng như một chìa khóa giải thích để diễn giải 
thế giới. Vì vậy, tại các bảo tàng Vatican, chúng tôi sẽ thực hiện 
bản tuyên ngôn giáo dục này để truyền tải Bộ luật Văn hóa. Và có 
thể nói, đó cũng là một cách để ghi nhớ sứ mệnh của thánh bộ 
chúng ta, trong lĩnh vực văn hóa, nhưng cũng trong lĩnh vực giáo 
dục.  

Các thách thức chính yếu mà văn hóa Kitô giáo đang phải đối mặt 
hiện nay là gì?  

Tôi nghĩ chúng ta có thể nói có ba thách thức lớn. Một là thách 
thức về niềm hy vọng, bởi vì căn bệnh số một của nền văn hóa 
đương đại là chủ nghĩa hư vô, đó là sự bi quan. Chúng ta là nạn 
nhân của sự bi quan. Và chúng ta cần giải thoát bản thân khỏi sự bi 
quan này bằng cách tìm kiếm những lý do để hy vọng. Hy vọng là 
một từ rất rộng mở. Rất rộng mở. Nhưng những thách thức khác 
cũng giúp xác định niềm hy vọng. Chúng ta cần đặt con người vào 
trung tâm và khẳng định phẩm giá con người. Đây là điều mà giáo 
dục thực hiện một cách phi thường. Bởi vì giáo dục là một nguồn 
lực, nó là một công cụ phục vụ cho việc khẳng định con người. Nó 
cung cấp cho con người những kỹ năng để tồn tại một cách trọn 
vẹn, để đảm nhận vai trò nhân vật chính của lịch sử. Và đó là điều 
chúng ta cần làm, trao cho mọi người cơ hội trở thành nhân vật 
chính của lịch sử. Và vì vậy chúng ta cần xây dựng những xã hội có 
khả năng phản ứng nhanh hơn. Nhạy cảm hơn với sự mong manh, 
nhạy cảm hơn với tâm linh, nhạy cảm hơn với nghệ thuật, sự chiêm 
niệm, sự thinh lặng. Trong một thế giới bận rộn, thiếu ngủ, nơi 
công nghệ luôn chiếm ưu thế hơn, việc rèn luyện sự nhạy cảm và 
đầu tư vào sự nhạy cảm là điều căn bản để tạo ra nguồn lực nội tại 
cho một cuộc sống quân bình, cho một cuộc sống hạnh phúc.  

(Còn tiếp 1 kỳ) 
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	CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
	Chúa Giêsu thăng thiên là lúc Chúa Giêsu bàn giao sứ mạng lại cho Giáo Hội và cũng là của chúng ta.
	Trước hết, sứ mạng ấy là gì? Thưa là sứ mạng "làm chứng", như lời Chúa Giêsu nói "Chúng con sẽ là chứng nhân của Thầy". Chứng nhân, hay người làm chứng, là kẻ nghe gì nói y lại như vậy, thấy sao thuật y lại như vậy, rất đúng, rất trung thực.
	Nhưng, làm chứng cho ai? Thưa cho Chúa Giêsu. Mà theo cách mô tả của thánh Luca, Chúa Giêsu nay đã lên trời, có một đám mây che khuất Ngài. Không biết có thực ngày xưa đã có một đám mây từ trời đáp xuống như một chiếc dĩa bay, rồi hai thiên thần mời C...
	Chúng ta làm chứng thế nào? Sách Công vụ có ghi một chi tiết: Đang lúc các tông đồ cứ dõi mắt đăm đăm nhìn theo bóng dáng Thầy thì hai thiên thần nói với họ: "Hỡi người Galilê, sao còn mãi đứng nhìn trời". Câu nói bỏ lửng nhưng có nhiều ngụ ý. Chúng t...
	- Đừng luyến tiếc nữa cái thời các ông có Chúa Giêsu ở bên cạnh một cách hữu hình và mọi sự đều do Chúa Giêsu làm hết. Bây giờ đã tới phiên các ông hoạt động, hãy tự mình hoạt động, dĩ nhiên là cũng có sự trợ giúp của Chúa Giêsu vẫn còn hiện diện cách...
	- Ngụ ý thứ hai là đừng chỉ mải mê mơ tới ngày được lên hưởng thiên đàng với Chúa Giêsu, điều quan trọng trước mắt là phải quay về với thế giới hiện tại. Hạnh phúc thiên đàng phải được xây dựng ngay từ trần thế này.
	Và chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa Giêsu ở đâu? Chúa Giêsu đã nói rõ: "Chúng con sẽ làm chứng cho Thầy tại Giêrusalem, Giuđê, Samari và cho đến tận cùng thế giới". Giêrusalem là nơi lúc ấy các tông đồ đang ở, Giuđê xa hơn một chút nhưng cũng quen thuộc...
	Các chi tiết trong hai bài đọc Tin Mừng và sách Công vụ giúp chúng ta thấy được sứ điệp Lời Chúa muốn gởi đến chúng ta hôm nay:
	- Chúng ta đã quen dự Thánh Lễ, đọc kinh cầu nguyện và làm một số việc đạo đức khác. Tuy nhiên chúng ta đừng chỉ mải mê lo xây dựng hạnh phúc thiên đàng cho riêng mình, mà hãy biết lo xây dựng hạnh phúc thiên đàng cho người khác nữa.
	- Nói là xây dựng hạnh phúc thiên đàng, nhưng không phải bằng cách chỉ lo đến những việc đời sau, hạnh phúc thiên đàng phải được xây dựng ngay tại cuộc sống trần thế này.
	- Và ở trần thế này, nơi chúng ta phải ưu tiên xây dựng hạnh phúc là chính trong nội bộ của mình. Cộng đoàn chúng ta có hạnh phúc thì mới là một hình ảnh đẹp khuyến khích người ngoài đến chia sẻ niềm tin, chia sẻ cuộc sống và hạnh phúc của chúng ta.
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	Sách Công vụ tường thuật rằng khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ thì có nhiều hiện tượng lạ xảy ra, trong đó có hiện tượng các tông đồ giảng trước một đám đông thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau thế mà ai cũng hiểu được. Thứ tiếng mà hôm đ...
	Nhưng có điểm này được hầu hết các nhà chuyên môn về Thánh kinh đều nhất trí: đó là câu chuyện hôm lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là đối ảnh của câu chuyện tháp Babel ngày xưa. Ngày xưa ở Babel, con cháu ông Noe đang nói cùng một thứ tiếng, nghĩa là đa...
	Chúa Thánh Thần hiện xuống sửa lại sự hư hại đó: Hôm lễ Ngũ Tuần, tất cả mọi người dù thuộc những dân tộc và những ngôn ngữ khác nhau nhưng đã hiểu nhau. Nhờ đâu? Thưa nhờ Chúa Thánh Thần quy tụ họ lại. Chúa Thánh Thần nối kết họ lại. Bài tường thuật ...
	1. Ai ai cũng thấy đoàn kết hiệp nhất là cần thiết, quan trọng và hữu ích. Còn sách Công vụ thì kể rằng sở dĩ thuở ban đầu giáo hội phát triển nhanh rộng là nhờ các tín hữu rất đoàn kết yêu thương nhau, người lương thấy cuộc sống hiệp nhất yêu thương ...
	2. Nhưng làm sao để có đoàn kết và hiệp nhất?
	- Muốn có đoàn kết hiệp nhất thì trước hết phải biết tôn trọng sự dị biệt. Nhiều khi những người sống chung trong tập thể cứ hục hặc nhau hay buồn phiền nhau chỉ vì người này khó chịu vì người kia có tính tình khác mình, có cách suy nghĩ khác mình, có...
	- Điều kiện thứ hai, khi ta đã tôn trọng sự dị biệt nơi người khác thì ta phải biết tương nhượng, nghĩa là nhường nhịn nhau. Vì bá nhân bá tánh nên có nhiều lúc trong cuộc sống chung, ý của người này và người kia khác nhau. Nếu hai bên cứ khăng khăng ...
	- Điều kiện thứ ba, nhưng là điều kiện quan trọng nhất, đó là mọi người đều ý thức rằng mình có chung một nguồn gốc, một tinh thần. Cũng như anh chị em trong gia đình dễ tương nhượng nhau, dễ tha thứ nhau, dễ đoàn kết hiệp nhất với nhau và nhờ mọi ngư...
	Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hãy tha thiết cầu xin Ngài giúp chúng ta. Trước hết là biết tôn trọng sự dị biệt nơi những người sống chung với ta. Thứ hai, xin Ngài giúp mỗi người chúng ta thêm khiêm tốn để có thể tương nhượng người k...
	CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN, NĂM C
	LỄ CHÚA BA NGÔI
	Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong ba mầu nhiệm căn bản của đức tin Kitô hữu, căn bản vì có ảnh hưởng quan trọng trên cách sống đức tin của chúng ta. Nhưng hình như từ trước tới nay chúng ta chưa ý thức bao nhiêu về tầm quan trọng ấy.
	NHÌN THẤY CHÚA:
	Một vị vua kia đến cuối cuộc đời cảm thấy buồn chán. Ông nói: "Suốt đời ta, ta đã cảm thụ được tất cả những gì mà một con người có thể cảm thụ được bằng các giác quan. Nhưng vẫn còn một điều ta chưa được thấy, đó là ta chưa thấy Chúa. Bây giờ nếu ta c...
	Thế rồi có một chàng chăn cừu nghe chuyện trên và tìm đến gặp nhà vua. Chàng nói: "Có lẽ hạ thần có thể giúp bệ hạ được". Nhà vua rất sung sướng, theo người chăn cừu leo lên nhiều ngọn đồi. Khi đến đỉnh một ngọn đồi nọ, người chăn cừu đưa tay chỉ mặt ...
	Nhà vua rất thích ý tưởng ấy, nói: "Ta cám ơn ngươi đã mở cặp mắt trí khôn của ta. Bây giờ hãy trả lời cho câu hỏi khác của Ta: Thiên Chúa sống ở đâu?". Người chăn cừu lại đưa tay chỉ lên trời: "Bệ hạ hãy nhìn những con chim đang bay kia. Chúng sống t...
	Nhà vua dừng bước, cố gắng nhìn, cố gắng lắng nghe. Thế là một cảm giác bình an lộ rõ trên khuôn mặt buồn thảm của ông. Người chăn cừu nói tiếp: "Tâu bệ hạ, còn một điều nữa". Rồi chàng dẫn nhà vua đến một cái giếng. Nhà vua nhìn xuống mặt nước bằng p...
	Nhà vua nhận ra rằng người chăn cừu khôn ngoan và giàu có hơn ông. Ông cám ơn chàng và trở về hoàng cung. Chẳng ai biết ông có nhìn thấy Thiên Chúa không, nhưng ai cũng nói rằng có một điều gì đó đã biến đổi trái tim ông, bởi vì từ đó trở đi ông đối x...
	Thiên Chúa ở khắp chung quanh chúng ta. Nhưng chừng nào chúng ta chưa khám phá Ngài ở ngay trong lòng chúng ta thì Ngài như vẫn còn ở xa, vẫn như một người lạ thờ ơ vô tình. Còn khi chúng ta cảm nhận Ngài ở trong chúng ta thì không bao giờ chúng ta cò...
	Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là vấn đề để tranh luận, cũng không phải là vấn đề để học biết, mà là để cầu nguyện và để sống. Kitô hữu sống trong thế giới của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thế giới này không phải là một thế giới ở đâu xa xô...
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	LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ
	LƯƠNG THỰC THẦN LINH
	Một số anh chị em dự tòng sau khi được học hỏi về sự cao quý, về tầm quan trọng và về sự cần thiết của thánh lễ cũng như của bí tích Thánh Thể, đã đưa ra câu hỏi: Nếu thánh lễ và mầu nhiệm Thánh Thể cao quí và cần thiết cho đời sống thiêng liêng như v...
	Một câu hỏi quả là gây nhức nhối và rất đáng để những người mang danh là Kitô hữu phải suy nghĩ. Có lẽ ta khó có thể tìm được một lý do nào chính đáng để trả lời cho thắc mắc này ngoài việc nhận thực rằng: tại do yếu kém về giáo lý, do thiếu hiểu biết...
	Thánh lễ và bí tích Thánh Thể không do Hội Thánh, không do bất cứ ai bịa ra, nhưng là do chính Chúa Kitô thiết lập. Thánh lễ ngày nay tái diễn và làm sống lại thánh lễ Chúa Kitô đã dâng khi xưa trên thánh giá để tiếp tục chuyển thông ơn cứu rỗi cho mọ...
	Con người không chỉ có thân xác nhưng còn có linh hồn. Và mục đích của đời sống làm người không chỉ là sự no đủ cơm áo phần xác mà còn là sự no đủ của đời sống tâm linh nữa: "Người ta sống không chỉ bởi bánh" (Lc 4, 4).
	Thiết tưởng mỗi người chúng ta đều có dư khả năng để nhận thức điều này. Vấn đề còn lại là thái độ của chúng ta đối với Thánh lễ và Thánh Thể như thế nào mà thôi.
	"HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY"
	Trong cuộc sống, ai cũng cố gắng làm cho người ta nhớ tới mình. Có câu nói rằng điều đáng sợ nhất không phải là chết mà là bị bỏ quên.
	Chúa Giêsu cũng thế. Ngài muốn chúng ta nhớ tới Ngài. Vì thế trong đêm trước khi chịu chết, Ngài đã ngồi xuống cùng ăn với các môn đệ, rồi cầm lấy bánh và nói: "Này là Mình Thầy được ban cho các con". Rồi Ngài cầm lấy chén rượu và nói: "Này là chén Má...
	Dĩ nhiên Chúa muốn các môn đệ nhớ đến Ngài không phải chỉ vì ích lợi cho Ngài mà vì ích lợi cho chính họ. Vì yêu thương họ nên Ngài đã để lại một cách đặc biệt để nhớ đến Ngài, đó là Bí tích Thánh Thể.
	Mỗi lần chúng ta cử hành Bí tích Thánh Thể là chúng ta nhớ lại một số lời Ngài nói và một số việc Ngài làm. Chúng ta suy gẫm những điều đó và cố gắng thực hành trong đời sống.
	Mỗi lần chúng ta nhớ đến Ngài bằng cách đó thì Ngài trở nên hiện diện gần gũi với chúng ta, tuy không hiện diện hữu hình nhưng là hiện diện thực sự.
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